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On bir ayın sultanı ramazanın gelmesiyle birlikte yorgun gönüllerimizin şifa bulacaбі, kulluğumuzun sınanacağı bereketli bir zaman dilimine girmiş olduk. Ramazan dünyanın dört bir yanında Müslümanlar için huzur, sükünet ve teslimiyet ayıdır. Bu mübarek ayda dünyevi koşuşturmalara bir es verilir ve kullar hesaba çekilmeden önce kendilerini hesaba çekerler. 





Ayet ve hadisler bizlere orucun eski kavimlere de emredildiğini hatırlatır. Böylece ramazan ayı boyunca Müslüman birey, kadim bir coşkuya, evrensel bir dikkate, tarihle yaşıt bir ibadete dâhil olmuş olur: “Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı.” 
(Bakara, 2/184.) Sakınmak, bir mümin tavrıdır. Mümin kalbini, bedenini, dilini, gözünü rızayı ilahi doğrultusunda daima sakınan kimseye denir. Öte yandan Allah Resulü, “Oruçlunun iki sevinci vardır: biri iftar vaktinde diğeri ise Rabbiyle buluşacağı günde!” (Müslim, Sıyam, 163.) buyurmak suretiyle ramazanda hem sosyal hem manevi bir atmosfer saklı olduğunu, bu atmosferin ortak duygusunun ise sevinç olduğunu söyler. Ramazan sevincine sahur, oruç, teravih, Kur'an tilaveti, itikâf ve sadakalar eşlik eder ki bütün bunların semeresi takvadır. 





Oruç sadece ruhsal bakımdan bizleri sükünete erdirmez, aynı zamanda bedenlerimizi de dinlendirir. Onun ruhsal kazanımları kadar fiziki kazanımları vardır. İnsana bahşedilen büyük nimetlerin başında sağlık gelir. Peygamberimizin söz ve davranışlarında bugünkü ifadeyle koruyucu hekimlik diyebileceğimiz pek çok emir ve tavsiye vardır. Çevre temizliği, sağlıklı beslenme, yeme içme miktarı, tedavi yöntemleri gibi konularda Peygamber Efendimizin tavsiyeleri çok fazladır. Tarih boyu bunlar hadis ilmi içerisinde “tıbb-ı nebevi” alt başlığıyla ele alınmış, müstakil kitaplara konu olmuştur. 





Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılki ramazan etkinlikleri teması “Şifa Ayı Ramazan” olarak belirlendi. Bizler de Diyanet Dergisi'nin ramazan sayısını mutat üzere aynı konuya hasrettik. 





Dosyamıza Prof. Dr. Halis Aydemir, “Cana Sıhhat Ruha Şifa Ramazan”; Prof. Dr. Muhammet Mustafa Çakmaklıoğlu, “Oruç İle Manen Sıhhat Bulmak”; Dr. Ahmet Altun, “Tıbb-ı Nebevide Koruyucu Hekimlik”; Dr. Faruk Görgülü, “Zamanı İtikâfla Bereketlendirmek”; Nurcan Solak, “Ramazanın Düşündürdükleri” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundular. Bu ayki söyleşi konuğumuz Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Hocamız. 


Dertlere deva, ruhlara şifa ramazan-ı şerifin milletimize, ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 


Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. İyi okumalar. 


Doç. Dr. Fatih KURT 
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Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 





Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


AYI RAMAZAN 


Ramazan, nuru ile Hira”yı, rahmeti ile ölemi, şifası ile gönülleri, ayetleri ile zihinleri aydınlatan ve varoluşunun anlamını unutan insanlığı, bilgi, hikmet ve iffete davet eden yüce kitabımızın nazil olduğu müstesna bir aydır. Peygamberimizin mübarek ve bereketli bir ay olarak tavsif ettiği ramazan, çoraklaşmış yüreklere ab-ı hayattır. Bu ayda “cennet kapılarının açıldığını, cehennem kapılarının kapatıldığını ve şeytanların zincire vurulduğunu” (Nesai, Sıyam,5.) 
bildiren Peygamber Efendimiz; “Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, İman,28.) 
buyurmak suretiyle ramazanın ve orucun manen dirilten, arındıran ve dönüştüren gücüne vurgu yapmıştır. 





Sahuru ile seherlerimizi ihya ettiğimiz, orucu ile ruhlarımızı olgunlaştırdığımız ve teravihi ile gönüllerimizi dinlendirdiğimiz ramazan, iftarlarımızla fıtratımıza, sadakalarımızla kardeşlerimize, mukabelelerimizle kitabımıza, itikafımızla kendimize yaklaştığımız bir vahdet ayıdır. 
Ramazan, bireysel anlamda arınma ve yenilenme bilincimi- 


zi, sosyal boyutta ise yardımlaşma ve dayanışma duyarlılıбітігі gözden geçirdiğimiz bir muhasebe mevsimidir. Nitekim Rabbimiz, “Ey iman edenler! Allah”a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183.) buyurarak orucun, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan ve bizi takvaya eriştiren bir ibadet olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu bağlamda yüce bir ahlakı ifade eden takva, müminler için “salih amel bilincine” ve “hesap verme şuuruna” sahip olmayı ifade etmektedir. Kur'an'ın ifadesiyle takva, dünyadan ahirete uzanan yolculukta “akıl sahiplerinin en hayırlı azığıdır.” 
(Bakara, 2/197.) Oruç ibadetinin özünden bir parça olan takva, her boyutuyla dünyevi ve uhrevi hayatı kuşatan bir hak bilinci ve bu bilincin davranışa dönüşmüş hâlidir. Zira dünyada kâmil insan olmanın ve erdemli bir toplum inşa etmenin, ukbada ise cehennemden kurtulmanın ve ebedi huzura ulaşmanın ön şartı bu bilinci kuşanmaktır. 


Ramazan, tevhidin kadim ibadetlerinden biri olan oruç ibadetiyle arzu ve ihtiraslarımızı 


teskin ve ruhumuzu terbiye ettiğimiz, bereketli bir şifa mevsimidir. Oruç, bir şifa vasıtasıdır. 
Nitekim “Oruç tutun, sıhhat bulun.” buyrularak orucun bu yönüne işaret edilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz, bir taraftan “Oruç, sabrın yarısıdır.” 
(Tirmizi, Deavat, 86.) hadis-i şerifiyle orucun arzularımıza karşı bir irade eğitimi olduğuna ve nefsimizin dünyevi isteklerine karşı koyma hususunda mukavemet sağladığına işaret etmiştir. Diğer taraftan “Her şeyin bir zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur.” (Ebu Davut, Zekât, 32.) 
hadis-i şerifiyle de orucun bedenimiz için bir arınma vesilesi olduğunu belirtmiştir. Zira nasıl ki zekât, malın temizlenmesini, bereketlenmesini ve korunmasını sağlıyorsa aynı şekilde oruç da bedenin hastalıklardan arınmasına, sıhhate ve selamete erişmesine bir vesiledir. Bugün, orucun sindirim sistemi üzerindeki olumlu ve hatta iyileştirici etkisiyle beden ve ruh sağlığı bakımından insana sağladığı faydalar, hekimlerimizce müsellem bir hakikattir. 





Esasen oruç, sadece midemiz ve yeme içme arzularımız üzerinde bir kontrol sağlamayı değil bütün azalarımıza sahip olmayı öğretir. Peygamber Efendimiz, orucu, olumsuzluklardan ve kötülüklerden koruyan bir kalkana benzetir. Bu yönüyle oruç yalan, gıybet, kötü söz ve kavga gibi fıtratı tahrip eden şeylere karşı insanın imanını ve istikametini muhafaza eder. Nitekim Allah Resulü (s.a.s.), oruçluyu bu tür kötülüklere karşı uyanık olma- 





ya davet eder. Hatta kendisine çirkin bir söz söylenmesi ya da sataşılması durumunda “Ben oruçluyum.” diyerek cevap verilmesini emreder. Bu hassasiyeti taşımayanlar için de Allah Resulü (s.a.s.) şu uyarıyı yapar: “Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. 
Geceleri nice namaz kılanlar vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.” (İbn Mace, Siyam, 21.) 


Maddi yönümüz kadar mana dünyamız için de şifa kaynağı olan ramazan ayı, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran anlayışlara karşı güçlü bir varoluş bilinci inşa eder. Müminin anlam dünyasını adalet, merhamet, muhabbet, tefekkür, ihsan, ikram, sabır, metanet, şükür ve tövbe gibi ulvi değerlerle donatır. Ruhsal iyilik ve esenliğin, en az bedensel sağlık kadar önemli olduğunu hatırlatır. Oruçla birlikte inananların gönül dünyasında kibir, enaniyet, hirs gibi menfi duyguların yerini tevazu, samimiyet ve kanaat gibi erdemler alır. İyi olmayı ve iyilik yapmayı müminin karakterine nakşeder. Müminin hayır ve hasenatla mahzun ve mahrum gönüllere yaklaşma çabası, hakikatte onu kalbindeki güzelliklere ve Rabbine yaklaştırır. 


Hayatımıza ve hanelerimize insani değer, erdem ve güzelliklerle gelen ramazan, tam anlamıyla bir irfan okuludur. İmsak 


BAŞYAZI e— 


her daim Rabbimize hamdederiz. Bununla birlikte ramazan, dünyevi meşgaleler sebebiyle çoğu kez unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz değerlerimizi yeniden hatırlatır. Ailemiz, akrabalarımız, dostlarımız ve komşularımızla aynı sofra etrafında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde ibadet bilinciyle buluşturur bizleri. 
Hüzünleri dindiren ve sevinçleri çoğaltan paylaşmanın ve dayanışmanın lezzet ve sevabını ibadet sofrasında tattırır inananlara. Rahmet ve mağfiretiyle gönül dünyamızı imar eden ramazan, bereketiyle de toplumun huzur, güven ve mutluluğunu tesis eder. Meydana getirdiği vahdet bilinciyle müminleri sevgi, kardeşlik, diğerkamlık ve isar duygularıyla kuşatır. Hayır- da ve takvada yarışma şuuru kazandırır. 


Tüm bu yönleriyle müminler için rahmet, bereket, sıhhat ve şifa membaı olan ramazan, hayata istikamet kazandıran anlamı ve insanı Allah”ın rızasına ulaştıran ibadetleriyle bizler için eşsiz bir imkândır. İbadetlerle bugünün imarı ve takva ile istikbalin inşası için bahşedilmiş bir fırsattır. Özünde barındırdığı anlam, değer ve ibadetlerle bizleri maddi ve manevi hastalıklarımızdan arındırarak sıhhat ve istikamet üzere yaşamamızı ve Rabbimizin rzasını kazanmamızı sağlayan bir bereketli bir zamandır. Şimdi ramazan ayının getirdiği bereket ve dirilişi yüreklerimizden 





ile sabretmeyi, iftar ile şükretmeyi öğreniriz. Bizlere sabır ve şükür bilinci ihsan ettiği için de 


başlamak üzere hayatın bütün alanlarına taşıma vaktidir. m 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CANA SIHHAT RUHA ŞİFA RAMAZAN 


Prof. Dr. Halis AYDEMİR 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Evrende önemli bir zaman: Ramazan 


Güneş takviminde dünya güneşin etrafında döner; çünkü güneş merkezli bir takvimdir. 
Ay takviminde ise ay dünyanın etrafında döner; çünkü dünya merkezli bir takvimdir. Odağın- da insanın bulunduğu ay takvimindeki on iki aydan biri ramazan ayıdır. Dört tanesi haram aylardır: recep, zilkade, zilhicce 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ve muharrem. Bahsettiğimiz bu husus evrensel boyutta göklerin ve yerin yaratılışıyla ilişkilidir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir, bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin...” (Tevbe, 9/36) Kameri ayların, Yaradan tarafından evrensel yaratılış ile 





ilişkilendirilmesi bu ayların güneş takvimindeki gibi mahalli/ lokal aylar olmadığını gösterir. 


Zaman kavramıyla ilgili benzer bir duruma Resulüllah (s.a.s.) da bir hadis-i şerifinde dikkat çekmiş ve şöyle demiştir: “Muhakkak ki zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığındaki şekliyle dairesel olmuştur. Bunlar on iki aydır, dört tanesi haram aylardır: recep, zilkade, zilhicce ve muharrem.” 















(Buhari, 4406.) Zamanın makro boyutta dairesel akışı, rivayette ol- 


göklerin ve yerin yaratılışından gelen ve hâlâ işleyen bir sisteme 





dukça dikkat çekicidir. Kameri 


ayların evrensel planda dinamik ve çevrimsel bir döngü içerisinde olduklarını işar ettirmektedir. 
Bu sebeple ramazan ayının yeri lokal takvimde (güneş takvimi) her sene değişiklik arz etmektedir; çünkü evrensel temellidir. 
Görüldüğü üzere, içinde Kur'an ifadesiyle bin aydan daha değerli bir geceyi taşıyan ramazan ayı 


ve öneme sahiptir. Bu mübarek vakit dilimlerinde zaman, henüz bilmediğimiz bir boyutta önemli ve istisnai bir süreçten geçmektedir. Böylesine önemli bir ayı oruçlu bir hâlde geçirmenin kişiyi yaratılış ile eş güdümlü bir hâlde Âlemlerin Rabbine kulluğa eriştireceği anlaşılmaktadır. Her şeyin Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği bu evrende, mübarek zaman dilim- 


lerin bulunması şaşırtıcı değildir. 
Zira Allah, her şeyi bir hikmet ile yaratmıştır ve bunlar zamanı geldikçe insanlar tarafından da keşfedilebilmektedir. Dolayısıyla gökler ve yer ile âdeta senkronize olup evrendeki bu tesbihatın bir parçası hâline gelmenin önemli bir fırsatıdır ramazan. Gökleri ve yeri yaratan kudret, âlemdeki en istisnai zaman diliminde beşere hitap etmiş ve son peygambere kitabını indirmiştir. 





Yüce Yaradan'ın önemli bir zamanı önemli bir hadiseyle buluşturması hikmetinin bir sonucudur. Haram bir ay olan recep ayıyla birlikte başlayan manevi iklim, Resulüllah”ın çoğunu oruçlu geçirdiği şaban ayı ile devam etmekte ve ramazan ayı ile doruğa çıkmaktadır. Ramazan ayı içerisinde de bu tırmanış devam etmekte ve nihayet Kadir Gecesi ile bin aydan daha hayırlı mübarek bir gece ile doruğun doruğuna yani zirveye ulaşmaktadır. 


Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. 
O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” (Kadir, 97/1-5.) 
Dolayısıyla bu vakitler, bazıları- nın sandığı üzere sadece dinf bir atıfla mübarek sayılan dönemler değil aynı zamanda yaratılış ve evrendeki işleyiş ile de ilişkili istisnai zaman dilimleridir. 


Ramazanda hayat var 

“Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulü'nün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişi ile kalbinin arasına girer. 
Unutmayın ki O'nun huzuruna 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götürüleceksiniz.” (Enfal, 8/24.) 
Allah ve Resulü'nün bizi çağırdığı en önemli şeylerden biri de ramazan ayında oruç ibadetidir. 
Çağırdığı her şeyde bizler için hayat vadeden Rabbimiz, yemekten içmekten uzak durduбитих bu ibadette de nice hikmetler var etmiştir. Kulun Rabbi ile irtibatta kalması için günlük periyotta namaz nasıl vakitli bir ibadet ise oruç da yıllık planda kul ile Rabbi arasındaki münasebetin önemli bir aracıdır. 





Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler Cenab-ı Hakk”ın, rızasına kavuşabilmek için biz kullarına lütfettiği vesilelerdir. 
Farkına varanlar açısından paha biçilmez değerde fırsatlardır. 
Şayet Rabbimizin hoşnutluğunu nasıl elde edebileceğimize dair bu süreçleri bilmeseydik bizi var eden Allah'a karşı sevgimizi ve saygımızı yaşayabilmek hususunda tam bir çaresizlik içerisinde kalırdık. Hamd olsun Âlemlerin Rabbine ki bizlere âlemlere rahmet olmak üzere bir peygamber gönderdi ve yolumuzu gösterdi. 





Oruç insani iradenin tezahürüdür 


Oruç ibadetinde kul, imsak vaktinden akşam namazına kadar en temel ihtiyacı olan yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak durur. Bedensel arzuların yönetimi kulun iradesinin bir tezahürüdür. Bedenin sıklıkla kendisini tekrarlayan açlık ve susuzluk ihtiyacını erteleme iradesi, kişinin insani boyutunu keşfetmesine imkân sağlar. Bu iradenin yaratan kudretin rızası uğrunda yaşanması, ilahi rahmetin kulun iliklerine kadar dolmasına yol açar. “Sen yeme dediğin için yemiyorum ya 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Rabbi.” düşüncesi oruçlu müminin sabahtan akşama kadar lisan-ı hâl ile her anında yaşanır. 
Allah'ın emrinin gün boyunca kişinin hayatının ve bedenin içine tesir etmiş olması muazzam bir sonuçtur. Gökleri ve yeri var eden kudrete gönüllü bir şekilde teslim oluşumuzun bedenimizde yankılanması, organlarımızdan hücrelerimize kadar uzanır. 


Bedenimiz kulluğumuza şehadet eder 


Kulluk bilincinin bedenle eş güdüm halinde gün boyunca kesintisiz yaşandığı bu denli muazzam başka bir ibadet yoktur. 
Nitekim derilerimiz dahi hesap gününde dile geldiğinde her halimizden haberdar oldukları- 


Kuşkusuz ramazanın en önemli fırsatı, kişinin tüm yıl boyunca ihtiyaç duyacağı takva duygusunu kazanabilme imkânıdır. Bir 

ay süren bu rahmet ikliminde müminler yaratılış ayarlarına âdeta yeniden döner ve yenilenirler. 





nı Cenab-ı Hakk'a belli edeceklerdir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle geçer: “Derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” diye sorarlar. “Нег şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. derler. 
İlk önce sizi O yarattı, şimdi de yine O'na dönüyorsunuz.” (Fussilet, 41/21.) Şu hâlde derilerimiz vesair azalarımız her yaptığımıza tanıktır. Bakınız Cenab-ı Hak ne buyuruyor: “Vaktiyle siz, ne kulaklarınızın ne gözlerinizin ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz; üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz.” (Fussilet, 41/22.) Binaenaleyh beden ve azalar, kulun yaptığı kötü şeylerden ne denli olumsuz etkileniyorlarsa yaptığı iyi şeylerden de o denli olumlu etkilenirler. Dışa bakan yüzüyle açlık ve zorluk olarak gözüken durum, içe bakan yüzüyle ilahi bir rahmettir. Oruçlu kimsenin dilinin damağının kuruması dahi Allah katında yakınlığa vesiledir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur.” (Müslim, Sıyâm, 164.) 











Oruç bedenimizde sessiz bir huzurdur 


Oruç her yanımızı saran bir sükünetin adıdır. Bundan bedenimizdeki her organ nasibini alır. 
Başta midemiz olmak üzere yıl boyunca sürekli doldur boşalt olmaktan yorgun düşmüş bedenimiz oruçla rahata ermiştir. 
Benzer şekilde yeme ve içmeye bağlı olarak vücutta gelişen tüm hareketliliğin yerini sakinlik alır. 
Tüm organların kendilerini tamir ettikleri bir sessizlik hâkim olur. 





Orucun yerli yabancı pek çok uzman tabibin önerileri arasın- 


da yer alması boşuna değildir. 
Ne var ki müminlerin tuttukları oruç kulluk bilincinin eşlik ettiği bir açlıktır. Temel gayesi sıhhat değil Allah'ın rızasıdır. Sıhhat, oruç tutması nedeniyle Cenab-ı Hakk'ın kuluna dünyada yaşattığı promosyon misali küçük bir hediyedir. Bu yüzden vaktiyle Allah rızası için oruç tutmayanların gün gelip doktor tavsiyesiyle açlık diyetlerine girişmeleri ne hazindir. 





En önemli kazanım takvadır 


Orucun emredildiği ayetlerde Allah (c.c.) farz kılınmasının temel gerekçesini takva olarak belirtmiştir: “Ey iman edenler! 
Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı.” (Bakara, 2/183.) Kişinin takvalı olabilmesi sakınma refleksinin gelişmesine bağlıdır. 
Yüce Yaradan'ın emir ve yasakları hususunda belli bir hassasiyetin oluşabilmesi ve hayatın içerisinde bunların gözetilebilmesi birdenbire başarılabilecek bir şey değildir. Bunun için bir iradeye ve gayrete ihtiyaç vardır. 


Kişinin takvaya kavuşabilmek için bu gayretini sergileyeceği önemli bir alıştırmadır ramazan. Bir ау süren bu oruç sayesinde kişi bedenine söz geçirebilmeyi, arzularını tutabilmeyi ve bunları helal daireye öteleyebilmeyi öğrenir. 





Oruç, bedeni hafifletir; ruhu arındırır 


Kuşkusuz ramazanın en önemli fırsatı, kişinin tüm yıl boyunca ihtiyaç duyacağı takva duygusunu kazanabilme imkânıdır. Bir ay süren bu rahmet ikliminde müminler yaratılış ayarlarına âdeta yeniden döner ve yenilenirler. 
Fiziksel anlamda bedenlerin 





sükünete erip dinginleşmesi ve zararlı şeylerden kurtulması nasıl bir rahatlama getiriyorsa Allah için tutulan bu orucun ruhsal planda da önemli bir karşılığı vardır. Nitekim Rahmet Peygamberi ramazandan ramazana günahların temizleneceğini şöyle müjdelemiştir: “Beş vakit namaz, bir cumadan diğerine cuma ve bir ramazandan diğerine ramazan; kişinin günahları için kefarettir, şayet büyük günahlardan uzak durursa!” (Müslim, 233.) 


Oruç zorluk değil sevinç kaynağıdır 

Allah (c.c.) orucu farz kıldığında şöyle buyurmuştur: “Sayılı günler!” (Bakara, 2/184.) Yani çok uzun bir zaman değil; sayılı günlerden ibaret bir oruçtan bahsediyoruz. 
Akabinde Yüce Mevla bu durumu da kolaylaştırmış ve hasta olanların yahut yolcu olanların başka günlerden sayısınca tutabileceklerinin önünü açmıştır. 
Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Allah sizin için kolaylığı diler; zorluğu dilemez!” (Bakara, 2/185.) 


Ramazan orucunun Zor bir ibadet olduğuna dair şeytani söylemlerin yersiz olduğunu oruç tutan herkes bizatihi tecrübe etmiştir. Hatta oruç ortamının işte güçte rahmete vesile olduğu ve hatta zamanın bereketlendiği herkes tarafından bilinen bir husustur. Bir de iftar vakti var ki o saatlerdeki neşe ve heyecanı gayrimüslimler dahi sezebilmektedirler. Batı'da pek çok mühtedinin ramazan aşkıyla hidayete tutunduğuna dair örnekler mevcuttur. Resulüllah (s.a.s.) buyurdu ki: “Oruçlunun iki sevinci vardır: biri iftar vaktinde diğeri ise Rabbi ile buluşacaбі günde!” (Müslim, 1151) Nitekim iftar vaktinde yaşanan feyz ve bereketin toplumsal boyutuna dikkat çeken Allah'ın Elçisi bunu büyük bir hayır saymış ve insanlar iftar vaktinde acele ettiği sürece hayır üzere kalacaklarını müjdelemiştir. (Buhari, 1957.) 


Ramazan ve oruç Rabbe yakınlaştırır 


Oruçla ilgili ayetlerin sonunda Cenab-ı Hak zatından bahsederek: “Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde duacının dileğine karşılık veririm. Şu hâlde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar.” (Bakara, 2/186.) buyurmaktadır. Oruç ibadetinden gelen bağlamın böylesi müstesna bir ayete açılması oruç ibadetinin kul ile Rabbinin yakınlaşmasına iyi bir zemin hazırladığına işarettir. 


Nitekim haram bir ay olan recep ayı ile başlayan zulümden ve günahlardan arınma gayreti, şaban ayı ile oruç alıştırmasına dönüşmüş; ramazanla birlikte ilahi rahmet ve bereketin hem bedenen hem manen coşkun bir biçimde yaşanmasına vesile olmuştur. Kadir Gecesi'ne gelindiğinde ise bin aydan daha һаyırlı o müstesna vakitlerde ku- 
[ип Rabbi ile gece ibadetlerinde buluşup dualarını ve niyazlarını ilettiği ve hem dünyada hayır hem de ahirette iyilikler beklediği bir sonuç ile taçlanmış olur; kulun cehennemden azat edilip Reyyan kapısından cennete dâhilolması umulur. “Ey Rabbimiz! 
Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru!” (Bakara, 2/201.) Amin! m 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ORUÇ İLE MANE 
SIHHAT BULMAK 


Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 










“Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız!” 
(Hadis-i Şerif) “Ademoğlunun her ameli kendisine aittir. 


Oruç ise öyle değildir. Oruç bana aittir, onun mükâfatını ben vereceğim.” 


(Kutsi Hadis) 
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І fizyoanevi ən çok etkisi vardır. İnsan, Hz. Peygamber”in (s.a.s.) müidelediği üzere, hakikati üzere oruç tuttuğunda fiziki olarak ve bunun da ötesinde ruhen ve ahlaken sıhhat bulur. 
Oruç ibadetinin beden üzerindeki etkisini ve bir şifa oluşunu alanları gereği mahir tabipler çok daha iyi izah etmektedirler. Biz bu yazımızda orucun, tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi insanın ahlaki hastalıklarına şifa olup manen kemaline ve şahsiyetini yapılandırma sürecine imkan tanıma hakikatini 


cun ise her nasıl anlaşılırsa an- 





laşılsın bir şekilde Yüce Allah”a nispet edilmesi orucun, hususi bir hikmeti itibarıyla emsalsiz bir ibadet olarak yorumlanmasına imkan tanır. Nitekim Hz. 
Peygamber”in de kendisine cennete girebileceği bir amel emretmesini isteyen Ebu Ümame”ye “Oruç tutmalısın, zira orucun benzeri yoktur.” şeklinde nasihatte bulunması bu gerçeği ifade eder. Tasavvufi gelenek, oruç ibadetinde beri ve uzak olup benzememe, hiçbir şeye muhtaç olmama anlamlarına bir tür tenzihiyet ve samedaniyet sıfatı görmek suretiyle bu ibadetin söz konusu emsal- 


ini izah eder. Buna göre 


А dilər Yüce Allah”ın mahlükata 


hiçbir şekilde benzer olmadığını ifade eden selbi/tenzihi sıfatları olduğu gibi “uzak durmak, yapmamak, terk etmek” vb. gibi olumsuz hükümlerle tanımlanan oruçta da selbi/tenzihi bir yön vardır. Zira oruç; yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durmak, münezzeh olmak hakikati üzere ifa edilen bir ibadettir ve bu yönüyle de somut fiiller ihtiva eden diğer ibadetlerden ayrılır. 


Oruç, hakikati gereği somut, harici bir fil ya da hareket olmaktan ziyade bir terktir. Bir diбег ifadeyle oruç, hariçte somut bir şey vücuda getirmeyi değil mütemadiyen yapılan bazı şeylerden uzak durmayı ya da kendini tutmayı ifade eder. Orucun hariçte zahiri olarak anlaşılacak şekli bir varlığı yoktur, selbi bir vasfı vardır. Bu yönüyle de aslında insan gibi ruh ve bedenden müteşekkil varlıklardan çok ruhanilere yakın bir amel olarak görülür. Bu hakikati üzere oruç tutan insan temel fiziki ihtiyaçlarından uzak durduğu için âdeta ruhanilik özelliği kazanır. Namaz, zekât ya da hacda olduğu gibi somut şekilde gözle görülebilen ya da beşeri uzuvlarla zahiren yerine getirilen bir ibadet olmayan oruç, Allah”tan başka kimsenin bilmediği gizli, örtülü bir ameldir. Bu sebeple de Yüce Allah ile kulu arasında bir sır olan oruç, riyadan uzak, ihlaslı bir şekilde yerine getirilmesi daha kolay bir ibadettir. 


Oruç ibadetinin benzersizliği, görünür bir fiil olmaktan ziyade bir terk olması hasebiyledir 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ve buna bağlı olarak da kulun Yüce Allah”a tenzihiyet ve samedaniyet sıfatları üzerinden yönelişi bakımındandır. Şayet bu farkındalık gerçekleşmişse oruçlu iken insan, Yüce Allah ile bu ibadeti arasına başka hiçbir şeyi sokmadığı gibi bu ilahi sıfatların tecellisiyle mahlükattan uzak olma ve onlara muhtaç olmama halini kendi imkanınca tecrübe eder. Ancak insan, oruçlu iken uzak durma- ya çalıştığı bu şeylere fitri bir zorunlulukla muhtaç olduğu için bu nitelikler Yüce Allah için asli, mutlak ve sürekli, kul için ise geçici, izafi ve cüzidir. Bir diğer ifadeyle kul, tabiatının gerektirdiği bu şeylerden mutlak anlamda münezzeh olamaz, mutlak bir tenzihiyet ve samedaniyet ilahi bir vasıf olup kulun tabiatına aykırıdır. Zaten oruç ibadeti de insan tabiatına uygun olarak sürekli olmayıp imsak ile iftar arasında, belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırılmıştır. 


Oruçluyken tahakkuk ettirilen bu nitelikler bir taraftan insanı ruhen Rabbinin huzuruna yükseltirken diğer taraftan da onun en önemli ahlaki hastalığını tedavi eder. Zira oruçlu değilken fitraten ihtiyaç duyduğu şeyleri arzu ettiği zaman hemen fazlasıyla alan nefiste onlara duyulan muhtaç olma hissi ve bağlılık tecrübe edilmediği için insanda benlik, kibir ve istiğna duygusu yerleşir. Hâlbuki sadece es-Samed ve el-Gani sıfatlarına mutlak anlamda sahip olan Yüce Allah, varlığını ayakta tutacak bir koruyucuya muhtaç değildir. Kul ise hem var olma- da hem de varlığını sürdürme- de her an Yüce Allah'a ve O'nun er-Rezzak sıfatına muhtaçtır. 
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Hakikati üzere orucunu tutan kul bütün bu ilahi sıfatların tecellilerini derununda tecrübe eder. Ancak bu şekilde muhtaç ve fakir olarak yaratılmasına rağmen insan çoğunlukla taşkınlık yapar, zorbalık eder, büyüklenip böbürlenir. Hatta firavunlaşarak rububiyet iddiasında bulunur. Bunu iddia ederken acıktığını, susadığını, tuvalet ihtiyacını giderdiğini, sıcaklık, soğukluk ve hastalık gibi pek çok acıya maruz kaldığını çok çabuk unutur. 


Oruçlu iken insan gün boyu, özellikle de tam iftar vakti fitratının gerektirdiği şeylere ne kadar da muhtaç olduğunu, bunlardan mutlak anlamda uzak duramayacağını yakinen 


Yaratılışı beslenmeyi gerektirmesine rağmen kul, oruç tutmakla hakikatinin hilafına iş yaparak emsalsiz bir ibadet yerine getirdiği için orucun müköfatı da doğrudan 
Allah”a nispet edilir. 





tecrübe eder. Dolayısıyla tenzihiyet ve samedaniyet sıfatları- nın gerçek anlamda kendisine ait olmadığının farkına varır. 
Çünkü insan tabiatının özelliği olmayan bu sıfatlar, tabiatının hükmünden geçici de olsa uzak durarak rabbanileşen ve Allah”ın ahlakıyla ahlaklanan kula yine geçici ve arızi olarak ilişir. 
Tahkiken gerçekleşen bu kulluk bilinciyle Rabbi karşısında ne kadar da muhtaç, fakir ve acziyet içerisinde olduğunun farkına varan insan, kendini beğenip müstağni görme ve kibir hastalıklarından yavaş yavaş kurtulmaya başlar. el-Gani sıfatının mutlak anlamda Yüce Allah'a, fakirlik vasfının ise mütemadiyen kendisine ait olduğunun farkına varır. Böylelikle ahlaken kemale eren insan bu acziyetini, ramazan ayına mahsus, kurbiyet vesilesi nafile teravih namazlarında Rabbi huzurunda fakir ve muhtaç bir kul vasfıyla daha çok kıyamda durup secde ederek münacatta bulunmak suretiyle ifade eder. 





Tasavvufi gelenekte oruç Yüce Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma ilkesiyle o kadar iç içe anlatılır ki ramazan ayının ve orucun hakikatini idrak eden kul için artık el-Muhyi ve el-Mümit isimlerinin tecellisi söz konusudur. 
Oruçlu iken nefsine hayat veren şeylerden uzak durduğu için kendisinde el-Mümit (öldüren) ismi tecelli eden kul, orucunun kefareti olarak bir fakire hayatıпі idame ettirmesini sağlayacak şekilde yemek yedirip karnını doyurduğunda ya da genel anlamda ikramda bulunduğunda Yüce Allah'ın el-Muhyi (hayat veren) ve er-Rezzâk ismiyle ahlaklanır. Bir diğer açıdan, oruç 





tutarken tabiatının gerektirdiği şeylerden uzak kaldığı için kul ile çekişip durması nihai dereceye çıkan ezeli, çetin düşmanı nefsine galebe çalan insanda el-Kahhâr ve el-Gâlib isimleri tecelli eder. İşte böylece kul, tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetiyle de imkânı ölçüsünce Allah”ın ahlakıyla ahlaklanır. 











Yaratılışı beslenmeyi gerektirmesine rağmen kul, oruç tutmakla hakikatinin hilafına iş yaparak emsalsiz bir ibadet yerine getirdiği için orucun mükâfatı da doğrudan Allah'a nispet edilir. Bumuazzam mükâfat ise, nefsinin kötü huylarından uzaklaşarak Yüce Allah'ın huzuruna yükselen kula O'nun bu tecelileridir. Bu hakikati üzere oruç tutanların mükâfatı bizzat bu yüce ahlaki niteliklerle süslenmek iken sadece emre uyarak açlık ve susuzluğa tahammül edenler yememiş ve içmemiş olmaları bakımından karşılık alırlar ve onlara ahirette şöyle denilir: “(Oruçlu geçirdiğiniz) önceki günlerin karşılığında afiyetle yiyin ve için.” (Hakka, 29/24.) 








Bütün bu özellikleriyle en nihayetinde kulu Hakk'ın müşahedesine götüren oruç, eşsiz bir sevinç ve mutluluk kaynağıdır. 
Hz. Peygamber'in şu hadisi bu hakikati açıkça ifade eder: “Oruçlunun iki sevinci vardır: Birincisi iftar vaktindeki sevincidir. İkincisi ise Rabbine kavuştuğu andaki sevincidir.” (Müslim, Sıyâm, 163.) Hadiste ifade edilen 





umumi bir terktir. 


hakikatini ifade eden nefs-i natıkasının oruç ile elde ettiбі yüce ahlak ve vasıflar üzere asıl kendisine hayat veren Yüce Allah'a kavuşma anında elde ettiği sevinçtir. İşte bu yönüyle oruç, kulun Allah'a kavuşmasını ve O'nu müşahede etmesini sağlar. 


Oruç sadece yemek içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmak anlamında değil kavga etmek, kızmak, kötü söz söylemek gibi her türlü kötü davranış ve айşünceden uzak durmak anlamında da umumi bir terktir. Bu itibarla oruç, sadece sindirim organlarıyla alakalı değil beşeri bütün uzuvları kapsayacak umumi bir mahiyete sahiptir. 
İnsan, her bir uzvuna özgü bir oruçla yükümlüdür ve bu uzuvları itibarıyla kendine yasaklanmış işlerden geri durmak zorundadır. Oruç insanı, yemek 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Oruç sadece yemek içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmak anlamında 

değil kavga etmek, kızmak, kötü söz söylemek gibi her türlü kötü davranış ve düşünceden uzak durmak anlamında da 


lemesi, cahilce davranması ya da en genel anlamıyla dinen kötülenmiş her hâl, davranış ya da sıfat üzere bulunması da yasaklanmıştır. O hâlde oruç tutmakla kul; nefsi, aklı, duyuları ya da kalbiyle kısaca zahiri ve bâtıni her yetisiyle alakalı bütün yerilmiş fiillerden uzak durur. 
Her hâl, düşünce, fikir ve hareket bakımından oruç tutmak gerekir. Mesela dedikodu, kötü söz dilin ve kulağın orucunu, harama bakma gözün orucunu, kibir ve benlik duygusu da nefsin orucunu bozar. Aklını fasit düşünce ve hayallerle dolduran kişi aklın orucunu bozar. 





Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki sadece oruçta değil genel olarak bütün ibadetlerde salt bir emri yerine getirmenin sorumluluk hissi değil enfüsi düzeyde bir inşa süreci söz konusudur. Nefsin yaratılıştan 








içmek, cinsel ilişkiye girmek gibi hazlarından uzaklaştırıp alıkoyarken aslında nefs-i emmarenin ve şeytanın insan üzerindeki etki yollarını daraltmak suretiyle onun bütün uzuvlarını haramlardan ve kötülüklerden muhafaza eder. Bu yönüyle Hz. 





ilk sevinç, tabiatı gereği beslenmeye ihtiyaç duyan hayvani ruhun iftar ile eriştiği dünyevi sevinç iken ikincisi ise insanın 


Peygamber orucu bir kalkan olarak nitelendirmiştir. Oruçlunun, yalan söylemesi, gıybet etmesi, müstehcen sözler söy- 


getirdiği ve onu maddi alana hapseden hususiyetlerini geçici de olsa engellemek, onlara mukavemet ve en nihayetinde de ahlaken kemale ererek kelimenin tam anlamıyla Allah'a yöneliş ve O'na yaklaşma bilinci ibadetlerdeki asli gayedir. Bu anlamda dindarlık da salt şekli ya da sosyolojik bir vakıa olmayıp esaslı bir mücadele ve muhasebeyi gerektirir. m 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ТІВВ-І NEBEVİDE 
KORUYUCU HEKİMLİK 


Dr. Ahmet ALTUN 





mandan sonra Allah”ın 

insanlara bahşettiği en 

büyük nimetin sağlık olduğunu ifade eden Hz. 
Peygamber”in (s.a.s.), koruyucu hekimlik adına çevre temizliği, sağlıklı yiyecek ve içeceklerin tercihi, yeme içme şekli ve miktarı, hastalıkları tedavi yöntemleri, beden ve ruh sağlığıyla ilgili tavsiye ve uygulamaları, modern tıbbın da tasdik ve tavsiye ettiği hususlar olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul görmüştür. 














Hz. Peygamber”in sünnetinde, onun nübüvvetinin ispatı anlamına da gelebilecek olan koruyucu hekimlik, temizlik, dengeli beslenme, ibadetler ve ruh sağlığı gibi temel unsurları kapsamaktadır. 


Hz. Peygamber insanlara İslam dininin esaslarını tebliğ ederken onlara sağlığın önemini de her vesileyle belirtmiştir. Halk sağlığı, hilyen ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmış, sağlıkla ilgili, yaygın olan yanlışları ve hurafeleri düzeltmiş, doğruluğu ve faydası tecrübelerle ispatlanmış kuralları kabul etmiş, ashabına da tavsiyede bulunmuştur. 
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Allah, “Şüphesiz sizler için Allah Resulü”nde (s.a.s.) güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 33/21.) 
buyurmaktadır. Allah Resulü de “Rabbim terbiyenin en güzeliyle beni terbiye etti.” (Câmiu's-Sağir, 1/14) demektedir. Resulüllah, ibadet ve ahlakta olduğu gibi yemesinde, içmesinde, uyumasında, oturup kalkmasında da sağlığımızı korumada bizler için en güzel ve sağlıklı bir örnektir. 





Hz. Peygamber'in sünnetinde, onun nübüvvetinin ispatı anlamına da gelebilecek olan koruyucu hekimlik, temizlik, dengeli beslenme, ibadetler ve 

ruh sağlığı gibi temel unsurları kapsamaktadır. 





Hz. Peygamber (s.a.s.) koruyucu hekimlikle ilgili ne varsa onu vazetmiştir. Başta temizlik olmak üzere onun koruyucu hekimlik uygulaması, kolay, külfetsizdir ve her ferdi kapsar. Otomatik işler ve ve devlet kontrolünü de gerektirmez. 


“Kuvvetli mümin zayıf mümin- den daha hayırlıdır.” (Müslim, Kader, 34.) diyen Hz. Peygamber, sağlıklı bir hayat üzerinde önemle durmaktadır. İslam, “zaruriyat-ı diniye” diye adlandırdığı beş şeyi korumayı her Müslüman'a farz kılmıştır. Bunlar: Nefsi koruma, aklı koruma, nesli koruma, malı koruma ve dini korumadır. İlk üçü sağlıkla ilgilidir. Sigara, içki ve uyuşturucu benzeri her çeşit zararlı şeyden aklı korumak, hastalıklara karşı nefsi korumak, her türlü fuhşiyattan nesli, nikahı korumak dinen gereklidir. 


Tıbb-ı nebevide beslenme 





Yeme ve içme nimetinin insan sağlığı ve hayatındaki önemin- den dolayı Kur”an ve Hz. Peygamber”in sünneti bu konuda insanlığa rehberlik etmektedir. 
Varlıkların en şereflisi olarak yaratılan insanın yiyecek ve içecekleri de ona yakışır bir şekilde değerli olmalıdır. Bu nedenle Allah ve Resulü, yeryüzünün 





en iyi ve sağlıklı yiyecek ve ісеceklerini belirtmiş, zararlı olanları da yasaklamıştır. Sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebilsin diye yeme уе içme adabını kurallara bağlamıştır. 


Yiyecek ve içecek konusunda genel kurallar şu ayetlerde görülmektedir: “Allah”ın size rızık olarak yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin.” (Maide, 5/88.), “Yiyiniz içiniz, israf etmeуіпі2.” (Araf, 7/3.) 


İslam'da esas olan, yiyecek ve içeceklerin helal olmasıdır, Kur”an ve sünnet, insanlara zararlı olan yiyecek ve içecekleri ayıklamış, bazılarını da sağlığa olan faydasından dolayı övmüş, güzel ve temiz yiyecekleri belirtmiştir. İnanç sistemimizin evrensel boyutu içinde, insanın ruh ve beden sağlığına zarar veren gıda ve beslenme tarzı yasaklanmıştır. 


Kur'an ve hadislerde geçen gıdaların temel özellikleri, temiz ve helal olmasıdır. Bu gıdaların özelliği insan vücuduna uygun ve yararlı olup sindirimleri kolay, besleyici, lezzetli, sağlığa faydalı ve şifa verici olmalarıdır. 
Vücuda uyarlanmış, hücrelere kodlanmış olan bu yiyecek ve içecekler, insanın birçok hastalıktan korunmasını sağlar. Hangi gıdanın hangi hastalığa iyi geleceği ile ilgili hadisler, hadis kitaplarının “tıbb-ı nebevi” bölümlerinde toplanmıştır. 


Hz. Peygamber'in öğütlediği yeme adabı, koruyucu hekimlik ve modern sağlık bilimi prensiplerinin tamamen örtüştüğü tip uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Allah Resulü'nün (s.a.s.) yeme içme tercihi ve kuralları, sağlığın esası ve tıbbın 
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9 Ölçü ve denge dini olan İslam, beslenme 
konusunda da aşırıya kaçmayı yasaklamış, bu konuda yeterli ve dengeli beslenmeyi emretmiştir. Solunum hastalıkları, damar tıkanıklığı ve sertliği, safra taşları, kalp mezliği, оцаша, varis, karın fıtıkları, 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hülasası niteliğindedir diyebiliriz. Kur”an”ın ifadesiyle insanlar için güzel örnek olan Allah Resulü”nün (s.a.s.) yeme ve içme sünnetini şöyle özetleyebiliriz: 


- Acıkmadan sofraya oturmayıp doymadan sofradan kalkardı. 


Besmele ile yeme ve içmeye başlardı. Suyu besmele çekerek ve oturarak içmenin, besmele ile kesilmiş hayvan etini yemenin sünnette koruyucu hekimliğin esaslarından olduğu bilimsel araştırmalarla anlaşılmış bulunmaktadır. 
Besmele ile kesilen hayvan etinin besmelesiz kesilen hayvan etine göre daha sağlıklı olduğu tıp otoriteleri tarafından yapılan araştırma ve deneylerle sabit olmuştur. 


Sağ eliyle ve önünden yerdi. 
Fazla sıcak ve fazla soğuk yemezdi. 

- Yemek yerken acele etmezdi. 
Birbirine benzer iki yemeği aynı anda yemezdi. 

- Sofrasında iki sıcak yemeği veya iki soğuk yemeği aynı anda bulundurmazdı. 

Hz. Peygamber”in (s.a.s.) 
beslenme konusundaki, mucizevi davranışlarından biri de kendisini ve ümmetini tek bir gıda çeşidine mahküm ve mecbur etmemesidir. 
Modem tıbbın önemle tavsiye ettiği, vücudun ihtiyaç duyduğu muhtelif gıdalar alırdı. 
Beslenmenin iki kaynağını oluşturan hayvansal gıdalarla bitkisel gıdalar arasında bir ayrım yapmazdı. 


Sadece bitkisel veya sadece hayvansal gıdalarla beslenen kişilerde sağlık problemleri- nin olacağı tıbben sabittir. Hz. 
Peygamber, her iki beslenme türünü de ihmal etmez, bazen ikisini birlikte bazen de ayrı ayrı yer veya çeşitlendirirdi. 

Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı. 








Hz. Peygamber, sofrada bağdaş kurar sağ dizini dikip sol dizi üzerine otururdu. 

Ayakta veya yaslanarak yiуір içmeyi hoş karşılamazdı. 
Onun yeme içme biçiminin de sağlık merkezli olduğu sabittir. 
Allah Resulü, cimrinin yemeğinde illet, cömerdin yemeğinde ise şifa olduğunu bildirmiştir. (Deylemi, Hakim.) 





° Varlıkların en şereflisi olarak yaratılan insanın yiyecek ve içecekleri de ona yakışır bir şekilde değerli olmalıdır. Bu nedenle Allah ve Resulü, yeryüzünün en iyi ve sağlıklı yiyecek ve içeceklerini belirtmiş, zararlı olanları da yasaklamıştır. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sağlığa zararlı olduğu bilinmeyen ancak bugün tıbben zararları tespit edilen, içki, uyuşturucu, sigara, kan, domuz eti ve daha birçok madde Kur'an ve sünnet tarafından iğrenç sayılarak yasak edilmiştir. 
Kitap ve sünnet, bu yasaklara öyle ölçüler koymuştur ki bugün bu ölçüler, sabit bilimsel tıbbi kurallar hâline gelmiştir. 
Öyle ki Kur'an ve sünnetin yasakladığını günümüz tıbbı da yasaklamaktadır. 


Ölçü ve denge dini olan İslam, beslenme konusunda da aşıпуа kaçmayı yasaklamış, bu konuda yeterli ve dengeli beslenmeyi emretmiştir. Solunum hastalıkları, damar tıkanıklığı ve sertliği, safra taşları, kalp yetmezliği, horlamalar, varis, karın fıtıkları, bağırsak hastalıkları, âdet bozuklukları, kısırlık vb. daha pek çok hastalıkta mideyi tıka basa doldurmanın etkili olduğu bilinmektedir. Asrımızda hastalıkların çoğunun ya yetersiz beslenmeden ya da fazla yeme ve içmeden kaynaklandığı bilinmektedir. İslam bu problemi, Kur'an'da üç mucize kelime ve bir hadis-i şerifle çözmüştür. Allah “Yiyiniz içiniz, israf etmeyiniz.” (Araf, 7/31.) uyarısını yaparken Allah Resulü (s.a.s.) de “Âdemoğlu karnını tıka basa doldurmasından daha zararlı bir kap doldurmamıştır. 
Ademoğluna, belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. 
Ancak (nefsinin galebesiyle) ille de yiyecekse midesini üçe ayırsın, üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefes almaya ayırsın.” (Tirmizi, Zühd, 47.) 
buyurmaktadır. Asrımızda insan sağlığının temel prensibini 











vazeden bu hadis, günümüzde fazla yemekten ve açlıktan ölen milyonlarca insana bir kurtuluş reçetesidir diyebiliriz. Bu hadis-i şerif, önemine binaen, Almanya'nın Stuttgart şehrinde bir hastanenin duvarına yazılmıştır. 





Araştırmalara göre obezitenin tedavisi için bir yılda harcanan para, 850 milyon aç insanı bir yıl besleyecek miktardadır. 
Fazla yemekten ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısından üç kat fazladır. “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, göbekli olmak, çok uyumak ve tembelliktir.” (Câmiu's-Sağir, 1/90.) 
hadisi ile Peygamber Efendimiz, günümüz Müslümanlarını uyarmaktadır. 


Sünnete göre insanın ihtiyacı kadar yemek yemesi vacip, ihtiyaç fazlası mubah, israfı ise haramdır. Nefsin istediği her şeyi yememeyi tavsiye eden Allah Resulü, “Canının çektiği her şeyi yemen israftır.” (İbn-i Mace, Егіте, 51.) buyurmaktadır. En çok midenin üçte birini kapsayacak kadar yemek yemeyi tavsiye eden Allah Resulü, hem israfın önüne geçmiş hem de şişmanlığı önleyerek vücudu hastalıklardan korumuş olmaktadır. 
Ayrıca “Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört kişiye, dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter.” (Müslim, Eşribe, 179.) 
diyerek sosyal yardımlaşmayı da teşvik etmiştir. 


“Midenin üçte biri...” ifadeleriyle başlayan hadis-i şerifte belirtilen midenin üçte birini nefes almak için boş bırakmada ise bilimsel bir mucize olduğu ancak XX. yüzyılda anlaşılabilmiştir. Tespitlere göre akciğerlere 


? Allah Resulü, doktor olarak gönderilmedi. 
Ancak dinin her alanında olduğu gibi sağlıkta da ümmetine rehberlik etmiştir. O, 
Kur'an'ın müfessiridir. 





giren hava miktarı, tam tamına midenin üçte biri hacmine tekabül etmektedir. 


Allah Resulü, doktor değildir. 
Ancak dinin her alanında olduби gibi sağlıkta da ümmetine rehberlik etmiştir. O, Kur'an'ın müfessiridir. Söz ve manasıyla Allah kelamı olan Kur'an, Allah tarafından nasıl korunmuşsa Kur'an'ın müfessiri olan Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) sünneti de Allah tarafından vahiy ve ilhamla korunmuştur. Şimdiye kadar hiçbir sahih sözü ve davranışının bilim çevrelerince çürütülemeyişi de buna bir delil niteliğindedir. Akıl ve bilimin hâkim olduğu günümüzde, özellikle Allah Resulü'nün (s.a.s.) sağlıkla ilgili tavsiye ve uygulamaları, akıl ve bilim tarafından tasdik edilmektedir. 
Onun sünnetlerinin âdeta tıbbi araştırmaların sonuçları gibi olduğu görülmektedir. Tıbbın 


GÜNDEM e— 


son hududunu çizen hadis ve sünnet uygulamalarının, tıbbi araştırmaları yönlendirebileceği söylenebilir. Çünkü o, Kur'an'ın ifadesiyle kendinden boş şey konuşmaz. “О, nefis arzusu ile konuşmaz.” (Necm, 53/3.) 





Günümüzde bütün dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütünün temizlik ve korunma konusunda yaptığı tavsiyelerin tamamı hatta fazlası Hz. Peygamber'in (s.a.s.) sünnetindeki koruyucu hekimlikte mevcuttur. Sünnetin uygulamasıdır. 


Günümüzde Batı üniversitelerinin ilgi alanına giren tıbb-ı nebevinin ülkemizde de layık olduğu ilgiyi görme zamanı gelmiştir. Bu konuda sempozyum, konferans ve kongreler tertip edilmelidir. Dünyanın farklı ülkelerinde bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıp bilgi paylaşımı cihetine gidilmeli, “İnsanların en hayır- 
151 insanlara faydalı olanıdır.” 
(Buhari, Meğâzi, 35.) hadisi gereğince insanların sağlığına hizmet etmenin ibadetten sayıldığı bilinmelidir. Sağlık problemleriyle başı dertte olan dünya, Allah Resulü'nün  (s.a.s.) koruyucu hekimliğine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bilim ve aklın hâkim olacağı geleceğe, bütün hükümlerini akıl ve bilime tasdik ettiren Kur'an ve sünnet hâkim olacak gözüyle bakılmaktadır. 





Sonuç olarak diyebiliriz ki günümüzde başta Müslümanlar olmak üzere dünya, tıbb-ı nebevideki koruyucu hekimliği ihmal ve terk etmenin bedelini çeşitli hastalıklarla boğuşarak ödemektedir. m 
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Orucun önemi nedir? 


Oruç kelimesi Farsçada rüze kelimesinden türetilmiştir. Rüzel Manası günlükl Bu anlama geliyor. Türkler oruca rüze derken zamanla bu ifade “urüze” olmuş, zamanla urüze”nin “e”si kalkmış “urüz” olmuş. Derken urüz, urüç olmuş. Urüç da “oruç” olmuş. 
Yani oruç kelimesi dört beş defa değişim geçirmiş. 


Orucun maddi manevi pek çok faydası var. Burada kısaca bir hatıramı anlatayım: Ramazan ayının birinci gününde bizim Ankara İlahiyat Fakültesinin talebelerine Amerika'da bir üniversitede uzmanlığını tamamlamış Murat isminde bir doktor geldi. Yanılmıyorsam İbni Sina'da görevliydi. Bir deney yapacaktı. Ramazan ayında bütün İlahiyat Fakültesi öğrencileri oruç tutar. Yaklaşık 40 kişilik bir öğrenci grubu toparladık. Murat Bey Ramazan'ın birinci günü geldi, öğrencilerden kan aldı. 
Şeker lipit kolesterol vs. üzerinden bir ölçüm yaptı. Sordum kendisine, durum nasıl, diye; “Durum berbat! Hepsi kilolu, kolesterol bol, şu bol bu bol sıkıntılı. Hepsi hasta. En hafifinde bile bir şeyler var.” dedi. 


Ramazanın 15'inde geldi. Yine aynı talebelerden 5-10 cc'lik kan aldı. Yine ölçüm yaptı. 
“Değerlerde biraz azalma var.” 
dedi. Yani iyiye gidiş Ramazan”ın 15”inde hemen kendini belli etmişti. 30 gün sonunda, 


tekrar geldi bir daha kan aldı. 
Ondan sonra durum nedir diye sorduğumda bana, “İdeal kan değerlerine çok yaklaştık ve bu iyi bir gösterge.” dedi. Dikkat edinl Burada bir şey var. Tam yüzde yüz ideal değill İdeale çok yaklaşma var. İdeale ulaşmak 40 gündür. 


Hz. Musa'nın (a.s.) Tur dağında kaldığı 40 gün. Aslında 30 gündü. Allah (c.c.) “Sonradan 10 
ekledik” diyor, ayette... Temelde 
30 gün, 10 gün sonradan eklenme. Otuz günde tam o dönüşümü tamamlayamayanlar için ne 
yapıyoruz? “Şevval ayından da 6 
gün oruç tutun.” diyor Peygamberimiz (s.a.s.)... Pazartesi ve perşembe oruçlarını tutunca da 40”a tamamlamış oluyor. Yani 


biyofizyolojik bir yenilenme ve 


mesi onun kafasını, kalbini hu- 





dönüşüm insanın beden yapısı için en fazla 40 gün. Nitekim sufilerin halvet/çile uygulamaları da buna uygun olarak 40 gündür. Uygulamayı ciddi yaparsanız 40 günde sonuç alıyorsunuz. 
40 bu yüzden hikmet gereği bu 
tür ibadet uygulamalarında karizmatik bir rakamdır. Mesela sünnetleriyle beraber her gün toplamda 40 rekât namaz kılıyoruz. Ayrıca malımızın kırkta birini zekât olarak veriyoruz. 








Ruha göre de aynı şekilde 40'lı bir yapılanma söz konusu. Psiko-terapik olarak “Bir insana 
40 gün deli deseniz, deli olur.” 
atasözünün önemli bir anlam ifade ettiğini de burada hatırlamak gerek. Bu da ilginç bir şey. Tasavvuftaki “ricâl hiyerarşisi”ndeki “kırklar” grubu da farklı bir veli tipolojisine işaret eder. Anne karnındaki embriyolojik gelişimimizin 40'ar günlük üç fazlı bir süreçten sonra ruhumuzun bedenimize nefh olunması/üfürülmesi ve ilave olarak 40'ar günlük yedi fazlı bir proses sonucu dünyaya gelmemiz de oldukça dikkat çeker. 


Yani orucun hem ruh sağlığı hem beden sağlığı üzerinde etkisi var diyebilir miyiz? 


“Ten dürüst, tin dürüst” (beden sağlam, ruh sağlam) kuralına göre insanın teni sağlam, düz- gün dengeli olursa bu onun ruh yapısını da etkiler. Mesela obez birisi aşırı kiloları yüzünden nefes almakta zorluk çekiyor, daralmış, bunalmış, sigara içiyor, öksürüyor tıksırıyor vs. Bu insanın sürekli bedensel acı çek- 


zurlu ve sakin kılar mı? Beynin ve kalbin sükünetsizliği/huzur- suzluğu ruhun da sarsılmasına sükünetsizliğine, iç depremlere yol açar. Onun için beden terbiye görür dengeyi bulur, nefis de terbiye görür, dengesini bulur. 
Ruhun terbiyeye ihtiyacı yok zaten terbiyeli gelmiş. 99 esma ona yüklenmiş. Ancak ruh bu dünyada kirleniyor. Kur'an'a sarılıp ibadetlere yapışarak kirlenmemesine çalışıyoruz. Nefsin geldiği yer temiz değil ilkel benlik emmâre ve hayvani temele dayanıyor. Ruhun geldiği yer temiz. Allah'tan (c.c.) geldi çünkü! Ve nefsimiz de fitrat-ı sânimiz ikinci fıtratımız ikisi bu bedende (kalpte) beraberlik içinde süküneti, dengeyi bulması lazım; namaz ve oruç işte bu denge için gereklidir. 





İnsanın, özünden uzaklaştıkça kendine yabancılaşması söz konusu. Bu hususta Franz Kafka'nın “Dönüşüm” adlı eserini hatırlamak gerek. Orada egzistansiyel bir problem olarak yabancılaşma/alienation kurgusu yapılıyor. Batılı olmasına rağmen Kafka, bizim tasavvuftaki özümüze yabancılaşmak konusunu, özümüzden ayrı kalmak şeklinde ortaya çıkan en büyük varoluşsal çileyi fark etmesi ve bunu böceğe dönüşen insan üzerinden anlatması câlib-i dikkattir. Hz. Mevlana (k.s.) 
26.800 beyitlik mesnevisinin hemen birinci satırında bu yabancılaşmaya işaret ediyor: 


Bişnev in ney çün hikayet miküned 
Ez cüdâyihâ şikâyet miküned 


SÖYLEŞİ e— 


“Dinle neyi! Çünkü o, ayrılıklardan (yabancılaşmadan) şikâyeti anlatıyor.” 


Hz. Mevlana (k.s.) diyor ki: neyi yani insan-ı kâmili dinle. Onun en büyük derdi ne? Özünden kopmuş olmak, özüne yabancılaşmak. Oraların yani özünün hasretini çekiyor insan-ı kâmil, O'nun hasretiyle yanıyor. Modern insanda işte bu özünden kopmuşluk farkındalığı уок. 
Olsa onda özüne dönme faaliyeti başlar. Modern insanda özüne dönme faaliyeti yok! Bilakis daha çok savrulma var. 
Ahlaksızlık resmen dünyada savunulur hâle geldi. Ahlaksızlığa karşı çıkanlar da yerilir oldu. 
Tam bir dekadans yaşanıyor maalesef... 





Oruç bu yönümüzü mü terbiye ediyor? 


Evet, terbiye, bizi bize getiriyor. Oruçtaki, gündüz şehvetlerimizi kontrol etmemiz, az yemekle bedeni semirtmemiz çok önemli... Oruç ciddi bir otokontrol faaliyeti ve tecrübesidir. 
Oruçla Allah'ın (c.c.) karşısında acizliğimizi biliyoruz. Fakiгі, yoksulu fark ediyoruz. Farkındaysanız insanlarla açlıkta daha eşit oluyoruz. Açlık, oruç bizi daha bir insan yapıyor. Fakirin evindeki yemekle benim evimdeki yemek farklı. Ama bu, ramazan ayında eşit hâle geliyor. Açlığı o da ben de yaşıyoruz arada sosyo-empati gerçekleşiyor. Fakirin hâlini anlıyorum. 
Çilesinden haberdar oluyorum. 
Ve sonuçta toplumsal bazda içtimai bir tevhit ortaya çıkıyor. 
Ve orucun bunun gibi pek çok açılımları var. 
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——e SÖYLEŞİ 


Oruçla merhametin nasıl bir ilişkisi var Hocam? 


Efendim, oruç tutarken orucumu Allah (c.c.) biliyor bir de ben biliyorum. Orucumu istersem bozarım kimse bilemez, tutarım yine kimse bilemez. Sadece Allah (c.c.) bilir. Orucu tutturan bendeki samimiyet. Biliyorum ki Allah (с.с) beni görüyor. 
Onun için yediğime içtiğime dikkat ediyorum, ayrıca sosyal davranış olarak kimsenin kalbini kırmıyorum, oruçluyum diyorum. Kimseyle kavga etmiyorum. Hem ihlaslıyım, hem de oto-kontrolüm en üst seviyede. 





Bir hadiste, “Oruçluyken size biri gelip kavga ederse, опа; “Ben tam oruçluyum! deyin, karşılık vermeyin.” buyruluyor. 
Furkan suresinin 63. ayetinde de bir fazilet olarak aynı vurgu yapılır: “Rahmanın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, ‘selâm! der (seçenler.” Yani cedelleşmez onunla... Ve bu da merhamet doğurur. Hakkın olduğu hâlde, cevap vermezsen bu sendeki rahmeti geliştirir. 
Merhameti geliştirir. İşte oruç da kavgaya kavgayla karşılık vermemek suretiyle, insanı merhamet referanslı olarak dönüştürür. Yani oruç bizi medeni yapar, vahşilikten korur. Oruç üzerinden merhamet medeniyeti üretiyoruz. Tarih boyunca da üretmişiz zaten... İslam medeniyeti tamamen merhamet üzerine bina edilmiştir. 


Orucun medeniyet oluşturma ve toplumsal kaliteye değer katma konusunda etkileri nelerdir? 
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Evet, istemediğin bir şeye kendini, iradeni zorlayarak itaat etmek. Medeniyet açılımı olarak bir kural konmuş, ancak o kuralla şekillenmek nefse ağır geliyor. Ama o kural toplumda düzeni sağlayacak. Sokağa çıkma, deniliyor. Hoşuma gitmiyor çıkmamak. Ama bir düzen sağlanacaksa çıkmayayım. Evde oturmaya razı oluyorum. Medeniyet de bu oluyor. Çıkarsam medeniyetsizlik, bir tür vahşet ve dağ başı portresi şekilleniyor. Normlara, kanunlara uymak medenilik örgüsüyle direkt bağlantılıdır. Bu medenilik örgüsünden çıkarsam bana veya başkasına hastalık bulaşır. Bu basit örnekten hareketle orucun irade eğitimi üzerinden kurallı hayat yaşama kalitesine yol açtığını görürüz. Sonuç itibarıyla oruç, medeniyet inşa ediyor. 
Üç aşağı beş yukarı oruçtaki o nefis mücadelesi ve terbiyesi- nin bizi getireceği nokta budur. 
Medenileşiyoruz... 














Ramazanın anlam açılımlarının hikmeti olarak arka planı nedir? 


Efendim, beyin ve kalp coğrafyamızı açtığımızda, onun içerisinde sokaklar, giriş çıkışlar, mahalleler, evler olduğunu görürüz. Ayrıca orada kasabalar, şehirler var. Yani aslında insan olarak hepimiz bir ülkeyiz. Ve yaratılışımızdaki bu orijin arkemiz, âdemiyet hakikatimizden ibaret olup arka planı Kur'an-ı Kerim'e yansımıştır. Kur'an-ı Kerim indiğinde bizim bu yaratılıştan verilmiş akıl, düşünme coğrafyamıza uygun olarak inmiştir. İnsanın öyküsü akıl bu dünyada nefisle karşılaşacak 


şekilde yazgılanmıştır. Nefisle karşılaştığı yerde insanın aklı bulanacaktır. Bulanmasın saflığını korusun diye Allah (c.c.) 
tarafından namaz, oruç gibi ibadetler manzumesi bize ikramen sunulmuştur. İnsan nefsine uyup kapitalist olacak, cimri olacak, cimri olunca acımasız akıl olacak. Merhametsiz akıl olunca sivillerin üzerine gözünü kırpmadan Nagazaki ve Hiroşima'da 300 küsur bin sivil halkın üzerine bomba atar hâle gelir bu insan... 


Yani oruç merhamet eğitimi mi? 


Evet, merhamet eğitimi ramazanda oruç tutmak, aç susuz kalmak, fakirlerle kazancını paylaşmak, onlarla yüzleşip çektiği sıkıntılarla tanışmak... 
Bunlar insanda tamamen merhamet eğitimi oluyor. Merhamet eğitimi deyip geçmemek lazım. Beynin şu ön kısmında frontal lob'da merhametli olanlarda özel bir alfa ışınımı hareketliliği tespit edildi, bilim tarafından... 


Secdeyi de onun için uzun yapıyoruz. Frontal lob secdede daha çok kan akışına maruz kalıyor. Kur'an'a göre secde ağlama yeridir, merhamet yeridir. 
Peygamberimiz (s.a.s.) uzun uzun saatlerce secde yapardı. 
“Ümmeti, Ümmeti” diyerek bütün insanlık kurtulsun parantezi içerisinde ağzından dua olarak sadece o çıkardı. Anlıyoruz ki ramazan ayı eğer sultansa ve diğer aylara göre karizmatik bir üstünlüğe sahip ise bu otoritesini merhametten alıyor. Çünkü insan aç kaldığı zaman fakirin hâlini anlıyor. Acıma duyguları 


gelişiyor. Merhameti tekâmül ediyor. Ramazan her şeyden önce merhamet eğitiminin gerçekleştirdiği bir aydır. 


Namazdaki merhametin keyfiyeti nasıl Hocam? 


Namaz ortaya kurulan bir sofradır. O sofrada her çeşit yemek var, ayakta durmak, eğilmek, (rükü), secde, ka'ade (oturmak), kıraat, zikir, dua vs. işte bu mükellef sofrada ana menü, secdedir, dense yeridir. Çünkü namaz secdeden ibarettir. Kurb olarak Allah'a (c.c.) en yakın olunan yer secdedir. (Alak, 96/19) Secdenin bir amacı da merhamet kazandırmasıdır. Namaz da merhametten ibarettir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Ka”b ve Enes İbn Malik'e (ra.) “Cennette bana arkadaş olmak isterseniz secdelerinizi uzun yapınız.” tavsiyesinde bulunmuştur. 
Merhametin ayrıca ölüme bitişik bir anlam yapısı var. Fena/hiçlik/ fakr makamına ermek isteyen bir kimsenin özellikle merhametini geliştirmesi lazım. Yani insanlara, tanıdığa, tanımadığa, bitkilere, hayvanlara kâinat- ta bulunan ve âlemin denilen âlemler skalası içerisinde yer alan neler varsa hepsine merhamet, Peygamberimiz (s.a.s.) 
bize bıraktığı birincil manevi mirastır. 


“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107.) Bu ayet, Peygamberimizin (s.a.s.) anlam mottosu olmuştur. Dünyaya degil, ailesine değil, Arabistan'a değil, bütün âlemlere gönderilmiştir. O, zamanları, mekânları aşan gerçek halife olan bir nur insandır, insan-ı kâmildir. Nef- 


sin merhameti ramazan ayında tutuğumuz oruçladır. Nefs oruçla urüc eder, yükselir. Aklın merhameti ise namazla sağlanır. Nefisle aklın merhamet kabiliyetlerinin birleştiği yerde biz insan-ı kâmil oluyoruz. Sultan oluyoruz. Halifelik sırrının kapıları işte merhametle açılıyor. 


Orucun ihlasla bağlantısı nedir? 


Bir kutsi hadiste Allah Teâlâ (c.c.): “Oruç benim içindir. Ücretini de ben vereceğim.” buyuruyor. Dışarıdan bakınca bir insanın oruçlu olduğunu bilemezsiniz. Oruçlunun orucunu sadece Allah (c.c.) bilir. Dolayısıyla ihlas sırrı birincil olarak sadece oruçta gizlenmiştir. Zekâtı veriyorsun, zekâtı verdiğini fakir biliyor yani ikinci şahıs biliyor. 
Oruçta riya olmaz yani. 


Namaz kılıyoruz. Şekline bakarak namaz kıldığım da belli. 
Daima riya tehlikesi bulunur. 
Çünkü kıldığın namazı birileri görüyor. Farz namaz hariç nafilelerde... 


Ramazan ayında tutulan oruçla ve orucu çok tutan insanlarda dikkat edin sıddıkiyet makamı gelişiyor. Bu, ihlasa bağlı bir sıddıkiyettir. Sıddıkiyet ve ihlas, ikisi birbirini tetikleyerek artıyor. Bu namazda söz konusu... 
Ama bu kalite keyfiyeti olarak oruçta daha ileri düzeyde. 
Çünkü yalnızken namaz kılsan bile, namaz kıldığını melekler görüyor, cinler görüyor. Oruç tuttuğunu melekler de bilmiyor, cinler de bilmiyor, insanlar da bilmiyor. Allah'tan (c.c.) başka kimse bilmiyor. 


SÖYLEŞİ e— 


Açlık, susuzluk çekmenin varoluştaki değeri nedir? 


Efendim, oruçta açlığı hissedeceğiz. Açlık biz de acizlik, fakr, hiçlik gibi yapıların inşasına yol açar. Kulluktaki hiçliği daha iyi kavrarız. Ayrıca açlığı yaşayınca açla, fakirle duygusal senkronizasyona girip fakirin açlığını anlarız. Fakir empatisiyle hayatı sürdürmek hayatımıza anlam katar. Aksine iftarda çok yiyeceksin, sahurda da bol bol yiyeceksin ve o tok karınla gündüz açlığı yaşamayacak hissetmeyeceksin, bir de orucu uykuya vereceksin. Hayır. Oruç böyle tutulmaz: Gündüz açlığın, acı- nın yaşanması lazım. O acı seni olgunlaştıracak bu yüzden öyle bir oruç tutacaksın ki iftar ve sahurda çok çok az yiyeceksin. 
Açlığı yaşayayım. Açlık beni rahatsız etsin, üzerine kurgulanan bir orucu tutmak üzere kendini planlamak gerek... Toplum olarak iftar ve sahurda kuvvetli yemek yiyoruz ve bütün gün karın tokluğu sebebiyle açlık yaşanmadan oruç bitiyor. Ramazan açlığı tatmıyoruz. Açlığı özleştiremiyoruz. Tok tutar diye hamur işi çeşit çeşit çörek, börek yiyoruz. Hayır! Tarlada çalışacaksan tamam, bedeni bol bol hamurlu yiyecekle besle. Кагпіnı iyice doyur. Ona bir şey denmez. Ama şehirde modem һаyatta rahatlık içinde yaşayan bir insan da bu tür beslenirse onun tuttuğu oruç, kendisiyle fakir arasında ne kadar senkronizasyon sağlar, ne kadar empati sağlar, onu var sen düşün! Açlığı yaşamayan fakiri hissedemez. 
Fakiri hissedemezse merhameti hissedemez. m 
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PROF. DR. ÖMER FARUK HARMAN HOCAMIZIN ARDINDAN 


(TEVAZU, NEZAKET VE ZARAFET TİMSALİ GÜZEL İNSAN) 


üksek İslam Enstitüsü 

ikinci sınıfta tanıdım 

onu. Birinci dönem 

Fransızca dersimize 
Serda Kurtoğlu gelmişti. Danışma Meclisi üyesi olarak Ankara'ya gittiği için ikinci dönem bu derse Ömer Faruk Harman geldi. Dinler tarihi hocası olduğunu duymuştuk ama Fransızca dersinde de o kadar başarılıydı ki hocalığına hayran bırakmıştı bizi. Sınavları sözlü oluyorduk o dönemde. Fransızca sınavına girmek için Fatih Vefa İlim Yayma Yurdundan çıkıp Mecidiyeköy otobüsüne bindik. Öyle hastaydım ki ayakta duracak hâlim yoktu. Bu hâlimle okula vardım ve sınava girdim. Ömer Faruk Hocamız hâlimi gördü ve tek bir soruyla yetindi. Türkçe 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Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 


bir cümleyi Fransızcaya çevirmemi istedi. O günlerde Hüsrev Subaşı Hocamızın sağladığı bursla Kadıköy Batı Dilleri Merkezinde Fransızca kursuna devam ediyordum. Fransızcam sınıf seviyesinin oldukça üzerinde idi. Hocanın sorduğu cümleyi doğru olarak çevirdim, başka soru sormadı. 100 puan vermişti. Lisans döneminde dinler tarihi dersimize gelmesini çok arzu ettik ama bize başka bir hoca düştüğü için ondan mahrum kalmıştık. Fakat tefsirden yüksek lisansa başladığımda programda Ömer Faruk Harman'ın dinler tarihi dersini görünce dünyalar benim olmuştu. lisansta işleyemedigimiz konuları yüksek lisansta telafi etme imkânı bulduk. 





Tefsirden yüksek lisansımı bitirdim, tezimi ciltlettim, fakültenin bahçesinde tez elimde yürürken Ömer Faruk Hocamızla karşılaştım. Selamlaştıktan sonra tezimi aldı ve şöyle bir göz gezdirdi. “Kur'an'daki Tekrarlar ve Hikmetleri” konusunu görünce, “Tekrarlar önemli. 
Tevrat'ta da bol tekrar var, bu konuda mukayeseli bir çalışma da yapılabilir.” dedi. Tam o anda “Hocam, dinler tarihinden doktora açmayacak mısınız?” 
dedim. “Açarsak girer misin?” 
dedi. Ben de biraz düşündüm, tefsirden devam etmek istiyordum ama dinler tarihi daha bakir bir alan, tefsirden çalışan çok var. Üstelik Ömer Faruk Harman gibi bir hocayla çalışacağım gibi cümleler zihnimde 





hızlıca deveran etti ve hemen Hoca”ya “Evet.” dedim. Nitekim doktora sınavı açıldı, önce yabancı dil, sonra bilim sınavına girerek başarılı oldum. Ancak tek doktora öğrencisiydim dinler tarihinden. Hem Hoca'nın hem de fakültenin ilk dinler tarihi doktora öğrencisi oldum. 
Bir yıl boyunca tek olarak dersler yaptık Hoca'yla. Nasıl istifade ettiğimi anlatamam. Bir kaynak dil öğrenmemi istedi Ömer Hocam. Hristiyanlığı çalışma alanı olarak seçtiğim için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve 


Edebiyatı Bölümü'ne bir yıl devam ederek Grekçe öğrenmeye çalıştım. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalışırken Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Rahmi Karakuş'a bu hatıramı anlattığımda doktora döneminde öğrendigim Grekçeyi felsefe bölümü öğrencilerine öğretmemi istedi. Notlarımı tekrarlayarak 10 
yıl kadar felsefe öğrencilerine Grekçe dersi ve Grekçe temel felsefe terimleri dersi verdim. 


Akademik hayatımın tüm aşamalarında Ömer Faruk Harman 





Hocam hep yanımda idi. Doktora tez savunmamda MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bahçelievler kampüsünde rahmetli Günay Tümer ve Metin Yurdagür hocalarımızın jüri üyeliğinde savunmamı verdim. Doktorasını bitiren ilk öğrencisi oldum Hocamın. Tez çalışmamı yaparken yazdıklarımı bölüm bölüm kendisine her götürdüğümde bir nüsha da Günay Tümer'e vermemi tavsiye ederdi. Hatta diğer fakültelerdeki dinler tarihi hocalarıyla da görüşmemi, birikimlerinden istifade etmemi, tavsiyelerini almamı isterdi. Tez konusunu seçerken de onun tavsiyesiyle bir gün İstanbul'dan çıktım; Günay Tümer ile görüşmek için Bursa'ya, oradan Mehmet Aydın ile görüşmek için Konya'ya, oradan Harun Güngör ile görüşmek için Kayseri'ye, oradan da Abdurrahman Küçük ile görüşmek için Ankara'ya gittim ve oradan İstanbul'a döndüm. Ömer Hocam bu seyahatimden oldukça memnun olmuş ve beni tebrik etmişti. 


1993 yılının başında doktora 
bittikten sonra -öyle denk geldi ki- takip eden aylarda yeni ilahiyat fakülteleri kuruldu. Ben de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yardımcı doçent olmak için müracaat ettim. Kurulan jüride Ömer Faruk Harman, Günay Tümer ve İhsan Sürey- ya Sırma vardı. Onların verdiği raporla fakültenin ilk öğretim üyesi oldum. Artık meslektaş olmuştuk Hocamla. Derslerim- de ve araştırmalarımda önüm- de çok önemli bir rol modelim vardı. Yüksek lisans tez savunmalarında ve doktora yeterlilik ve tez savunma sınavlarında Hocamla birlikte sık sık jüri üyesi oluyordum. Neredeyse еп geç ayda bir bu tür sınavlarda beraber oluyorduk. Her akademisyenin hayatının en önemli aşamalarından birisi belki birincisi doçentlik sınavıdır. Bizim zamanımızda önce eserler dosyalar hâlinde jüri üyelerine gönderiliyordu. YÖK'ün belirlediği tarihte jüri üyeleri bir ara- ya gelir, eserleri ile ilgili ortak değerlendirme yapar, eserleri başarılı bulurlarsa adayı mülakata alırlardı. 4 Kasım 1998'de 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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde benim için jüri toplandı. Eserlerimizin seçip geçmediğini bilmeden dışarıda büyük bir stres içerisinde bekliyoruz. Bir saat geçmesine rağmen içeriden bir bilgi yoktu. Ya içeriye çağıracaklar ya da eserlerin geçmediğini, beklemememiz gerektiğini söyleyeceklerdi. 
Bunu ancak yaşayanlar bilir. Bir buçuk saat geçtikten sonra bir an Ömer Faruk Hocam şöyle benim oturduğum arka oda- nın önünden geçerken bana doğru baktı ve gülümseyerek “tamam” dercesine işarette bulundu. Bir insanın dünyada sevinebileceği nadir anlardan 





% Tüm akademisyenlere, ilahiyat hocalarına özellikle genç dinler tarihçisi akademisyenlere tavsiyem: Ömer 
Faruk Harman'ı derslerdeki hocalığıyla, yazdıklarıyla, konferanslarıyla, açık oturumlardaki net duruşuyla, ilim adamlığı yönüyle çok iyi tanımaları ve anlamaya çalışmaları. 





birini yaşamama yine o vesile oldu. Nitekim biraz sonra mülakat için içeriye çağırdılar. 
Burada da başarılı olduk, elhamdülillah. Aradan beş sene geçtikten sonra profesörlük jürimde yine o vardı ve yaptığım çalışmalarla ilgili kendisinin tecrübe ve birikiminden hep istifade ettim. 


2006 yılının başlarıydı, Ömer 
Faruk Hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Fransa Din Hizmetleri müşaviri olarak görev уаpıyordu. Ben de bir vesile ile Paris'te idim. Beni aldı, DİTİB Camii'ne götürdü, cemaate tanıttı. İnsanın öne çıkan bazı yönlerini öyle güzel bir üslupla ifade ederdi ki orada aynı şeyi yaptı ve Kur'an okumamı talep etti. Aynı şeyi TRT'de Pelin Çift Hanımefendi'nin programında yaptı. Pelin Çift Hanımefendi beni Melekler Âlemi kitabım üzerinde konuşmak için Gündem: Ötesi programına davet etmişti. Kiminle çıkacağımı sordum, Ömer Faruk Harman ile dedi. Hemen kabul ettim. Ömer Faruk Hocamıza da “Ali Erbaş ile çıkacaksınız.” deyince o da “Tamam.” demiş. Programın sonunda yine o güzel üslubu ve ifadesiyle, “Pelin Hanım, ramazan ayındayız, biraz sonra sahur girecek. Bu programı öyle bitirelim ki hitamühü misk olsun.” 
dedi. Pelin Hanım ne demek istediğini anlamaya çalışırken benim sesimin çok güzel olduğunu ve programı okuyacağım Kur”an ile kapatmasının çok güzel olacağını söyledi. Pelin Hanım, “Tamam.” dedi ve ben de Kur”an okudum, öyle kapattı programı. 2009 yılıydı galiba. 


Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı”nın genel koordinatörü olarak görevlendirilmiştik YÖK tarafından. Her dönem için altı kitap olmak üzere 24 kitabı 120 kadar Hoca'ya yazdırma planlaması yaptık. 
Aynı zamanda Yaşayan Dünya Dinleri kitabının da editörü idim. Her kitap 10 üniteden oluşuyordu ve Yaşayan Dünya Dinleri Kitabı”nın Yahudilik 1 ve Yahudilik 11 ünitelerini Ömer Faruk Hocama teklif ettiğimde hiç tereddüt etmeden kabul etti ve kısa zamanda yazarak teslim etti. Sonra Eskişehir”e 





mek için defalarca aradım fakat yoğun bakımda olduğu için konuşamadık. Sonra yenge hanımı aradım, yoğun bakımdan çıktığını, müsait olunca görüştüreceğini söyledi. O arada Hocamızın kızı ve damadının İngiltere'den gelmekte sıkıntı yaşadıklarını öğrendim, gerekli girişimde bulunarak ertesi gün gelmeleri mümkün oldu, elhamdülillah. Vefatından bir gün önce yenge hanım (Hafize Harman) aradı ve bizi görüştürdü. 
Şu an kulaklarımda çınlayan her kelimesi arasında nefes alarak 











giderek ünitelerin video çekimlerini yaptık. O çalışmalarda da büyük tevazu göstererek ve ilmi birikimini hiç esirgemeden hareket etti. 


Diyanet İşleri Başkanı olduktan sonra ilk haccımızı 2018'de yaptık. Hacda irşat ekibi öteden beri çok önemli vazife ifa etmektedir. Hitabeti, ilmi birikimi ve samimiyeti ile hocalarımız hacıların gönüllerinde taht kuruyorlar. İrşat ekibinde görevlendirmek için ilk aradığım hocamız Ömer Faruk Harman oldu. Aradığımda nasıl sevindi, nasıl mutlu oldu anlatamam. 
Fakat aradan bir iki ay geçtikten sonra beni aradı, oldukça hüzünlü bir sesle rahatsızlandıбіпі ve hacca gidecek durumda olmadığını söyledi. O zaman anlamıştım hastalığının ciddiyetini. Hep aradım Hocamı fazla ara vermeden. Hâlini hatırını hep sordum. O kadar mutlu olurdu ki aradığımda. İltifatları karşısında ezilmemek mümkün müydü o güzel ve muhteşem üslubu ile. En son görüşebil- 


dile getirdiği cümleleri şöyle idi Hocamın: “Yahu ben ne nasipsiz adamım sayın başkanım, kaç kere aramışsın görüşemedik. Ali Abi hiç dermanım yok, enerjim sıfırlanmış, dua et bana!” Nasıl unutulur bu cümleler, nezaket, zarafet ve tevazu yüklü bu cümleler akıldan çıkar mı? Vefat ettiği günün sabahı yenge hanım aradı ve benimle konuştuktan bir müddet sonra yine yoğun bakıma girdiğini, son konuşmayı benimle yaptığını söyledi. 
Birkaç saat sonra da en kadim dostlarından Ali Bardakoğlu Hocamız oldukça hüzünlü bir sesle ve gözyaşları eşliğinde aradı ve “inna lillahi ve inna ileyhi röciün” diyerek acı haberi verdi. Hocamın vefat haberinin acısı üzerine ikinci acıyı yaşamak da mukadder oldu benim için. Cenazesi- nin olduğu gün Covid-19 testim pozitif çıktı ve hastaneye yattım. 
Cenazede bulunamayışım ikinci acıyı yaşamama sebep oldu. 

“Alimin ölümü âlemin ölümü gibidir.” buyuruyor Sevgili Peygamberimiz. Dinler tarihi alanının üstadı Hakk”a yürüdü. 


DİN DÜŞÜNCE YORUM ə-———— 


Onun dinler tarihçiliği Türkiye'de bu alanda farklı bir çizgi oluşturdu. el Milel ve'n-Nihal geleneğini ihya eden bir dinler tarihçisi oldu o. Şehristanilerin, İbn Hazmların, Rahmetullah el-Hindilerin devamıydı. Red- diye geleneğini öne çıkaran ve yaptığı karşılaştırmalarla İslam”ın hak din oluşunu idraklere kazımaya gayret eden bir hocaydı. Kitab-ı Mukaddes'e olan: vuküfiyetinden önce ve daha fazla Kur'an-ı Kerim'e olan vuküfiyeti söz konusuydu. Kur'an âşığıydı, peygamber sevdalısıydı. Derslerde, konferanslarda, açık oturumlarda hep Hakk'ın sesi, Kur'an'ın mübelliği oldu. Doğruyu eğip bükmeden tam ortasından söylerdi. 
Hiç kimseden de çekinmeden bunu yapardı. Objektiflik adına susmayı, hakikati görmezden gelmeyi aklının köşesinden bile geçirmedi. Onu iyi tanıyan herkes buna şahittir. Binlerce öğrencisi, meslektaşı, arkadaşı bu konuda ona şehadette bulunacaktır. Yazdığı kitaplar, makaleler de buna şahittir. Bu da onun için ahiret azığı olacaktır inşallah. Tüm akademisyenlere, ilahiyat hocalarına özellikle genç dinler tarihçisi akademisyenlere tavsiyem: Ömer Faruk Harman'ı derslerdeki hocalığıyla, yazdıklarıyla, konferanslarıyla, açık oturumlardaki net duruşuyla, ilim adamlığı yönüyle çok iyi tanımaları ve anlamaya çalışmaları. Rabbim tüm öğrencilerinin dinler tarihçiliğini aynı çizgide devam ettirmesini nasip eylesin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Milletimizin ve ilim dünyasının başı sağ olsun. m 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ZAMANI İTİKAFLA BEREKETLENDİRMEK 


Dr. Faruk GÖRGÜLÜ 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





Zaman, en değerli hazine 


Zaman, Rabbimizin bizlere ihsan etmiş olduğu en büyük nimetlerden birisi, aynı zamanda insana bahşedilmiş büyük bir 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sermayedir. Zira her varlık gibi insanoğlu da zaman içinde doбаг, yaşar ve nihayet zaman içinde dünya hayatına veda eder. Olumlu olumsuz tüm һа- 





diseler, yapılan tüm iyilikler ve kötülükler; elde edilen tüm imkânlar veya kaybedilen ne varsa, kısaca hayat ve ölüm, hep zaman içinde gerçekleşir. 


İnsanın sahip olduğu bu kıymetli sermaye, aynı zamanda bize verilmiş büyük bir emanet, kaybedildiğinde geriye getirilmesi ve telafisi asla mümkün olmayan bir nimettir. Ne yazık ki farkında olarak ya da olmayarak en kolay zayi ve en çok israf ettiğimiz şeylerin başında zaman gelmektedir. Oysa hepimiz Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği diğer emanetlerde olduğu gibi bu emanetinin de kadrini bilmek ve bu nimeti O'nun istediği gibi yerli yerince kullanmakla sorumluyuz. 


Sevgili Peygamberimiz de (s.a.s.): “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” (Buhari, Rikak, 1), ifadesiyle zamanın ve sağlığın önemine dikkat çekerek pek çok insanın bu iki imkanı değerlendirme konusunda gereken özeni göstermeyerek zarara uğradığını bildirmektedir. 





Hayatın tüm alanlarında bizler için eşsiz bir örnek olan Allah Resulü (s.a.s.) “Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini çok iyi bilmelisin: Ölüm gelmeden önce hayatın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin.” 
(Hâkim, el-Müstedrek, 1v,341.) buyurarak, geçip giden zamana karşı geliştirilmesi gereken dikkatin, hayatın her anında korunması gerektiğini vurgulamıştır. 


itikafla bereket- 








Ramazanı lendirmek 


Yıl içine serpiştirilen mübarek gün ve geceler, silkelenip kendimize gelmemiz, ömrümüzün muhasebesini yapmamız, Rabbimizin mağfiret ve rahmeti- 





ne erişebilmemiz için fırsat zamanlarıdır. Özellikle ayların sultanı olarak nitelendirilen ramazan, nefsi terbiye açısından önemli bir zaman dilimidir. Bu bakımdan, İslam”da rahmet ve mağfiret ayı olarak vasıflandırılan ramazan ayının on iki ayın arasında özel bir yeri ve değeri vardır. Pek çok ibadeti bünyesinde barındıran bu ayda özellikle tutulması farz olan oruç ibadetinin en önemli amaçlarından birisi nefsi terbiye ederek kişinin arınmasını sağlamaktır. Nefsi arındırma noktasında bu mübarek ayın Müslümanlara sunduğu en değerli fırsatların başında itikâf ibadeti gelir. Çünkü itikâf ramazana has bir ibadettir. 

Nedir itikâf? 

“Bir mekânda kalmak ve kendini bir şeye adamak/ hasretmek, hapsetmek” anlamlarına gelen itikâf dini manasıyla oruçlu bir kişinin umuma açık bir mescitte veya o hükümdeki bir yerde niyet ederek, kalbini dünyevi meşgalelerden arındırması ve kendini tedebbür, tefekkür, ibadet ve zikirle Yüce Allah'a teslim etmesi anlamına gelir. (el-Cürcâni, et-Ta'rifât, Dâru'l-Kütübi'-İlmiyye, Beyrut 1983, s. 31.) 





Meşruluğu Kur”an ve sünnet ile belirlenmiş olan itikaf ibadetinin yerine getirilmesi sünnet-i kifayedir. Bir yerleşim merkezinde bulunan Müslümanlardan birisinin veya bir kısmının bu sünneti eda etmesiyle digerleri üzerinden bu sorumluluk düşer. 





Kur'an-ı Kerim'de ramazan ayı ve oruçtan bahsedilirken “Mescitlerde ibadete çekilmişken (itikâfta iken) kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmuş olması, Hz. 
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Peygamber”in (s.a.s.) hayatında önemli bir yer tutan itikaf uygulamasının, vahiy tarafından onaylanması bakımından önem arz etmektedir. (DİB, Hadislerle İslam, П, 436.) Bu ibadet sadece Efendimize (s.a.s.) ve İslam ümmetine özgü bir ibadet olmayıp vahiy geleneğine sahip hemen bütün dinlerde muhtelif şekillerde gerçekleştirilen köklü bir uygulamadır. İslami öğreti içinde de Hz. İbrahim ve oğlu İsmail zamanından beri devam edegelen bir sünnet olarak bilinir. (M. Şener, İtikaf, DİA, XXIII, s. 
458.) Nitekim “... O zaman biz beyti insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim”in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. 
İbrahim ve İsmaile de “Tavaf edecekler için ibadete kapanacaklar (âkifin), rükü ve secde edecekler için evimizi temiz tutun. diye talimat verdik.” (Bakara, 2/125.) mealindeki ayet bir yönüyle buna işaret etmektedir. 








Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) 
tebliğ, eğitim, cihat gibi nice önemli meşguliyetlerine rağmen itikâf ibadetine ayrı bir önem vermiş, Medine'de hicretin ikinci yılında ramazan orucunun farz kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her ramazan ayının son on gününde Mescid-i Nebevi'de itikâfa girmiş, böylece bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirerek, ibadet, dua ve taat hususunda daha bir özen göstermiştir. 














Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.) ramazan ayında kendisi bu değerli zaman dilimini ihya ettiği gibi ailesinin de aynı feyiz ve bereketten faydalanmasını ister ve geceleri aile fertlerini 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ibadet için uyandırırdı. Nitekim Hz. Aişe validemizden şöyle bir rivayet nakledilmiştir: “Resulüllah (s.a.s.) vefat edinceye Каdar ramazanın son on gününde itikâfa girer ve şöyle derdi: Ҡаdir Gecesi'ni ramazanın son on gününde arayınız!” Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber'in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir.” (Buhari, İtikâf, 1-18; Ezan, 12, 135; Müslim, İtikâf, 1-6; Ebu Davud, Ramazan, 3; Savm, 77.) 


Kaldı ki Allah Resulü (s.a.s.), risaletinden önceki günlerinde Kâbe hakemliğini takip eden beş yıl boyunca çevresindeki toplumun ve tüm insanlığın durumunu düşünüp tahlil etmek ve gönül dünyasında olup bitenlerin muhasebesini yapmak için sık sık Hira'da yalnızlığa ve inzivaya çekilmiştir. Özellikle bu noktada Hira Nur mağarası onun için sığınılacak bir yer olmuştur. Hemen hemen bütün tarihi kaynaklar Peygamberimizin ilk vahyi aldığı sırada Hira'da semayı ve Kâbe'yi seyrederek bir tür itikâf ve inziva hâlinde olduğunu haber vermektedir. (İbn Sa'd, et-Tabakatü'l-Kübrâ, Beyrut ty. I, 190-195, Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1991, s. I, 173.) 











Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.s.) 
itikâf için gösterdiği bu hassasiyetin ardında yatan temel neden, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (Kadir, 97/3.) Kadir Gecesi'ni ihya etme düşüncesiydi. Resul-i Ekrem (s.a.s.), ramazanın son on gününü itikâfta geçirmekle, âdeta bu kiymetli geceyi yakalamayı, böylece gece ve gündüzü ibadetle, tezekkür ve tefekkürle geçirerek o gecenin feyzinden, bereketinden fayda- 








28 diyanet Aylk Dergi | Nisan 2021 


lanmayı arzu etmiştir. Nitekim Cebrail (a.s.) tarafından Kadir Gecesi'nin ramazanın son on gününde olduğu kendisine bildirilene kadar Hz. Peygamber, önce ramazanın ilk on gününde, sonra ortasındaki on günde itikâfa girmiştir. Ancak HZ. 
Cebrail”in her defasında “Агаdığın şey önünde(ki günlerde) dir.” uyarısı nihayetinde onu son on günde itikâfa girmeye sevk etmiştir. (Buhari, Ezan, 135.) 
Resulüllah (s.a.s.), bundan böyle ramazanın son on günü itikâf edeceği yere çekilmiş ve ashabına da Kadir Gecesi'ni, ramazanın son on gününde aramalarını söylemiştir. (Buhari, Fadlü leyleti'l-kadr, 3; Tirmizi, Savm, 72.) Peygamberimiz (s.a.s.) itikâftayken hane-i saadete eşlerinin yanına gitmez, temel ihtiyaçları mesci- de getirilirdi. İmkân ölçüsünde dünyevi konuşma yapmaz, ya ibadetle ya da ashabına İslam'ı öğretmekle meşgul olurdu. 


İtikâfın önemi ve kazanımları 


Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet ve taatte bulunmak amacıyla zamanının belirli bir kısmını ayırmak ve bu esnada meşru bile olsa her türlü nefsani ve şehevi arzulardan uzak durmak, kişinin manen olgunlaşmasına vesile olan şeylerin başında gelir. Zorunlu ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetler de bu konuda önem taşımakta, dini duygu ve düşüncenin yoğun bir şekilde yaşandığı ve mümkün olduğu ölçüde maddi ilgilerden uzaklaşarak Yüce Yaradan'a yönelmeyi sağlayan bir ortam insana derin bir manevi ufuk ve imkân sunmaktadır. (DİA, İtikâf, XXIII, 458.) Nitekim Allah Resulü, bu imkânı en güzel şekilde değerlendirerek itikâfa verdiği önemi ümmetine göstermiş ve 


bu ibadeti yerine getiren kimsenin kazancını şöyle ifade etmiştir: “O, günahlardan uzak kalır ve kendisine (hayatın içinde) tüm iyilikleri yapan kimse gibi iyilikler yazılır.” (İbn Mace, Sıyam, 67.) 





İnsan, dünyanın yoğun koşuşturması içinde zaman zaman kendi iç âlemiyle ve Rabbiyle bağ kuramamanın hüznünü derinden hissetmektedir. Özellikle günümüzde dünyevi meşguliyetlerin, insanların hayatlarını yoğun bir şekilde etki altına aldığı bir gerçektir. Bu koşuşturma insanı varoluş gayesinden uzaklaştırarak Allah'ı unutturabilmektedir. Eğer insan Rabbini unutursa Allah da ona kendini unutturmakta, böylece varlık gayesinden uzaklaşarak iyice özünden kopmaktadır. Bu durum onun fıtratına yabancılaşmasına ve neticede dini anlamda hak ve doğru yoldan sapmasına sebep olabilmektedir: “Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır.” (Haşr, 59/19.) 


İşte itikâf bir süreliğine de olsa dünya telaşından uzaklaşarak insana kendini gözlemleyebilme, iç dünyasında sorgulama yapabilme, hesaba çekebilme ve öncelikle kendine iyiliği emredip içindeki kötülüklere karşı çıkarak nefsini ıslah edebilme yolunun anahtarını kazandırır. Rabbi ile baş başa kalan insan, O'nun azametini idrak ederek gönülden Allah'a boyun eğer, işlemiş olduğu tüm günahlarını itiraf ederek sadece O'ndan af ve mağfiret diler, O'ndan başka gidecek bir kapısı- nın olmadığını anlar. 





Günümüzde bir yandan yoğun iş temposu, diğer taraftan televizyon, internet, sosyal medya 


gibi pek сок alışkanlıklar sebebiyle tefekküre, özüne dönme- ye bir türlü zaman ayıramayan Müslüman için bulunmaz bir fırsattır itikâf. Huşu içinde Кі-Ппап namazlar, itikafta zikir, tefekkür ve dua ile geçirilen zamanlar, sadece bir zihin boşalması değil aynı zamanda ima- nın kemale erdirilmesi gayreti, nefis muhasebesi, terbiyesi ve tezkiyesidir. İtikâf sayesinde insan, ahlak ve ibadetlerle ilgili eksikliklerini gidermek için беrekli adımlar atabilir. Kötü alışkanlıklarını bırakma imkânına kavuşur. Bildiği doğruları ve güzellikleri hayata geçirme gayret ve çabasına kavuşur. Muhatapların güzel konuşmalardan degil ancak güzel yaşayıştan etkilendiği günümüzde, hal diliyle güzel bir tebliğdir itikâf. Başkalarına iyiliği emrettiği halde kendi nefislerini unutanlara da önemli bir derstir. Kişinin Rabbine yaklaşabilmesi ve kendini O'nun yoluna adayacak seviye- ye yükselebilmesi için fili bir dua, deruni bir yolculuktur. 








İtikâf, bir anlamda Müslüman için ibadet ve kulluk kampına girmek, diğer bir deyişle ibadet ve kulluğu özümseyip daha derinden idrak edebilmektir. 
Çünkü itikâf, temel ibadetlerin neredeyse tamamını özünde barındırır. İnsan, dünyevi telaş ve düşüncelerden bir süreliğine kendisini azat edip ihlas ve samimiyetle, gücü yettiği ölçüde vaktini; Kur'an okuyarak, dua ederek, tövbe ve istiğfarda bulunarak, namaz kılarak (beş vakit farz namaz, teravih, varsa kaza namazları, nafile namazlar), zikir ve tefekküre dalarak, dini bilgisini artıracak okumalar yaparak geçirir. İtikâfı, gece gündüz Allah ile bir arada bulunma hâli olarak değerlendi- 





ren kişi nefsini arındırarak gönül dünyasında gerçek bayramlara erişebilir. Hem kendi bayram yapar hem de çevresindekilere bayram sevincini yaşatır. 


Bu ibadet aynı zamanda Kur'an'ın indirilmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni dolu dolu yaşayarak geçirmeye yönelik nebevi bir öğretidir. İtikâfın herhangi bir zaman diliminde yapılması caiz olmakla birlikte, ramazanda ve özellikle de bu kutlu ayın son on gününde yerine getirilmesi rastgele bir durum değildir. İtikâf bizlere “Kadir Gecesi'ni (ramazanın) son on günü arayın.” (Buhari, Fadlü leyleti'l-kadr, 3; Tirmizi, Savm, 72.) hadisi gereğince bu kutlu geceyi idrak etme ve yakalama imkan ve fırsatı sunar. 





% Allah'atam 

bir teslimiyet içerisinde 

ibadet ve taatte bulunmak amacıyla zamanının belirli bir kısmını ayırmak ve bu esnada meşru bile olsa her türlü nefsani ve şehevi arzulardan uzak durmak, kişinin manen olgunlaşmasına vesile olan şeylerin başında gelir. 
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İtik3f nerede ve nasıl yapılır? 
İtikâfta mekan önemli bir ayrıntıdır. Çünkü bulunduğu yerin de insanın üzerinde ayrı bir etkisi vardır. Bu noktada insana kazandıracağı olumlu duygular açısından itikâfın, Allah'ın evi ve Kâbe-i muazzamanın şubeleri kabul edilen camilerde/ mescitlerde yapılması önem arz etmektedir. Nitekim İslam âlimlerinin kahir ekseriyeti de bunu zorunlu bir şart olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla uygun olan, kişinin cami veya mescitlerde itikâfa girmesidir. Bununla birlikte salgın vb. zorunlu nedenlerle camilerin kapalı olması ya da sağlık gerekçesiyle camilerde bu ibadetin yerine getirilememesi durumlarında, -kadınların evlerde itikâfa girebildikleri gibierkeklerin de evlerinin mescit olarak tayin ettikleri bir mekânında/odasında şartlarını gözeterek itikâfa girmeleri bazı âlimlerin görüşleri doğrultusunda uygun görülmüştür. (İbn Hacer, Fethu”l-Bâri, IV, 272; Şevkani, Neylü”l-Evtar, 1//317.) Ancak cami veya mescitlerde itikâf yapma imkânı ortaya çıktığında erkeklerin evde itikâf yapması caiz olmaz. 





Hâsılı 


İmkânı olan bir mümin hiç olmazsa yılda bir kez ramazan ayında, kendisini saran tüm meşgalelerden ve sorumluluklardan bir süreliğine sıyrılarak sadece Allah'la baş başa kalma- nın hazzını yaşamak için giderek unutulan bu nebevi sünneti ihyaya gayret etmelidir. Peygamberlerin yaşadıkları bu manevi tecrübeden nasiplenip itikafı bir ömre yayabilmelidir mümin. 
Böyle bir tecrübeden sonra hayattan kopmadan bu şuur ve bilinçle yaşamamız, hayatta bize çok şey kazandıracaktır. ш 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RAMAZANIN 
DUŞUNDURDUKLERİ 


Nurcan SOLAK 
Nevşehir İl Müftü Yardımcısı 





“Allah'ım, recep ve şabanı hakkımızda bereketli eyle ve bizi ramazana ulaştır.” 


(Ahmed b. Hanbel, Müsned, І, 259.) 


Resulüllah  (s.a.s.) Efendimizin recep ayının girmesiyle okuma- ya başladığı duadır bu. Recep ve şabanda bereketi arayan ama asıl itibarıyla ramazana kavuşma iştiyakını dile getiren bir dua... Bu duada ramazana iki ay süreyle kalbi bir hazırlık vardır aslında. Ramazanı bekleyen bir peygamber düşünün. Acaba neden bekliyor? Veya acaba bizler bu peygamber duasını dilimize virt edinirken aynı özleyişle aynı manevi hazırlık ile bekleyebiliyor muyuz ramazanı? 





— 
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Her amelin karşılığı kulun emeёі ve niyeti nispetinde ödenir ve miktarı bellidir. Allah Teâlâ, kulundan gelecek en küçük bir iyiliğe dahi on mislinden yedi yüz misline varan bir ecir takdir etmiştir. (Buhari, Tevhit, 126.) 
Ancak oruç ibadetinin ecri çok daha fazladır. Zira Allah, hadis-i kutside “Oruç benim içindir ve onun karşılığını verecek olan benim.” (Buhari, Savm, 2.) buyurmak suretiyle oruç için hesapsız bir mükâfat vadettiğini bildirmiştir. Peki, bu ibadeti bu denli özel hâle getiren ve oruçlu kişinin böylesine özel bir ilahi muameleye tabi tutulmasını gerektiren husus nedir? 








Hiç şüphesiz ki oruç, riya tehlikesinin belki de hiç olmadığı, kendisine riyanın hiç sızmadığı tek ibadettir. Oruçlu kişi mahrumiyet sebebiyle değil, sırf “Allah öyle emrediyor.” düşüncesiyle nefsinin en tabii ve baskın eğilimleri olan yeme içmesini, cinsel dürtülerini bir süreliğine dahi olsa terk etmektedir. Gönüllü bir şekilde açlık ve susuzluğa, zorluk ve meşakkate talip olmaktadır. Üstelik sırf insanların arasına karıştığı vakitlerde değil, kimsenin görmeyeceği, ayıplamayacağı, kınamayacağı bir ortamda kendi nefsiyle baş başa kaldığında dahi bu sözünü, bu niyetini bozmamak, bundan caymamak pahasına. 





Bu yönüyle oruç bedenf hazları, lezzetleri sınırlayarak ruhani cephemizi güçlendiren rahmani bir lütuftur adeta. 


Ancak bilmeliyiz ki kişinin orucu bozacak maddi şeylerden kaçınması ne kadar önemli ise onun manasını bozup sevabını zedeleyen, İslam ahlakına ve insan fıtratına aykırı olan davranışlardan sakınması da en az o derecede önemlidir. Yani tutulan oruç yalnızca midenin orucu olmaktan ibaret kalmayıp tüm uzuvların birlikteliğiyle ifa edilmelidir. Dilimizin orucu olmalıdır; yalana, kötü söze, giybet ve dedikoduya, dilimizle işleyebileceğimiz her türlü cinayete “Durl” diyebilmekle... Gözümüzün, kulağımızın orucu olmalıdır, malayani şeyleri görüp dinlememekle... Ve en nihayetinde kalbimizin orucu olmalıdır, içimizdeki öfke, haset, kin ve adavet duygularına, bitmek tükenmek bilmeyen hırslarımıza, arzu ve ihtiraslarımıza gem vurabilmekle... O hâlde oruç başlı başına nefisle cihattır aslında. Evet... Cihat yalnızca savaş meydanında düşmanla çatışmakla değil, yeri geldiğinde en büyük düşmanımız olan nefsimizle çatışmak suretiyle gerçekleşir. Bizler gönül dünyamızın rikkatini, kabaran nefsimizin terbiyesini, hızla koşan istek ve arzularımızın törpülenmesini, sivrilen benlik ve gururumuzun kırılmasını oruç ibadetiyle sağlamış oluruz. Bu anlamda oruç ibadeti iç alemimizin tasfiyesi, nefsimizin terbiye ve tezkiye edilmesidir. Çünkü oruç demek, “imsak” demektir. İmsak ise disiplindir, kişinin kontrollü 








bir hayat yaşaması, iradesini gönlünün değil aklının hizmeti- ne sunmasıdır. Nitekim Müslümanın hayatı ölçülü bir hayattır. 
Allah”ın belirlediği sınırlar içerisinde hareket etmeyi öngören, aşırılıklar gösterip Allah”a muhalefet etmekten sakındıran ve de helallerden ibaret olan bir dünya anlayışı olmalıdır Müslümanın. Zira Allah Teala, insanı belli bir amaç için yarattığını bildirir. (Zariyat, 51/56.) Ancak insan kendisini müstağni gördügü vakit haddini hududunu aşmaya, azgınlaşmaya mütemayil bir varlıktır. Yaratılış amacımızın en önemli parçasını teşkil edecek olan bu iç disiplinin kazanımı ise söz konusu olan “imsak” anlayışı ile mümkündür. 





Bu itibarla oruç ibadeti dünyanın en ideal öğretmeni, ramazan ayı da nadide bir mekteptir adeta. Oruç, ehil bir üstat, ramazan ise bir külliyedir. Tüm anlamıyla ramazan, bir arınma ve dinlenme vakti olup gönlün ve ruhun huzura erdiği seçkin zamandır. 





Ramazan, aynı zamanda hürriyet ayıdır. Zira bedenen her ne kadar hür isek de asıl hürriyet bedenlerin değil, gönüllerin, zihinlerin hürriyetidir. Öyle ki gücü, makam mevkii ne olursa olsun en basit bir alışkanlığına bile karşı koyamayan, arzuları- nın kölesi olan bir insan, hiçbir surette hür değildir. Ve ne yazık ki kimimiz malın, paranın, kimimiz makam mevkiin; kimimiz şan şöhretin; kimimiz de şehvetin esiri olmuş durumdayız. 
İşte ramazan, bu esaret hâllerinden sıyrılıp iradenin zaferiyle özümüze döndüğümüz, hürriyetimize kavuştuğumuz aydır. 


DİN DÜŞÜNCE YORUM e— 


Üstelik ramazan ayı Allah”ın af ve mağfiretinin daha bol oldugu, müstesna bir zaman dilimidir. Bu ayda mümini cennete ulaştıracak rahmet kapıları açılıp şeytanın insan üzerindeki nüfuzu zayıflamaktadır. Bu bakımdan ramazan, İslam'ı yaşama, zirvede hissetme ayı olduğu gibi aynı zamanda İslam'ın güzelliklerini muhatabımıza da hissettirebilme ayıdır. Bizleri yenilemeyen, irademizi güçlendirmeyen, ihtiyaç sahibi insanlara karşı içimizde merhamet duygularını yeşertmeyen, cimriliğimize şifa olmayan, okudugumuz hatimlere rağmen gönlümüzü aydınlatmayan, uzunca kıldığımız teravihlere rağmen bizleri rehavetten alıkoymayan bir ay olmamalıdır ramazan. 
Zira bizler manevi, ahlaki ve insani duyguların diriliş mevsimi olması gereken ramazanda yenilenmez, güçlenip arınmaz isek daha ne zaman arınırız? 








O hâlde tüm bu anlamlarıyla oruca, imsake hazır mıyız? 


Peki infaka hazır mıyız? Nitekim ramazan aynı zamanda infak ayıdır. İnfak, Müslümana malını ihtiyaç sahiplerinin hakkından arındırma fırsatı vermektedir. 
Böylelikle mal arınırken ruh da mal tutkusundan arınmakta ve infak terbiyesi bir ruh terbiyesi- ne dönüşmektedir. 


Allah Teâlâ, kendisine nispet etmiş olduğu bu özel oruç ibadetini layık-ı veçhile ifa edebilmeyi ve bu müstesna ayı kendi lehimize çevirebileceğimiz vakitler hâline dönüştürebilmeyi müyesser eylesin. (Amin.) ш 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akal cé ün ls уй, vl, ЫЙ 5А 


“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” 


Kur”an-ı Kerim hakkı çeşitli üsluplarla anlatmakta, şüpheleri izale edecek delillere, kalpleri yumuşatacak öğütlere yer vermektedir. Bütün bunlara karşı inkârcılar hakkı kabul etmemek için kulaklarını tıkayıp gözlerini kapamakta, hakkı kabule direnmektedirler. Onların bu tutumları, hakkı insanlara ulaştırmakla görevli olan müminleri tebliğ- den vazgeçmeye, inkârcılardan uzaklaşmaya itebilmekte; hatta onların bazı olumsuz davranışları nefret ve intikam duyguları beslemelerine bile sebep olabilmektedir. Тат bu noktada Allah Teâlâ tebliğ konusunda müminleri şöyle yönlendirmektedir: “Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” 
(Araf, 7/199.) 


Yüce Allah bu ayette tebliğ konusunda üç ilkeye yer vermiştir. 
Bunlardan birincisi, “af yolunu tutmak”tır. Ayetin bu ilk ifade- 
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(Araf, 7/199.) 


sinde inkarcılara katı davranmamak, onlara karşı affedici bir tutum takınmak emredilmiştir. 
(Taberi, Сатіш”-Веуап, X, 642.) Bu, Müslümanlara karşı savaşmadıkları müddetçe, kaba veya kötü davranışlarından dolayı onlara kötü davranmamak, yaptıklarının aynıyla karşılık vermemek, onları Кіпауір azarlamamak anlamına gelmektedir. 
(Bakara, 2/109.) Ayrica söz konusu emir, (kelimenin “el” takısı ile gelmesi hasebiyle) affın bütün çeşitlerini kapsadığından, müminlerin yaptıkları bazı yanlış davranışlar için de geçerlidir. (Âl-i İmran, 3/159.) Ancak bundan, insanların temel haklarına taalluk eden, dinen suç olan davranışlarda bulunanlar müstesnadır. 
(İbn Aşur, et-Tahrir ve”t-Tenvir, ІХ, 227.) 


“Af yolunu tutmak” önceki mananın devamı olarak, insan ilişkilerinde kolaylaştırıcı bir tavır takınmayı ifade etmektedir. Zira 


“af” kelimesi, zorluk kelimesinin zıddıdır. (Beydavi, Envaru”t-Tenzil, ІШ, 
46) Bu, insanları zorlamamayı, onlardan, güçlerinin yettiği davranışları talep etmeyi, tabiatlarına aykırı şeyleri kendilerinden istememeyi, durumlarını dikkate almayı ifade etmektedir. O takdirde kusurlarını görmezden gelebilecek, onları kendisinden uzaklaştırmamış olacaktır. Bu tavır, insanlar ile Allah”ın dini arasındaki bağı pekiştirecek, dinin müsamahakar ve aydınlik yüzünün görülmesine vesile olacaktır. Nitekim Hz Peygamber (s.a.s.) söz konusu tavrı, “Müjdeleyin nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.” 
(Müslim, Cihad ve Siyer, 6.) hadisi ile ifade etmiştir. Çünkü İslam dini insanları meşakkate sokmayı, cezalandırmayı, onlardan intikam almayı amaçlamaz. O, inkârcılar dahil tüm insanlar için ihsanı, hayrı ve rahmeti vadeder. Ayrıca “af yolunu tutmak” 


ifadesine, zekât farz kılınmadan önce insanların mallarından fazla olanı alma anlamı da verilmiş, ancak bu uzak bir yorum olarak değerlendirilmiştir. (Kurtubi, el-Cami li Ahkami”l-Kur”an, ІХ, 421.) 


Tebliğ konusunda öncekinin sonucu olarak ikinci ilke, “marufu emretmek”tir. Zira sadece af ile yetinmek ve hakkı tebliğ etmeyi terk etmek büyük bir vebali gerektirir. Maruf, aklın ikna olduğu, kalbin huzur bulduğu, insanların yadırgamaksızın kabul ettiği güzel davranışlardır. Dine muvafık yahut dince emir ve tavsiye buyrulan hususlardır. Maruf kavramı, İslam”ın, insan varlığına hürmetini, onunla uyumlu bir din oluşunu gösterir. Tefsirlerde maruf ile ilgili olarak çeşitli örnekler verilmiştir. Ancak maruf, belli bir manaya tahsis edilmemiş, kullardan maruf kapsamına giren bütün hususlara riayet etmeleri istenmiştir. Marufu emretmek için kişinin, maruf kabul edilen özellikleri kendine ait bir vasıf haline getirmesinin, onun- 





la ahlaklanmasının gerektiği açıktır. 
“Marufu emret...” cümlesin- 


de, Hz. Peygamber'den (s.a.s.) 
inkârcıların olumsuz tavırlarından etkilenmeyip hakikati söylemeye devam etmesi 15- tenmektedir. Dolayısıyla marufun kendilerine ulaştırılacağı kimseler, öncelikle müşrikler/ inkârcılardır. Çünkü bu umumi hükmün ortaya konma sebebi onlardır. Bununla birlikte insanların tamamı tebliğin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Zira hükmün genellik ifade etmesi için cümlede nesneye (meful) yer verilmemiştir. Öte yandan ayet marufun emredilmesi, münkerin nehyedilmesini de içerir. 
Çünkü bir şeyi yapmayı emretmek onun zıddını yapmaktan da 





sakındırmaktır. Ancak ayette sadece marufu emretmeye yer verilmiştir. Çünkü inkârcıları hakka davet etmede önemli konu, marufu emretme konusudur. Onlar, hayatlarında münkerin galip olduğu, kötülüklerin kendilerini her yönden kuşattığı insanlardır. 
Kötülüklerden sakındırmakla işe başlamak, onların haktan daha da uzaklaşmasına, davetçinin ise usanmasına sebep olur. (İbn Aşur, a.g.e, IX, 228) Nitekim Hz. 
Peygamber (s.a.s.) Muaz b. Cebel'i, halkı ehli kitap olan Ye- 





İslam dini insanları meşakkate sokmayı, cezalandırmayı, onlardan intikam almayı amaçlamaz. O, inkârcılar dâhil tüm insanlar için ihsanı, hayrı ve rahmeti vadeder. 


men'e gönderirken onlara öncelikle inanmaları ve yapmaları gerekenleri söylemesini emretmiştir. (Müslim, İman, 29.) 





Tebliğde üçüncü ilke, “cahillerden yüz çevirmek”tir. Hak kendilerine tebliğ edildikten sonra insanlar tebliğ karşısında çeşitli tutumlar takınırlar. Onlardan bir kısmını, hakkın tebliğ edilmesi taşkınlık etmeye, cahilce davranışlarda bulunmaya sevk eder. 
Bu durumda yapılması gere- 





VAHYİN AYDINLIĞINDA e— 


zira onlarla tartışmak faydalı bir sonuca ulaştırmaz. Onların nahoş sözlerine, bayağı davranışlarına aynıyla karşılık verilmemelidir çünkü aynıyla karşı-ИК vermek onları sevindirecek, cehaletlerini sergileme imkânını kendilerine verecektir. (Furkan, 25/63, 72.) Bu tavır, tebliğ edenin bir taraftan toplum nezdindeki saygınlığını korumasını, diğer taraftan da dikkatini ve gücünü olumlu konulara yönlendirmesini sağlar. 








İslam âlimleri yukarıdaki ayeti, güzel ahlakı cemeden bir ayet olarak değerlendirmiş ve güzel ahlakla ilgili Kur'an'daki en kapsamlı ayet olarak nitelendirmişlerdir. Bununla birlikte söz konusu ayet tebliğ konusunda uygulanacak yöntem kapsamında da yorumlanmıştır. Buna göre ayette tebliğin birincisi hazırlık, diğerleri de uygulama safhaları olmak üzere, birbiri ile irtibatlı üç ilkesine yer verilmiş olmaktadır. Birincisi, hakkı tebliğ etme imkanı verecek bir ortamın oluşturulmasıdır. Bunun için muhatapların inançlarını tasdik etmese de varlıklarını kabullenmek, onları hakikati kabul etmekten uzaklaştıracak davranışlarda bulunmamak gerekir. 
İkincisi, hakkı tebliğde sürekliliği temin etmek, muhatapların olumsuz tutumlarından dolayı vazgeçmemektir. Üçüncüsü de hakkı reddetmekle kalmayıp birtakım aşırı tutum ve davranışlarda bulunanlarla alakayı kesmektir. Ayetten, hakkı tebliğ görevinin hassas ölçülere göre yerine getirilmesi gereken bir görev olduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim Kur'an-ı Kerim tebliğ faaliyetinin hikmet ve basiretle 











ken, cehalete bilgelikle karşılık vermek, onlarla tartışmamaktır; 


yerine getirilecek bir iş olduğunu ifade etmiştir. (Nahl, 16/125; Yusuf, 12/108.) m 
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Alya alah ga dl çə AskA са дай; ğı 033 gi dl də 


“Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi içmeyi terk etmesine 


Hz. Peygamber (s.a.s.) Allah”tan aldığı emir, yasak ve tavsiyeleri bir taraftan tebliğ ederken diğer taraftan da eylem ve söylemleriyle Müslümanlar için güzel bir örneklik ortaya koyuyor, yaşayan bir Kur”an olarak ashabına rehberlik ediyordu. Gerek onun bu örneklik ve rehberliğin- de gerekse Kur”an-ı Kerim”de iman, ibadet ve ahlakın iç içe geçmiş ve birbirini tamamlayan unsurlar olduğu görülmektedir. 
Nitekim orucun farziyetini bildiren ayet-i kerimede “Ey iman edenlerl Allah”a karşı sorumluluğunuzun bilincinde (muttaki) olasınız diye oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” buyrulmuştur. 
(Bakara, 2/183.) Bir kulun muttaki olabilmesi de iman, amel ve ahlak ile donanmasıyla mümkün olacaktır. Aynı şekilde Allah 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Allah'ın ihtiyacı yoktur.” 


(Buhari, Savm, 8.) 


Resulü'nün şu hadisi, ibadetlerinmütemmimi (tamamlayıcısı) olarak ahlakı işaret etmektedir: “Nice oruçlu vardır ki oruçtan nasibi sadece (aç) susuz kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kişi vardır ki bu kıyamından nasibi sadece uykusuz kalmaktir.” (İbn Mace, Sıyam, 21) Görüldüğü üzere hadis, ibadetlerin maksat ve manalarını kavramadıktan sonra gün boyu oruç tutmanın, geceleri kalkıp namaz kılmanın kişiye çok da bir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmektedir. 


İbadetlerin bir de ruhu vardır 


İbadetler, tıpkı canlılar gibi ruh ve bedenden müteşekkildir. 
Belli hareketlerin belli bir düzen içerisinde yapılması ibadetlerin bedeni olarak nitelendirilebilir. 
İbadetlerin sahih olabilmesi için bu şekli unsurların yerine 


getirilmesi elbette şarttır. Ancak ibadetin ifası esnasındaki niyet, samimiyet, teslimiyet, kurbiyet gibi hâller de göz ardı edilmemelidir. Bu hâller, yapılan ibadetin ruhu mesabesinde olup Allah katında makbul olabilmesi için olmazsa olmazdır. 
Bu hususların olmadığı, sadece şekilsel hareketlerin bulundugu bir ibadet, programlanmış bir robotun yaptığı davranışlardan farksız olacaktır. Bu yüzden her bir ibadetin ruhuyla birlikte ikame edilmesi, o ibadetten elde edilecek hazzı ve mükâfatı arttıracağı gibi kişinin kendisine ve içinde yaşadığı topluma tesiri de daha kuvvetli olacaktır. 


Oruç, sadece aç susuz kalmak değildir 

Oruç; insanın, Yüce Allah”ın her şeyin yaratıcısı ve düzenleyicisi olduğunun ilanı, kulun O”nun 


her bir emrine itaat edeceği- nin ikrarı, kişinin O”na kul olduğunun itirafı, dünyevi hazları sırf O'nun rızası için terk ederek uğruna feda edilemeyecek hiçbir şeyinin bulunmadığının ispatıdır. Oruç, cennette “Reyyan” adı verilen özel bir kapı açılmasına vesile olacak derecede kıymeti olan bir ibadettir. 
Böylesine önemi haiz olan oruç, belli bir süreliğine aç susuz kalarak veya şehevi arzuları terk ederek sadece bedenle yerine getirilecek şekilsel bir ibadet olmayıp müminin ahlaki meziyetlerle donanmasını sağlayarak onu hem ruhen hem de bedenen olgunlaştırmaktadır. 














Oruç, hem madden hem de manen kendini tutmaktır 


Yukarıda yer verdiğimiz hadiste yer alan ve “yalan” olarak tercüme ettiğimiz “25” kelimesi esasında yalanla birlikte iftira, dedikodu, laf taşıma, hakaret, küfür gibi anlamlara da gelmektedir. Buna göre hadis, oruç tutan kişinin bu ve benzeri davranışlardan uzak olmasını, bir taraftan oruçlu olup diğer taraftan bu kötü davranışları sergileyen birinin orucunun Allah nazarında bir değerinin olmadığını açıkça ifade etmektedir. İmam Gazali'nin de dikkat çektiği üzere sadece yeme içmeyi terk etmek basit/kolay bir iştir. Ona göre asıl oruç, haramları terk ederek tutulur ki bu şekilde oruç tutanlar Allah”ın has kullarıdır. 


O halde bir Müslüman, oruçlu iken Allah”ın has kullarına yakışmayan davranışlar sergilemeyerek kendini ve nefsini terbiye eder; yiyecek içecekten uzak durduğu gibi bütün bede- 


nini de her türlü günah ve çirkin işten uzak tutar. Bu itibarla, oruçluyken yanına yaklaşılamayacak derecede asabileşmek, “Açlıktan kan şekerim düştü, gözüm döndü.” diyerek eşini dostunu eliyle veya diliyle incitmek, iftara yetişeceğim derken trafikte kul hakkı çiğnemek gibi tutumların, orucun manasıyla/ ruhuyla bağdaşmayacağı asla göz ardı edilmemelidir. 





Müslüman, oruçlu iken Allah'ın has kullarına yakışmayan davranışlar sergilemeyerek kendini ve nefsini terbiye eder; yiyecek içecekten uzak durduğu gibi bütün bedenini de her türlü günah ve çirkin işten uzak tutar. 


------ Hum €“ €“€“€“€ 


Oruç, kötülüklere karşı kişiyi muhafaza eden bir kalkandır Hz. Peygamber (s.a.s.), orucun sadece yeme içmenin terk edildiği bir ibadet olmadığını özellikle vurgulamak için “Oruç (sahibini koruyan bir) kalkandır.” demiş ve orucun nasıl kalkan olacağını şöyle izah etmiştir: “Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahilce davranışlar sergilemesin. 
Eğer birisi söz veya fiille kendisine sataşacak olursa ona “Ben oruçluyum, ben oruçluyum. desin.” (Buhari, Savm, 2.) 





HADİSLERİN IŞIĞINDA 


Açıkça görülüyor ki oruç, Hz. 
Peygamber'in gönderiliş amacı olan yüce ahlaki değerlerin gerçekleşmesine önemli katkı sağlayan bir ibadettir. Müslüman, bir taraftan gün içerisinde tattığı açlık duygusunun sağladığı empati ile aç, susuz ve yoksulların hâlinden daha iyi anlayıp onları gözetirken diğer taraftan kötülükle ve kötülerle arasına mesafe koymak suretiyle erdemli mümin olma yolunda adım adım ilerler. 





İşte böyle bir oruç Hz. Peygamber”in (s.a.s.) iftar sofrasında yaptığı “Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize rahmet melekleri insin.” (Darimi, Savm, 51.) duasının bir tecellisi olarak kişiyi kötülüklere karşı muhafaza edip onun iyilerle haşir neşir olmasına ve etrafının rahmet melekleri tarafından kuşatılmasına vesile olacaktır. 


Yüce Allah bizleri, hakkını vererek oruç tutan kullarından eylesin (Amin). 


Hadisten öğrendiklerimiz 


1. Oruç sadece aç susuz kalarak ifa edilen bir ibadet değildir. 
Oruç kişiyi manen olgunlaştıran ve onun ahlaki meziyetlerle donanmasını sağlayan önemli bir ibadettir. 


2. Oruçlu olduğu hâlde yalan söylemek, dedikodu yapmak, kul hakkı yemek, başkalarına eziyet vermek gibi davranışlar sergileyen kişinin orucuna Yüce Allah değer vermez. 


3. Hakkıyla tutulan bir oruç, bir kalkan işlevi görerek kişiyi her türlü kötülükten ve fenalıktan uzak tutar. m 
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| sıyla bir din inkârı olan 
F ateizm dijital teknoloji sayesinde gün geçtikсе daha bir örgütleniyor, din karşıtlığında даһа bir-hırçınlaşıyor. 
Kullandığı yönteme, _araçlara, savunduğu fikirlere, felsefi de- 
2% lil ve söylemlerine, din ve tanrı “Nada eleştiri ya da saldırı dozunun derecesine göre çeşitlenen ateizmin bugün adını en 





da anılan Sam Harris, Richard Davvkins, Daniel Dennett ve Christopher Hitchens ile birlikte tanınıyor:” 2004”te yayımlanan, dilimize de “İnancın Sonu: İnanç ve Mantığın Kafa Kafaya Çarpışması” adıyla çevrilen eserin sahibi Sam Harris'e Yeni Ateizm'in öncüsü olarak bakılıyor. Hitchens 2011'de ölünce yerini Amerika'da yaşayan So- 


mali asıllı Ayaan'Hirsi Ali'nin al- 


— fazla duyuran türü hiç kuşkusuz— —dığına dair-bir kanaat var. Müs- 
_ Yeni Ateizm. Bu tür, daha ziya- —” Айтпап Біг ail ailede doğan Hirsi Ali 


- — ə. “Deccal'in Әдгі Бы olarak =~ “zoraki bir evliliğin ardından Hol” 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landa'ya iltica etmiş. Müslüman erkeklerin özellikle kadınlara 





7 karşı şiddet bağımlısı (0) oldu- 


gunu anlatan Submission İtaat adlı kısa filmin senaryosunu yazdığı için ölüm tehdidi alınca | ABD”ye göçmüş. Eski bir Müslüman olarak İslam aleyhine verdiği demeçlerin, yazdığı kitapların küresel örgütlü/yeminli İslam aleyhtarlarının mühimmat küfelerini doldurduğuna şüphe yok-İsimlerini verdiğimiz bu yeni ateistler de bu emekleri- nin karşılığını fazlasıyla alıyorlar; kitaplar, konferanslar ve sosyal ağlar üzerinden milyon dolarlar kazanıyorlar. Yeni tarz ateizmleri onlar için ciddi bir kazanç kapısı! 


Yeni olan ne? 


Ateizme ne oldu da “yeni” sıfatını aldı sorusu geliyor ister istemez akıllara. “Aşkın/Müteâl Hakikat'i o reddederek” uçsuz bucaksız varlık âlemini boş, başıboş, ürkütücü, korkunç bir yalnızlığa hapseden bu keskin inkârcılık ne değişti de yenilendi?” sorusunu eminim. siz de soruyorsunuzdur. İngiliz Viktorya döneminin en nüfuzlu ateistlerinden biri olan Charles Bradlaugh (6.1891), geleneksel ateizm ile yeni ateizm arasındaki. farkı şöyle koyar: “Ateizm tanrısız olmaktır. Tanrının olmadığını alenen iddia/ ilan etmez.” (Sabahat Ali Rajput, “Who are the New Atheists?”, www. alhakam.org) Bunun istisnaları var, mesela Aydınlanma döneminin Baron d”Holbach, Jean Meslier ve Denis Diderot gibi bazı filozofları-tanrıtanımaz olduklarını söylemekten çekinmemişlerdir. 
Biz istisnalar kuralı bozmaz ka~ idesince Bradlaugh”ın dediğini biraz açalım. Yeni Ateizm, tanrı inkârını kendi içinde tutan, 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hayatını buna göre düzenleyen sade, sessiz bir duruştan, tanrı inkarını açıkça seslendiren, insanların tanrı inancını eleştiren, hatta onları vazgeçirmeye çalışan ve bu amaçla dini karalayan, onu yaşanan dramların baş sebebi sayan bir tutumu anlatır. 
Buna göre, Yeni Ateistler dendiğinde kendi ateist duruşunu, ateizmi açıkça savunmaktan çekinmeyen, bu amaca yönelik olarak yirmi birinci asrın başlarından itibaren eserler kaleme alan, fikirlerinden emin, özgüveni yüksek kişiler —özellikle de yukarıda isimleri sayılanlar— kastedilir. Bu ateizm türü, kabugunu kırarak tanrıya, tanrı inancına, dinlere ve müntesiplerine verip veriştiren ve çoğunlukla bunu bir aşağılama ve hakaret derecesine vardıran hırçın tavrı sebebiyle Militan Ateizm olarak da adlandırılır, 


Bildiğimiz klasik, geleneksel ateizme yeni bir yüz, taze bir soluk olma iddiası taşıyan Yeni Ateizm, “Tanrı yoktur!” fikrin- den taviz vermeksizin “Din bir kötülüktür.” sloganını merkeze almış görünüyor. Bu anlayışa göre, dinler kötüdür, kötü fikirler ise insanları kötü eylemlere götürür. Bu kesin önyargıdan hareketle yeni ateistler dinlerin olmadığı bir dünyanın harika bir yer olacağı fikrini var güçleriyle propaganda ediyorlar. Bir de gerekçeleri var: Dinler tarihteki bölünme, kavga ve savaşların sebebiydiler, bugün de kaos, terör ve savaşların sebepleri onlar. 
Bu karalama kampanyası. ilahi kaynaklı dinler, 9/11 olaylarından sonra da özellikle İslam dini ve Müslümanlar üzerinden yürütülüyor. Bu çerçevede, küresel 














Ateizm, dünyayı sadece insanın yaşadığı maddi dünyadan ibaret sayan, insanı 

bu tek boyutlu maddesel dünyayı içselleştirmeye ve düzenin sadık bir eri olmaya icbar eden despot bir yapının halkı avutmak için sunduğu bir yalancı emzikti. 


çası, Yahudiliği pek taşlamazlar, kalabalık Uzak Doğu dinlerini dinden bile saymazlar çünkü yarı ateist karakterli bu dinler onların din tanımını pek karşılamiyor. İnsan zihnini, irrasyonel bir yapı kabul ettikleri dinden kurtararak yeryüzünü bütün dinlerden ve “kötülüklerinden” topyekün arındırmayı başarmak onlar için bir ütopyal 


Bu ateist kalemşorların ütopyalarının fikri temellerini besleyenler arasında Aydınlanma dönemi düşünürlerinden Fransız Jean Meslier (6.1729) önemli yer tutar. Çağının baskıcı, mutlakçı feodal düzenine ve Kilise'ye öfke kusan Meslier, din ve tanrı düşmanlığında sınır tanımayan biridir. Ona göre din, saldırgan, acımasız, bağnaz, kan dökücüdür; vicdan özgürlüğünü redde- 








İslamofobik faaliyetlere destek vermek de stratejilerinin bir parder ve dolayısıyla ahlâk ile yan yana gelmesi mümkün değildir. 


(Jean Meslier, Sağduyu: Tanrısızlığın İlmihali, Çev. Abdullah Cevdet, 2018, Ankaга: Kaynak Yay., s. 305 vd.) Meslier'yi burada anmamızın sebebi, ateizmin dinleri aşağılamasının ve kötülemesinin yeni olmadığını söylemektir. Diğer taraftan, Yeni Ateizm'in tanrı ve din inkârında kendisini konumlandırdığı felsefi temel ile klasik ateizminki arasında da bir fark yoktur. Günümüz ateizmi için yeni olan şey, dijital teknolojinin gölgesinde tüm enerjisini Hristiyanlık ve İslam üzerinden bağnaz bir din eleştirisine hasretmiş olmasıdır. 
Bir diğer yenilik ise tanrı ve din eleştirilerini artık daha ziyade felsefe değil bilim üzerinden yapıyor olmalarıdır. Onlar için din, ilerlemeye set çeken, hiyerarşiyi ve eşitsizliği meşrulaştıran, terör ve savaşları kışkırtan, akıl, mantık ve bilim karşıtı bir kurum, ilkel bir hayat tarzıdır. Akıl ve bilimin dinle bağdaşması imkansızdır. Bu sebeple, insanın kurtuluşu bilimsel rasyonalizmdedir. İnançsızlık irrasyonel şiddetin önüne geçebilecek yegane “sosyal iyi” kabul edilir. 


Akıl tapınağında bilime tapınma 


Modern/yeni kavramı, şimdinin çağdaş ateizmi ile geçmişin ilkel ateizm(ler)i arasında bir ayrım çizgisidir, buna makyalın tazelenmesi demek daha doğrudur. 
Tanrıyı ve dini reddeden bu ruhlar ikisinin karşısına akıl ve bilimi oturturlar. Onlar için dengeli ve sağlıklı bir insan neslinden konuşmak, tanrı/Allah ve din kavramlarını zihinlerinden silmiş bir nesilden bahsetmektir, zira aksi tutum sağlıklı zihinlerin kârı değildir. Ne var ki kendileri de akla ve bilime taparlar, aslında akılcılık ve bilimcilik de onların dinleridir. Dini ve tanrıyı 





sağlıksız zihinlerin bir saplantısı kabul eden bu kişiler için de akıl ve bilim bir saplantıdır. Fakat işlerine gelmediğinde minderden kaçarlar. Mesela, Sam Harris bir ateisttir, onun için din anlamsız, içi hurafelerle dolu boş bir meşgaledir, cehaletin ürünüdür. Cehaletin olduğu yerde din vardır. 
Ancak aynı Harris, insanın bir spiritüel yanının olmasına da itiraz etmez. Dinsiz bir spiritüelliği zararsız görür. Bu fikirden hareketle içinde güya Budizmin olmadığı bir tür Budist meditasyonu tatbik eder. Tabiri caizse Buda'yı öldürmüş ama kendisi için yeni bir Buda diriltmiştir. Bir dine bulaşmaktan imtina ederken sekülerizme tapınmayı yeğlemiştir. (Nicholas Scrimenti, “Sam Harris, Buddhism Doesn't Want You Either”, https://berkleycenter.georgetovvn.edu) 





Dinin artık ölü olduğunu, çağdaş toplumda yerinin olmadığını söyleyen Yeni Ateizm'in faaliyetlerini dört koldan yürüttüğünü de eklemeliyiz: 1- Ateizmin halkın bilincine girmesini sağlayacak bir metinsel temel oluşturmak. 
2- Dinlerin ve mensuplarının ateizme yönelttikleri eleştiri ve faaliyetlere karşı koymak. 3- İnternet üzerinden, halka yönelik konferanslar, tartışmalar ve kitaplar üzerinden yeryüzünde 





Ateizm denen bu ideoloji, dinin, dini ibadetlerin yerine Komünist Parti'nin felsefi dünya görüşü ile harmanlanmış bir dizi ateist ritüel ve merasimi monte etti. Bu karışımın muhtevasında adına seküler ahlak denen belli davranış kodları da vardı. Dinin izlerini insan zihninden ve tüm kamusal alanlardan silmeye kodlanan bu ideolojik ateizm, kabaca, Bolşevik Devrimi'nden (1917) Gorbaçov'un yeniden yapılanma (perestroika) ve açıklık (glastnost) politikalarının yürürlüğe girdiği tarihe (1987) veya daha somut olarak, Berlin Duvarı'nın yıkılmasına (1989) kadar hüküm sürdü ancak başarılı olamadı. Olamadı, çünkü halkını bir dizi katı, sert, soğuk ilke ve kuralla zorla eğitmeyi hedefleyen bir devlet ideolojisinin sebep olduğu yıkımdan o da aynı derecede sorumluydu. Halka zorla dayatılan, dokusunu tek başına maddenin ördüğü bir zaman ve mekâna hapsedilen bu ateizm halkın derin ruh sızılarına şifa olamazdı. Aklı ve bilimi putlaştıran bir devlet zihniyetinin bekasına hizmet eden bir Marksist ideoloji kâğıdına dürülmüş bir afyondu. Güya din afyonu gitmişti ama yerine ateizm afyonu gelmişti. Ateizm, dünyayı sade- 








sayıları artan ateistlere destek vermek, aralarında küresel bir bağ tesis etmek. 4- Bilimsel eserlerin sayısını arttırarak mit üretiminin ve hurafelerin önüne geçmek. (Dylan March, “Pop Atheism and the Role of Myth. Toward a Radical Atheist Skepticism, Academia org.) 


Bilimsel Ateizm'den liberal Ateizm'e 

Ateizm yirminci yüzyılda SSCB ve Çin gibi Marksist-Leninist rejimlerin devlet ideolojisi olarak da işlev gördü. Adına Bilimsel 


ce insanın yaşadığı maddi dünyadan ibaret sayan, insanı bu tek boyutlu maddesel dünyayı içselleştirmeye ve düzenin sadık bir eri olmaya icbar eden despot bir yapının halkı avutmak için sunduğu bir yalancı emzikti. 


Köprünün altından çok sular geçti. Şimdilerde ateizmi kanatları altına alan kapitalist liberalizmdir. Liberalizmin gölgesinde edindiği yeni yüz ve yeni kimlikle varlık ve nüfuz alanını her gün biraz daha genişletmenin peşindedir. Bu manada Yeni Ateizm liberalizmin ateizmidir, dolayısıyla liberalizm onun kimliğinin de bir parçasıdır. Sonuçta ateizm kendisine liberal kapitalizmin gölgesinde bir yaşam koridoru açmıştır. Dolayısıyla, ateizmin kapitalizmin dini olup olmadığı tartışmaları da yersiz değildir. 
Zira ateş olmayan yerden duman tütmez! 


Gelelim sadede... 

İlahi sesi ve ışığı yitirmenin ardından çöken maneviyat fukaralığını dışarıya Allah ve din düşmanlığı şeklinde yansıtanlar için ateizm bir nihai duraktır. Ateistlerin en büyük yanılgılarından biri, aklın ve vahyin birbirini dışladığını sanmak olmuştur, hâlbuki her ikisi de aynı özden gelir. 
Evreni ve insanı hakikate kapalı sanmak da bir başka yanılgılarıdır. İnsanın hakikat arayışı ve özlemi fıtridir ve yerini tutabilecek başka bir şey yoktur. Yeryüzündeki ıstırapların, zulümlerin bir kısmından dini bir kavga vasıtası kılanlar da elbette mesuldür. 
Ancak tüm bu trajedilerin daha büyük sorumlusu yırtıcı kapitalizmin ta kendisidir. Onun şimdilerde neoliberal kisveye gizlediбі sömürgeci ruhudur. Doğru уа, her biri milyon dolarlar kazanan ve zengin birer kapitalist patrona dönüşen öncü Yeni Ateistlerin bindikleri dalı kesmeleri beklenemezdi. Keskin birer Allah ve din düşmanı kesilmeleri, olsa olsa dikkatleri dağıtıp hedef saptırmaktır. İnanca ve Yüce Yaratıcı'ya olan kadim kindarlık cephesinden bakıldığında, taktik ve strateji değişikliğini saymazsak, ateizmde “yeni” olan bir şey yoktur. Vakıa, popülariteyi artırmak adına sadece bir makyaj tazelemedir! m 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Sözlükte “tahammül etmek, kendini tutmak, sızlanmamak” anlamındaki sabr kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olan sabur “çok sabırlı” demektir. Allah'a nispet edildiğinde ise “sünahkârları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla muamele eden” manasına gelir. 
Allah Teâlâ'nın “Sabür” oluşu, kullarının binbir çeşit edep ve saygı dışı hâllerini görüp durduğu ve onları bir anda cezalandırmaya kudreti bulunduğu hâlde bunu ertelediğini göstermektedir. Âlimlerimiz, Sabür ile “temkinli davranan, kızgınlıkla hareket etmeyen” anlamındaki Halim isminin muhtevalarında yakın bir ilişki görmüştür. Ancak hilmde sabırdan daha ileri bir tahammül ve hoşgörü manası vardır. Hilm kavramının hoşgörü, af, sabır ve akıldan oluşan dört erdemi içerdiği belirtilir. İnsanlar çoğu zaman ya ne yapacaklarını bilemediklerinden veya güçleri yetmediğinden bağışlar ve sabrederler. Allah ise ne yapacağını bildiği ve dilediğini yapmaya gücü yettiği hâlde bağışlar ve sabreder. İlme dayanan hilm ve güçlü olduğu hâlde affetme; işte Yüce Allah'ın kullarına öğrettiği güzel ahlak. 
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Fatma BAYRAM 





Sabır 


Bir ahlak terimi olarak sabır “üzüntü, sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet” gibi manalara gelir. Zıddı telaş, kaygı ve yakınmadır. Sabır aynı zamanda “aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü şeyleri yerine getirebilmek, yapılmamasını istediklerinden uzak durmak için nefsi kontrol altında tutmak” diye de açıklanmıştır. Bir hadis-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Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. 
Bu tembelliktir. 
Gerçekte sabır, istenmeyen durumdan kurtulmak için gerekeni yaparken aceleci olmamaktır. 











te sabrın kişiyi telaştan ve yanlış işler yapmaktan koruyucu özelliği “Sabır ışıktır” sözüyle ifade edilmiştir. (Müslim, Taharet, 1.) Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Bu tembelliktir. Gerçekte sabır, istenmeyen durumdan kurtulmak için gerekeni yaparken aceleci olmamaktır. Bu yönüyle sabır, sebat göstermek demektir. 


Sabrın dini hükmü, katlanılan sıkıntının mahiyetine göre değişir. Gazali'ye göre haramlardan uzak durmada ve dini görevlerin ifasında tahammül gösterme şeklindeki sabır farz; dinen mekruh olandan uzak durma şeklindeki sabır mendup; can, mal ve namusunun saldırıya uğraması karşısında, ayrıca gereksiz yere açlığa, susuzluğa katlanma anlamındaki sabır haram; bedenine zarar verecek derecedeki acılara katlanma şeklindeki sabır mekruh; dinen yapılmasında bir sakınca olmayan konularda sabır göstermek de mubahtır. 





Kur'an'da sabır 


Kur'an'da sabır başta Resulüllah (s.a.s.) olmak üzere peygamberlere ve insanlara nispet edilmiş, erdemli bir davranış olarak emredilmiş, sabır gösterenlere dünyada ve ahirette iyi sonuçlar 


EN GÜZEL İSİMLER О..> 





vadedilmiş ancak sabır, Allah”a izafe edilmemiştir. Bununla birlikte çeşitli ayetlerde eğer bozguncuların fiillerine hemen mukabelede bulunmayı murat etseydi Allah”ın yeryüzünde bir tek canlı bile bırakmayacağı ancak onları belli bir zamana kadar ertelediği belirtilmekte, böylece sabır kavramının içeriği dolaylı olarak Allah'a nispet edilmektedir. (Nahl, 16/61, Kehf, 18/58; Fatır, 35/45.) 








Kulların göstermesi gereken sa- bir ise yüze yakın ayette çeşitli isim ve fiil kalıpları ile yer alır. 
Bu ayetlerde genellikle sabrın önemi üzerinde durulmakta, sa- 





anlatılmaktadır. (Bakara, 2/155-157; Âl-i İmran, 3/142; Nisa, 4/25; Rad, 13/20- 24; Nahl, 16/96; Müminun, 23/110-111: Muhammed, 47/31) Kur'an'a göre sabır, dini tebliğde azim ve se- 


bat gösteren peygamberlerin niteliklerindendir. (Ahkaf, 46/35) Bir kimsenin kendisine kötülük edenleri adil bir şekilde cezalandırması haktır ancak sabır göstermesi daha hayırlıdır. Bu da ancak Allah'ın ihsanı sayesinde olur. (Nahl, 16/126-127.) Kötülükleri güzellikle karşılayarak düşmanlıkları dostluğa çevirenler, bunu ancak sabırla başarabilir. (Fussilet, 41/34-35.) Özellikle savaş durumunda sabır gösterip disiplinli davranan Müslümanları Allah 








bırlı davrananlar yüceltilmekte ve onlara verilecek mükafatlar 


melekleriyle destekleyeceğini vadetmiştir. (Âl-i İmran, 3/125.) 


Кигап hayatta insanın başına gelen musibetlerin bir imtihan olduğunu, bu imtihanı sabırlı olanların kazanacağını bildirir. 
(Furkan, 25/20.) Bu sebeple Müslümanlar Allah”tan sabır dilemeli (Bakara, 2/250; Araf, 7/126.) ve kendileri sabırlı davrandığı gibi birbirlerine de sabrı tavsiye etmelidir. 
(Beled, 90/17, Asr, 103/3.) 


Sabür tecelli ederse 


Sabür ismi insanda tecelli ederse nasıl bir ahlakın ortaya çıkacağını görmek için ahlak ve tasavvuf kaynaklarında yüzlere varan sabır tanımının ortak noktasına bakmak gerekir. Zira tanım kavramın bütün içeriğini kuşattığından sonuçları da orada görmek mümkün olur. Bu 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tanımları gözden geçirdiğimizde sabrın özünün sebat etmek ve dayanmak olduğunu görürüz. 
Bu da insanın hilm konusundaki meziyetine bağlıdır. Yukarıda da değindiğimiz gibi hilm sabrı da içine alan geniş bir ahlaki terimdir. Bu nedenle hilmi fazla olanın sabrı da fazla olur. Hilmin zıddı olan gazap da sabırsızlık şeklinde tezahür eder. Öfkeli insanlar var olan öfkelerini yansıtacak gerekçeler aradıklarından hayatın sıradan olaylarında dahi (kırmızı ışık yandığında veya kalabalık bir caddede yürürken) sinirlenirler. Bu durum onların öfkelerine gerekçe aramalarından kaynaklanır. İnsan doğuştan acelecidir. Sabır ise sonradan, benlik kişilik eğitimi sırasında öğrenilir. Bu da gereken yerde beklemeyi öğrenmekle olur. 
Beklemeyi öğrenmek, dürtü yönetimini de öğretir. Aceleci kişiler, pek çok konuda hata yapıp hayat yarışında elenirler. İnsan ilişkilerinde sabır son derece önemlidir. Zira öfkeyi kontrol etmek, stresi yönetmek ve düşünerek konuşmak sabır gerektirir. 








İnsan ilişkileri açısından sabır ile zillet arasındaki farka da dikkat etmek gerekir. İbn Hazm başımıza gelen sıkıntı başkaları yüzünden ise burada gösterilecek sabrı üç kategoriye ayırarak bu konuda zihnimizin netleşmesi- ne yardım eder. Ona göre; bize gelen kötülük güçlü birinden ise ona sabretmek fazilet değil zavallılıktır. Zayıf birinden ise bu durumda sabretmek iyilik ve fazilettir. Eğer kötülük kendi dengimiz olan birinden geliyorsa bu durumda bilerek yapıp yapmadığına bakılır. Eğer bilmeden 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yapmışsa ona sabretmek bir olgunluk belirtisidir, eğer bilerek eziyet etmişse buna katlanmak bayağılıktır. 


Başımıza gelen musibet kullardan değil de Hak”tan ise o zaman da Ali Osman Tatlısu bu musibetin ecri ile beraber gel-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Beklemeyi öğrenmek, dürtü yönetimini de öğretir. Aceleci kişiler, pek çok konuda hata yapıp hayat yarışında elenirler. İnsan ilişkilerinde sabır son derece önemlidir. Zira öfkeyi kontrol etmek, stresi yönetmek ve düşünerek konuşmak sabır gerektirir. 











o 


diğini, eğer sabredersek o ecri alacağımızı, aksi durumda ise hem belaya uğrayıp hem de ecrini kaçırmış olacağımız için musibetin birken iki olacağını söyler. Ona göre Hak”tan gelen ecri kaybetmek musibetin kendisinden daha ağırdır. 





Kuşeyri ve Gazali gibi mutasavvıf âlimler kişinin sabır alıştırmaları yapmak suretiyle halim mertebesine ulaşabileceğini söyler. 
Nefsin arzu ettiği ama akla dine aykırı olan işlerden kendini tutmak; akla ve dine uygun olduğu hâlde nefsin arzu etmediği şeylerde ise kendine bir disiplin uygulayarak onları yerine getirmek bu eğitim sürecinin en önemli şartıdır. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz cennetin nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle; cehennemin de daima nefsin hoşuna giden şeylerle çevrili olduğunu hatırlamaktır. Kişilik gelişimi açısından baktığımızda bu ismin tecellisi ile insanda şu ahlak gerçekleşir: Sıkıntılı durumlarda tahammül gücü, işlerin tamamlanmasında sürece riayet, günaha sürükleyen içsel dürtüleri kontrol ve hâkimiyet, iyiliğe engel olacak nefsani duyguları fark edip durdurabilmek. 





Her işin vaktini gözetmek, yani zamanlamaya riayet Sabür isminin tecellisidir. İşin vaktini gözetmek sabır gerektirdiği gibi işi ifa ederken gereken özeni göstermek de sabır ister. Dolayısıyla işlerini vaktinde ve itina ile yapanlar bu isim ile ahlaklanmış kimselerdir. Mükemmel bir dengeye ulaşmışlardır. Bu noktada esma-i hüsnanın ilki olan lafza-i celalin tecellisinde de bu mükemmel dengeden bahsettiğimizi hatırlamak gerekir. Demek ki dinin başı da sonu da dengedir. Her şeye hakkını vermektir. 
Hiçbir ciheti abartmadan veya ihmal etmeden, ahlakı bir bütün olarak geliştirmektir. m 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@ nsan hayatın dağdağasın- da bazen kaybolur, yönünü bulamaz. Yolda nelerle karşılaşacağını ve yolunun nereye çıkacağını bilemez. Bu belirsizlik ve yönsüz hissetme durumunda olmadık çarelere başvurur çıkış yolunu bulabilmek için. Hepimiz hayatımızın bir döneminde buna benzer haller yaşadık. Oysa şaşmaz bir pusula gibi hakikati gösteren kitabımızın rehberliğine başvursak tüm endişeli bekleyişler sona erer, güven ve huzur içinde yola devam ederiz. Ne zaman başımız sıkışsa hatırlamamız gereken “Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.” (İbrahim, 14/12.) ayetidir. Eğer bir tutamak, bir güvence istiyorsak yegane itimat edilecek olana sığınalım. Çünkü “Kim Al- 
(аға tevekkül ederse O, kendisine yeter.” (Talak, 65/3.) Nasıl bir güvence sunuyor bize Alemlerin Rabbi, farkında mıyız? 








Müslümanlara karşı öfke ve kinleri her geçen gün artan Mekkeli müşrikler Hz. Реубатber”in (s.a.s.) ashabına haber gönderdiler. Haberi getiren kişi, düşmanlarının korkunç planlarını ve onların aleyhine aldıkları kararların vahametini anlattı. 
Ancak Resulüllah (s.a.s.) ve 








devam ederiz. 
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ashabı imanlarından aldıkları güçle korkmak yerine “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.” 
(Âli İmran, 3/173.) diyerek Rablerine güvenip dayandılar. Çünkü onlar biliyorlardı ki tüm dünya onlara karşı toplansa bile sonsuz güç ve kuvvet sahibi olan Allah Teala onlarla beraberdi ve onlara yeterdi. Hak adına, Hak için çıktıkları bu yolda elbette birtakım zorluklarla karşılaşacaklardı. Bu, Cenab-ı Hakk'a inananların karşılaştıkları bir akıbetti. Bedir'de Uhud'da nasıl katbekat güçlü düşmanlarının karşısında yiğitçe mücadele ettilerse bundan sonra da Rablerine güvenerek yine aynı cesaretle karşı koyacaklardı. Yüce Allah'ın gücünden daha büyük bir güç yoktu her şey O'nun bilgisi dâhilinde cereyan ediyordu. 
Çünkü Efendimiz asla ölmeyecek olan, hakiki hayat sahibi ve daima diri olan Allah'a iman etmişti. (Furkan, 25/58.) Allah kendine inanan ve güvenen kullarını yalnız bırakmaz, en yakın dost ve vekil olarak onlara elbette inayetiyle yardım ederdi. 


Hak Teâlâ'nın “Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.” (Maide, 5/11) buyruğu aynı zamanda tevekkülün imanla ilişkisini ortaya koyar. Çünkü iman, güven ve 


Şaşmaz bir pusula gibi hakikati gösteren kitabımızın rehberliğine başvurursak tüm endişeli bekleyişler sona erer, güven ve huzur içinde yola 


emniyette olmak manasına gelir ki iman eden kişi eman bulmuş ve güvene kavuşmuştur. 
Bu güven tüm kâinatın ve mevcudatın yaratıcısı ve sahibi olan Cenab-ı Hakk'a duyulan güvendir. Kişinin her daim kendisini gören, duyan ve gözeten Allah'a tevekkül etmesi onun koruması altında olması anlamına gelir. 
Allah'a tevekkül etmek O'nun irade ve takdirine teslim olmak ve O'ndan gelene razı olmaktır. 


İmanın mahalli kalp olduğu gibi tevekkülün mahalli de kalptir. 
Kişinin görünen tedbirleri alması kalbindeki tevekküle mani olmaz. Çünkü kul elinden gelen gayreti ortaya koymakla mükelleftir. Bizler sebeplere tevessül ederiz. Kul olarak hatırlamamız gereken hakikat, aynı sebeplerin hep aynı sonuçları vermediğidir. Her şey ancak Cenab-ı Hakk'ın takdir ve nasip etmesiyle gerçekleşir. Bundan dolayı kalbinde hakiki iman yerleşen kişi, çalışır, çabalar ama endişe etmez. İşin sonunu Allah'ın takdirine bırakır ve nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın neticeye razı olur. O'ndan gelene Yunus'un diliyle mukabelede bulunur, “Hoştur bana senden gelen/ Ya hilat-ü yahut kefen/ Ya taze gül yahut diken/ Kahrın da hoş lütfun da hoş.” 





Cüneyd-i Bağdadi kulun Allah Teâlâ'ya itimat etmesi olarak tarif eder tevekkülü. Bir hadise karşısında kul iki seçenekle karşı karşıyadır. Ya Rabbine ya da nefsine güvenir. Nefisten kasıt makam, mevki, mal ve evlatlardır. Çoğu kişi için zahirdeki sebeplere itimat etmek 


vardır. Hâlbuki sebepleri de yaratan Rabbimizdir. Kişi hakikatle arasına perde olan sebepleri aradan kaldırınca asıl güvenmesi gereken el-Vekil olan Yüce Allah”ı görür. 
O'nun kuluna vekil olması kullarının hâlini en iyi şekilde bilip işlerini yoluna koyması ve rızıklarına kefil olmasıdır. 


Sufilere göre tevekkül kazaya rızadır ve kaderin tecellilerini gönül hoşluğu ile kabullenmektir. Onlara göre tevekkülün üç mertebesi vardır. Birinci mertebe kulun kulluğun gereklerini yerine getirmeye gayret etmesi, gönlünü Rabbine bağlaması, Allah'ın kendisine yeterli olduğuna inanması, verdiğine şükredip vermediğine sabretmesidir. Bu mertebedeki tevekkülü Zünnun Mısri nefsin aldığı tedbiri terk etmek, güç ve kuvvetten soyutlanmak diye tanımlar. İkinci mertebe havassın tevekkülüdür. Bu mertebede kul, dünya ve ahiret menfaatlerini ve bunlarla ilgili sebepleri dikkate almaz. Arifin nefsi bu mertebede gassalin önündeki ölüye benzetilmiştir. Üçüncü mertebe ise havassu”l-havassın tevekkülüdür. Bu mertebede kul Allah”a kayıtsız şartsız tevekkül eder, tevekkülünde fani olur hatta tevekkülünü dahi görmez olurlar. “Tevekkül her halükarda sadece Allah”ın civarında olmaktır.” sözü bu mertebeyi anlatır. Talep, dua ve niyazdan söz edilmeyen bu 









etmesiyle gerçekleşir. Bundan 


ama endişe etmez. İşin sonunu 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o Rabbine yönelerek şöyle dua etmişti: “Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.” 
(Mümtehine, 60/4.) 


Her şey ancak Cenab-ı Hakk'ın takdir ve nasip Tevekkül atıl bir şekilde boyun büküp Allah'tan ummak değildir. Çalışmadan 


dolayı kalbine hakiki iman yerleşen kişi, çalışır, çabalar 


Allah'ın takdirine bırakır ve nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın 









neticeye razı olur. 


mertebe Hz. İbrahim'in ateşe atılacağı zaman ulaştığı mertebedir. (Süleyman Uludağ, Tevekkül, DİA, С. 41, s. 3-4.) 


Hz. İbrahim kendisi için yakılan ateşin alevleri içine atılmadan önce Cebrail (a.s.) gelerek bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorar. O, Rabbine olan sonsuz itimadının ve imanının neticesi olan tevekkülü ile bir şeye ihtiyacı olduğunu dahi söyleme gereği duymaz. “Allah”ın halimi bilmesi duama ihtiyaç bırakmıyor.” sözüyle bu hakikati dile getirir. Sebeplerin ardındaki hakikate eren Hz. İbrahim tüm umudunu Yüce Allah”a bağlamış ve O'na yönelmişti. Bu teslimiyetinin neticesi olarak ateş ona serin ve selametli kılınmış ve Allah'ın büyük lütuflarına mazhar olmuştu. Bu tevekkülün en üst mertebesidir. Karşılaştığı zorluk ve imtihanlar karşısında 


çabalamadan istemek olarak anlaşılmamalıdır. Tevekkül, 

insanın alması gereken tedbirleri alması, üzerine düşen vazifeleri yerine getirdikten sonra aracılara ve sebeplere değil Allah'a dayanıp güvenmesidir. Hz. Ömer, Medine'de boşta gezen bir gruba: “Siz necisiniz?” diye sordu. 
Onlar da: “Biz mütevekkilleriz.” 
dediler. Bunun üzerine büyük halife: “Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil(yiyici)lersiniz. Siz yalancısınız. Tohumunu yere atıp sonra tevekkül edene mütevekkil denir.” demiştir. O, bu sözüyle tevekkülün gerçek manasına işaret etmiştir. 


Efendimizin bizlere, uykuya dalmadan önce okumamızı tavsiye ettiği duayla hitam edelim: “Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. 
Azabından korkup sevabını umup sırtımı sana dayadım. 
Senden (azabından) korunma- nın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana (rahmetine) sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin nebiye inandım. 
Beni öldürürsen (bozulmamış) fıtrat üzere öldür...” (Buhari, Deavat, 6.) m 
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İLME ADANMIŞ Р, 


ВІВ ОМОВ: 


АНМЕТ НАМОЇ 


AKSEKİ 


| Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


altanat, Meşrutiyet ve 

Cumhuriyet dönemlerine şahitlik eden öncü 

bir âlim. Ömrünü İslam'a adamış bir fikir ve dava adamı. 
Kaleme aldığı konular ne kadar çetin ve derin olursa olsun kapalı bir taraf bırakmadan yazabilen, kalemine hâkim, üslubu açık ve sade bir yazar. Son derece mütevazı ve güler yüzlü bir din görevісі, üçüncü Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki. 


Ahmet Hamdi, Antalya'nın Akseki ilçesinin eski adıyla Sülles olarak bilinen Güzelsu nahiyesinde 1886'da dünyaya gelir. 
Babası ilim irfan sahibi, aynı zamanda köyünün imam hatibi olan Mahmut Efendi, annesi ise Hatice Hanım'dır. Ahmet Hamdi, ilk tahsilini babası Mahmut Efendi'de tamamlar. Küçük yaşta İslami ilimler ile tanışma imkânına sahip olur. 


Mahalle mektebi ile medrese tahsilini doğup büyüdüğü, çocukluk günlerinin sessiz şahidi Güzelsu'da tamamlayan Ahmet Hamdi'nin önünde iki seçenek vardır: Ya köyünde kalıp aldığı ilimle yetinecek yahut zorluklara 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göğüs gerip ilim yolculuğuna devam edecektir. Ahmet Hamdi Akseki, ilim yolculuğunu tercih ettiбіо günleri şöyle anlatır: “On dört yaşıma gelmiştim. Babam beni Ödemiş'e götürecekti. Tahsilime orada devam edecektim. Babam okumamı çok istiyordu. Fakat beni okutacak parası yoktu. Yazın en sıcak zamanlarında üç ay pamuk çapası yaparak kazanılan parayla okuma niyetini kurdum. 
Köylülerle birlikte yola çıktık, yürüyerek on üç günde Bayındır'a vardık. Bayındır ovasında en sıcak mevsimlerde çapa kazdık. 
Dörder sarı lira aldık. Babamla beraber Ödemiş'e geçtik. Ödemiş'in dışındaki kabristanlığın yanında benden ayrılırken elini öptüm. O da benim gözlerimden öptü ve ağlamaya başladı. Hem ağladı hem de ellerini kaldırıp Rabbime şöyle niyazda bulundu: “Ya Rabbi! İnşallah oğlumun evveli ve de ahiri de bu olur. Bir daha bu ağır amele işini görmez ve buna muhtaç olmaz.” 


Ahmet Hamdi, zorlukların kendisine refakat ettiği Ödemiş günlerinin ardından babası ve aynı zamanda ilk öğretmeni olan Mahmut Efendi'nin de is- 


А ə” 





тебі doğrultusunda iki arkadaşı ile İstanbul'a gelir ve zorlu bir mücadeleye girişir. Kendisinin kaleme aldığı hâl tercümesinde İstanbul'a geldikten sonra karşılaştığı sıkıntıları şöyle dile getirir: “Fatih'e yakın Esir Pazarı denilen bir yerde han odası bulduk. 
Üç kişi ayda kırk kuruşa odayı kiraladık. Yemeğimizi kendimiz yapıyor, bulaşığımızı ve çamaşırımızı kendimiz yıkıyorduk. En çok korktuğum Fatih”ten su getirmekti. Gaz tenekesine su doldurup altmış merdiveni çıkmak beni adeta ağlatıyordu. Ya o tahtakuruları... Gece olunca tavandan adeta dökülürlerdi. Biz de yorgan çarşafını torba gibi diktik, içine girip ağzını bağladık. Dersimizi diktiğimiz bu çarşafın içinde çalışıyorduk. Tahtakuruları çarşafın dışında gezerlerdi. Ama biz bunlara aldırmazdık.” 


Evetl Ana babasının ilim elde etsin ümidiyle büyük umutlarla gurbete gönderdiği bu genç sanki kendi kendisine “Bu şehirden ilim öğrenmeden kesinlikle dönmeyeceğim!” diye söz vermişti. 
Ve Ahmet Hamdi, bu sözüne sadık kalarak ilim yolundan asla geri dönmedi. 





1905 ушпа gelindiğinde Ahmet 
Hamdi Akseki, Fatih dersiamlarından Bayındırlı Mehmed Şükrü Efendi”nin derslerine devam eder ve 1914”te icazet alır. 


Ahmet Hamdi Akseki, Milli Mücadele yıllarında birkaç arkadaşı ile birlikte Taceddin Dergâhında ikamet etmiş, Anadolu harekâtını desteklemiş, halkı birlik ve beraberliğe teşvik etmiş, milli şuuru canlandırmak için canla başla çalışmıştır. Milli Mücadele'ye gönül veren Akseki, bütün imkânsızlık ve yoksunluklara rağmen nerdeyse durma noktasına gelmiş din tedrisatı ve din hizmetleri alanında önemli çalışmalar başlatmıştır. Sadece din alanında değil iktisadi, siyasi ve ilmi bakımdan geri kalmış İslam toplumlarının her alanda gelişme ve ilerlemeleri için hayatı boyunca gayret göstermiştir. Bu gaye için Kur'an'ı ve hadisi esas alarak İslami ilimlerin canlandırılmasını ve gelişmelerin ışığında İslami müesseselerin yeniden düzenlenmesini gerekli görmüştür. 





Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra, 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılıp yerine “Diyanet İşleri Riyaseti” kurulur. Diyanet İşleri Reisliğinin kuruluşunun akabinde Ankara Müftüsü Rifat Efendi ilk Diyanet İşleri Reisi olur. Rifat Efendi, Diyanet Reisliği çatısı altında güçlü bir kadro oluşturma düşüncesiyle Akseki'ye, Heyeti Müşavere Azalığı vazifesini teklif eder. Ahmet Hamdi, Müşavere heyetinin en genç üyesi olarak teklifi kabul eder. İlmine, ferasetine ve kalemine güvenilen Ahmet Akseki, gazete mecmua sütunlarındaki yazılardan müf- 








Ahmet Hamdi Akseki Hoca, Erkanı Harbiye-i Umumiyye Reisi Fevzi Çakmak”ın Diyanet İşlerine yazdığı resmi yazıya binaen “Askerin Din Dersleri” adlı eseri kaleme almış ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tüm askeri kıtalara bu kitap dağıtılmıştır. 
Ayrıca Akseki, Elmalılı Hamdi Yazır”ın Hak Dini Kur”an Dili tefsiri ile Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi'nin yayıma hazırlanması için gayret göstermiştir. Ayrıca o, itikat ibadet ve ahlak bahislerini ihtiva eden ve ülkemizde en çok okunan dini kitaplardan biri olan İslam Dini adlı eseri yazmıştır. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesiyle namaz kılınması yönündeki temayüllere karşı gelen Akseki, bu uygulamanın dini ve ilmi hiçbir dayanağı bulunmadığını “Namaz ve Kur'an” eserinde ortaya koymuştur. Akseki, cezaevlerindeki mahkümların bulundukları ortamdan ibret almalarını ve kötü hâllerini düzeltmelerini arzu ederek “Cezaevlerinde Verilecek Vaazlar” isimli çalışmayı kaleme almıştır. 


Ahmet Hamdi Akseki, başkan yardımcılığı görevini yürütürken Diyanet İşleri Reisi Şerafettin Yaltkaya'nın vefat etmesi üzerine 
29 Nisan 1947 tarihinde üçüncü 
Diyanet İşleri Reisi olarak reislik makamına atanır. Akseki, ülkedeki din hizmetleri ve din eğitimi açısından önemli icraatların gerçekleştirilmesine öncülük eder. 
Evkaf Umum Müdürlügüne devredilen Hademe-i Hayrat kadrolarının, yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanması, din hizmetleri konusunda ikiliğe son verilmesi, dini ilimler ile müs- 











tülüklere gönderilen tamimlere ve reisliğe sorulan sorulara cevapların çoğunu bizzat kendisi yazar. 


Prof. Dr. İsmail Kara, Rabia K. Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki 


pet bilimlerin birlikte okutulması, çağın ilimleriyle donatılmış imamlar, hatipler, vaizler ve müftüler yetişmesi, dini yayın faali- 


Açıklamalı Bibliyografya ve Albüm, DİB yay. C.I-II, İstanbul 2019 kitabından derlenmiştir. 
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yetleri ile Batı dünyasında İslam aleyhindeki yayınlara cevaplar verilmesi, Akseki Hoca'nın öncelikli hedefleri arasındadır. 


Ahmet Hamdi Akseki'nin reislik görevine başladığı yıllar, din hizmetleri ve din eğitimi alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde, imam hatip okullarına temel teşkil edecek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı imam hatip kursları- nın açılması, 1947”de uzun bir 
aradan sonra Türkiye'den 7000 
kişilik bir grubun hacca gitmesi, Kıbrıs'ta Başkanlığa bağlı bir müftülüğün kurulması, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Basın Yayın Umum Müdürlüğünce gerekli hazırlıklar yapılarak 1950 yılında ilk defa radyoda Kur'an-ı Kerim'in okunması, bu önemli gelişmelerden birkaç tanesidir. 


Ahmet Hamdi Akseki, kuruluşundan beri içinde yer aldığı ve ülkemiz için büyük hizmetlere vesile olacağını bildiği Diyanet İşleri Başkanlığını tabir yerindeyse gözü gibi koruyan ve canından aziz bilen bir âlimdi. O, Resulüllah'ın (s.a.s.) makamında bulunan, din-i mübin-i İslam'ı temsil eden ve bu sebeple de toplum nezdinde özgül ağırlığı bulunan din görevlilerinin özlük haklarının da iyileşmesi için canla başla mücadele etmiştir. 
Üçüncü Diyanet İşleri Başkanı, din eğitimi ve din hizmetlerinde önemli katkıları olan, yetmişe yakın eser kaleme alan Ahmet Hamdi Akseki, 9 Ocak 1951 tarihde vazifesi başında vefat etti ve Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. 


Bu vesileyle başta Ahmet Hamdi Akseki olmak üzere, yüce dinimiz İslam'ın nesilden nesile aktarılmasına gayret gösteren tüm hocalarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. m 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Söyleşi: Mehmed Feyzi KILINÇ 


EKREM UÇAR: 


“Allah'a olan inanç, insanı her türlü meşakkate karşı ayakta tutuyor.” 





Görme yetinizi on beş yaşından sonra kaybettiniz. Bu olay sizi nasıl etkiledi ve sonrasında yaşadıklarınızın olumsuz etkilerini nasıl aştınız? 
Güneşi, ayı, yıldızları, gökyüzünü, bulutları, yağmuru, ağaçları, çiçekleri, doğanın eşsiz güzelliklerini, sevdiklerimin çehrelerini gördüm. Okula gittim, alfabe ile tanıştım, kitap okudum, yazı yazdım, arkadaşlarımla oynadım, sokaklarda simit sattım, tarlalarda domates topladım, kırlarda inek otlattım. Kur'an'ı yüzünden okuma bahtiyarlığını yaşadım. Ta ki bugün gibi anımsadığım o güne kadar. 2009 
senesinin ara tatiliydi. Halının altına koyduğum kitabı okumak için >. çıkardım lakin okuyamadım, gözlerim karıncalandı, dışarı çıktım, м “ güneşe baktım, güneş bulanıktı. Ailem beni doktora götüreче ` ne kadar inanmak istemedi bu duruma. Doktor dışarıda %- beklememi istedi ve babamla konuştu. Babam odadan \ çikti, yanıma geldi ve alnımdan öptü. İşte ben o zay% fes $ Балы 
< man anladım dünyamın karanlıklar içerisinde kaү lacağını. İlk başlarda kendi içimde psikolojik bir — , bunalım yaşadım. Tüm bu güzellikleri görmüş- 
\ ken bir daha hiçbir şeyi görememeyi kabullen- 
\ E 
, mek kolay değildi. 





і Zamanın, her şeyin ilacı olduğuna şahit ol- 
| dum ve bu duruma kısa bir süre içerisinde 
| alıştım. Hamdolsun ki Allah bizleri Müslü- 
| man olarak yaratmış ve imanlı bir mümin 
‹ , kılmış. Çünkü Allah'a olan inanç insanı her { г türlü meşakkate karşı ayakta tutuyor. Allah'ın 

a rahmetinden ümidinizi kesmemişseniz ve size 

/ uzatılan bir el varsa başınıza gelen sıkıntılar her pa ne olursa olsun onları aşmanız zor olmasa gerek. 


Dedem bana elini uzattı. Kur'an kursuna gönderdi ve ben orada Kur'an'ın eşsiz iklimiyle hayat buldum. Bir güneş gibi içimi ısıtan, yolumu aydınlatan Kur'an-ı Kerim ile gecem gündüze dönüştü. Dedemin, ailemin, dostlarımın bana olan inancı ve Kur'an'ın rehberliği önüme çıkan tüm engelleri aşmamda bana kolaylık sağladı. 


Kur'an-ı Kerim'i okuma ve hatta ezberleme düşüncesi nasıl oluştu ve Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlamanızla hayatınızda ne gibi degişiklikler oldu? 

Kur'an-ı Kerim'le gözlerimi kaybetmeden önce tanıştığımı söylemiştim. Dedem beni Siverek'ten aldı, Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine götürdü. 
Tarsus'ta beni her gün camiye götürüp mahallemizin imamı Cihat Hoca'ya teslim ediyordu. 
Cihat Hoca bana kısa sureleri, otuzuncu cüzü, Rahman suresini ezberletti. Hocam bir gün dedeme “Bu çocuk çok zeki, söylediğim her şeyi çabucak ezberliyor. Hacı Eyüp, gel bunu hafızlığa gönderelim.” dedi. 
Müftü Bey'le görüştük, o da bizi Ahmet Sarman Hocamızla tanıştırdı. Rabbim binlerce kez Hocamdan razı olsun, beni Kuran kursuna kabul etti ve böylece hafızlık serüvenim başlamış oldu. 


Kur'an-ı Kerim'in bende meydana getirdiği en büyük değişiklik hayatıma anlam katması oldu. Kur'an kursuna gitmeden önce gayesiz bir şekilde yaşıyordum. Ne düşüneceğimi, ne 


? Kur'an-ı Kerim kendimi gerçekleştirmemde, istikbalime umutla bakmamda ve hayatımın her alanında bana 

en büyük rehber oldu. Kur'an ümitsizlik içerisinde bocalayan beni artık ne istediğini bilen, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen biri hâline dönüştürdü. 





yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi bile bilmiyordum. Hafızlığa başlamak, gönlüme huzur verdi, yarınlara umutla bakma- ya başladım ve kendime hedefler koydum. Kısacası Kur'an-ı Kerim kendimi gerçekleştirmemde, istikbalime umutla bakmamda ve hayatımın her alanında bana en büyük rehber oldu. Kur'an ümitsizlik içerisinde bocalayan beni artık ne istediğini bilen, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen biri hâline dönüştürdü. 
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Engellere rağmen hafız olmuş, imam hatip lisesini birincilikle bitirmiş, akabinde ilahiyat fakültesini okumuş biri olarak engelli kardeşlerimize hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? 


Engelli kardeşlerime âcizane tavsiyem hiçbir şeyi kendilerine engel görmeden ümitle, sabırla ve azimle yol yürümeleridir. Burası fani dünya, oyun ve eğlenceden ibaret; gelip geçici heveslerle dolu. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizi yeryüzü- ne imtihan etmek için gönderdiğini buyuruyor. Bu dünyada herkesin imtihanı farklı. Kimisi sahip olduğu nimetlere karşı şükredip etmemekle, kimisi de mahrum olduğu nimetlerden ötürü sabredip etmemekle imtihan oluyor. Bizim payımıza da engelli olmak düşmüş. Bizlere düşen kahrın da hoş lütfun da diyerek başımıza gelen musibetlere karşı en güzel şekilde sabrederek Rabbimize tevekkül etmektir. Engelimiz ne olursa olsun kendimizi gerçekleştirmeye çalışalım. Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mutlu edecek hedeflere koşalım. 














Çeşitli başarıları hayatına sığdırabilmiş birisiniz. Geleceğe yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? 


İnsanı ayakta tutan kuşkusuz hedefleridir. Hamdolsun Rabbime ilahiyat fakültesini bitirdim. 
Hedefim Rabbimin bana ikram ettiği hafızlık nimetini kıraatle desteklemek, ilimle beslemek, irfanla süslemektir. Bu doğrultuda ileriki yıllarda Rabbim ömür verirse Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim merkezlerinde 





kıraat dersi görmek ve üniversitede ilim açısından bana katkı sağlayacak alanlardan birinde yüksek lisans yapmaktır. Asıl amacım ise Peygamber Efendimizin (s.a.s.) “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.” hadisindeki müjdeye nail olmaktır. Rabbim bizleri Allah”ın rızasını gaye edinenlerden еуlesin. 


Yaşadığınız tecrübelerden hareketle sizin gibi din görevlisi olarak çalışan kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? 


Yaklaşık beş yıldır din görevlisi olarak vazife yapmaktayım. Din görevlisi demek büyük bir mesuliyet demektir. Bu sorumluluğun altından ancak adanmış bir din gönüllüsü ruhuyla hareket edenler kalkar. Din görevlisi, insanların üzüntülerinde, sevinçlerinde, düğünlerinde, 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cenazelerinde hasılı hayatının her anında ve alanında yanında olmalıdır. Engelli olmamız, din görevlisi olmamıza engel değildir. Engelli din görevlileri olarak biz de elimizden gelenin fazlasını yüreğimizi ortaya koyarak yapmalıyız. Mahallemizde engellilere ulaşmalı, onların hayatlarına dokunmalı, değerli olduklarını hissettirmeli ve onlara yol göstermeliyiz. Bizleri böylesi ulvi bir görevde memur kıldığı için Rabbimize nihayetsiz hamdüsenalar olsun. Rabbim bizleri görevini sadakatle yerine getirenlerden eylesin. Rabbim bizlere rızasına nail olacak ameller işlemeyi nasip eylesin. Rabbim bugüne kadar bana maddi ve manevi destekte bulunan, duasında yer veren herkesten razı olsun. Rabbim ahiretimizi ve akıbetimizi hayreylesin. Benimle böyle bir söyleşi gerçekleştirdiğiniz için size müteşekkirim. 
Allah yardımcınız olsun.m 





Öz Geçmiş 

Ekrem Uçar, Şanlıurfa”nın Siverek ilçesinde dokuz çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Dört yaşına kadar elleri ve bacakları tutmadı ancak dört yaşında yürümeye başladı. Sol gözüyle dünyayı hiç görmeyen Uçar, sağ gözüyle on beş yaşına kadar yüzde beş gibi bir oranla gördü. Çok kısıtlı görmesine rağmen ilk ve ortaokulu Siverek”te okudu. Okuma yazmayı zor da olsa öğrendi ve hatta Kur”an-ı Kerim”i yüzünden okumayı da başardı. On beş yaşında görme yetisini tamamen kaybettikten sonra Tarsus Merkez Kur”an Kursunda hafızlığını on ayda tamamladı. 2012 yılında hafızlık sınavını kazandı ve aynı yıl içerisinde Kahramanmaraş”ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur”an Kursları Arası Hafızlık Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. 
2013 yılında Cezayir”de ve 2017 
yılında Kuveyt'te hafızlık yarışmalarında Türkiye'yi temsil etti. 
2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Amasya'da düzenlenen İmam Hatipliler Arası Genç Muhafızlar hafızlık finalinde Türkiye birincisi oldu. 
Tarsus Anadolu İmam Hatip Lisesini 2016 yılında birincilikle bitiren Ekrem Uçar, 2018 yılında İran'da düzenlenen ve 53 ülke- den yarışmacının katıldığı uluslararası hafızlık müsabakasında görme engelliler arasında dünya ikinciliğini kazandı. Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden 2020 yılında mezun olan Uçar, 2016 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı neticesinde atandığı Aksaray ili İmam Hüseyin Camiinde müezzin kayyım olarak vazifeye başladı ve hâlen aynı camide görevini sürdürmektedir. 
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sikoterapist Viktor Frankl, başından geçen bir olayı anlatır. Gece yarısı telefonu çalar. 
Arayan bir kadındır: “İntihar etmeye karar verdim ama ölmeden önce bir psikoterapist olarak sizin ne diyeceğinizi merak ettim.” der. Frankl, kadını intihardan vazgeçirir. Kadın intihar etmezse Frankl'ı ziyaret edeceğine söz verir. Kadın sözünü tutar ve aralarında sıcak bir sohbet gerçekleşir. Sohbetleri sırasında Frankl kadını intihardan vazgeçiren nedenin, onu yaşamaya ikna etmek için yaptığı konuşmalar olmadığını anlar. Kadın, gece yarısı uyandırılmasına rağmen, onu sabırla dinleyen, onunla konuşan birisinin de bu dünyada var oldugunu, dolayısıyla dünyanın yaşamaya değeceğini düşünerek vazgeçmiştir intihardan. 





Modern insanın temel problemi modernizmin ürünü olan yaşam biçiminin onu esir almasıdır. 
“Refah toplumu” adını verdiğimiz ve insanın maddi tatminine yönelik bir hayat tarzının ona gerçekten refahı sağlayıp sağlamadığı artık Batı insanınca da sorgulanmaktadır. 


Kızıl Haç'ta hemşire olarak çalışan ve birçok ülkeye giden bir Batılının sözlerini unutamıyorum. Şöyle diyordu: “Hayatın daha sade, daha basit olduğu yerlerde insanların daha mutlu, refah seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ise daha mutsuz ve huzursuz olduklarını gördüm.” 
Onun bu sözleri Erich Fromm”un refah toplumunu sorgulamasının belki de somut bir örneбі. Refah kelimesinin “bolluk” anlamına geldiğini vurgulayan 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Fromm, bolluğun her zaman olumlu anlam taşımadığını savunur. Mesela hasadı bol olan bir çiftçi için “bolluk” olumlu bir anlam taşırken, Nil nehrini taşıracak kadar bol yağan yağmur olumsuz anlam taşır. Maddi bolluk anlamında refah yaşayan Batı toplumunun içinde bulunduğu durumun bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyler Erich Fromm. 


Modernizmle eş anlamlı kullanilan bu “refah” anlayışı insanları hangi noktaya getirdi? Tabii ki televizyonu ya da müzik seti olmayan insanlar normal görülmemeye başlandı. Tüketici olmayı onurlu bir şey görür oldu modern insan. Bu yaşama biçimi insanların fizik ötesi dünyaya ait tasavvurlarını bile değiştirdi. 


yaşamanın ve mutlu olmanın temel ilkesi “sahip olma” değil, insanın “kendisi olması”dır. Batı insanının bunalımının temelinde bu önemli ayrımın yattığını, insanın kendi varlığını anlamlandırması için maneviyatın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten psikolog ve psikoterapistlerin sayısı belki de postmodern bir söylem içinde artmaktadır. 
Onlara göre depresyonların, iç sıkıntılarının temelinde bu gerçek yatar. 


Bugün Batı modernizminin çocuklarının bir kısmı babalarının miraslarını kabul etmeyerek kimlik arayışına girmişler, kendilerini katı bir akılcılığa kilitleyen dünya görüşüne isyan etmişlerdir. Batı”da milyonlarca insan Doğu dünyasından gelen 





Artik modern insan, cenneti her şeyin bulunduğu, kredi kartlarını limitsiz kullanabileceği ve hatta sadece her istediğini degil, komşusundan biraz daha fazlasını alabileceği devasa bir alışveriş merkezi olarak hayal etmekte. Artık insan kendi degerini, sahip olduğu şeylerle ölçmekte. İnsanın ne olduğu değil, neye sahip olduğu önemli artık. 


Bir Zen üstadı ölüm döşeğin- 


özellikle Hint kökenli dini ve felsefi akımlara katılmaktadır. 
Bu akımların en önemli özelliбі insanın iç dünyasına, insani ilişkilere önem vermeleri ve doğal hayatı özendirmeleridir. 
İnsanlar artık modern dünyanın getirdiği stresten kurtulmak istiyor. 





Modern insan kendisinden uzaklaşmakta, tabiatla kendisi arasındaki bağı, diğer insanlarla insani ilişkilerini gerçekleşti- 





deyken müritlerine şöyle demiş: “Hayatta tek bir şey öğrendim: O da ne kadarın yeterli 


recek ortamı kaybetmektedir. 
Bilim ve teknolojinin gelişmesi 





olduğu.” Bu Zen üstadının kapitalist dünyanın zihninde yeri yok artık, Çünkü kapitalizm insanlara “Hiçbir zaman elindekiyle yetinmel” emrini veriyor. 


Modernizmi doğuran endüstriyel süreç, insanların “hep daha fazlasına sahip olma” duygusunu geliştirdi. Ama insanca 


ile modern dünyanın en önemli özelliği haline gelen bireycilik, kişiyi toplumdan soyutlanmış bir varlık haline getirmiştir. Kişi toplumun ortasında yaşar, tamamiyla ona bağımlıdır ama onun ne işe yaradığını anlayamaz. 


Seyyid Hüseyin Nasr bugün Batnin modern kentlerinde yaşa- 


yan hemen herkesin bir şeylerin eksik olduğunu sezinlediğini, bunun da tabiatı mümkün olduğunca saf dışı eden yapay bir çevreden kaynaklandığını belirtir. Nasr”a göre modern insan tabiata birlikte yaşayacağı bir varlık olarak değil, kendisinden mümkün olduğunca yararlanılacak bir şey gözüyle bakmıştır. 
Bunu doğuran motivasyon da şüphesiz insanın sahip olma duygusudur. Nasr insanın varoluşunun tabiatla ilgili bu hayati boyutunu kaybetmesi ile ortaya çıkan boşluğun kimi zaman şiddet kimi zaman umutsuzluk şeklinde tezahür ettiğini belirtir. 


Batı'yı baz alarak bir değerlendirmede bulunursak, XVIII. 
yüzyılda endüstrileşme ile başlayan ve şehirde yaşamayı gerektiren modernizm, kültürel sistemin de değişmesine, geleneksel değer ve inançların zedelenmesine yol açtı. Kültürel değişim ekonomik büyümenin kaçınılmaz bir sonucuydu. Bu süreçte Hristiyanlığın başarısız olması hâlinde insanlar ahlaki değerlerini kaybedeceklerdi çünkü ahlak standartlarının kaynağı Hristiyanlıktı. Nihayet Hristiyanlık başarısız oldu ve Bryan Wilson gibi din sosyologlarının da belirttiği üzere, dinin tesis ettiği ahlaki kontrol, sekülerleşme neticesinde yerini mekanik ve bürokratik araçlara bıraktı. Kilise artık insanların işi olduğu zaman gittikleri bir “postane” gibi algılanmaya başlandı. Günlük hayatta modern aletlerin kullanımı insanlar arası ilişkileri asgari düzeye indirdi. Tabii bu insanın yapısına aykırıydı. Bu gerçeğin güzel bir ifadesini Batılı bir Müslü- 


manın şu Sözlerinde buldum: “İslam dünyasında insanlarla, mesela camide yan yana паmaz kıldığınız kimse ile fiziksel bir temasınız söz konusudur; yanınızdaki kimseye dokunursunuz. Birisiyle buluştuğunuz zaman el sıkışırsınız. Fakat Batı toplumunda kız arkadaş vb. dışında insanlarla fiziksel temasınız yoktur. Sanırım Batı toplumu insan bağını kaybetti. Dinin toplumda bu anlamda yeri yok. 
Din, artık sadece pazar günleri yaptığınız bir şeyden ibaret.” 


Bu Batılının sözleri bugün Müslümanların belki de farkına varmadıkları bir nimete sahip olduklarını ortaya koyuyor. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu 


İnsanlar 

artık modern dünyanın getirdiği stresten kurtulmak istiyor. 

Modern insan kendisinden uzaklaşmakta, tabiatla kendisi arasındaki bağı, diğer insanlarla insani ilişkilerini gerçekleştirecek ortamı kaybetmektedir. 





DİN TARİH TOPLUM e— 


vurgulayan çok önemli bir özellik bu. Ama bu özelliği yavaş yavaş kaybediyoruz. Modern dünyanın aletlerine esir olmuş gibiyiz. Onlar bizim için bir araç olmaktan ziyade hayatın kendisi olma yolunda hızla yol alıyorlar. Günlük hayatımızın telaşı modern hayat biçimiyle azalacak yerde gitgide artıyor. 
Kilometrelerce uzakta olan bir arkadaşımdan sayfalarca dolusu bir mektup almayı bazen o kadar arzuluyorum ki. Ama telefon veya internet buna izin vermiyor. 


Modernizmin çocuğu, modernizmin aletlerinin hem sahibi hem de esiridir. Kumanda ile kendisine hükmettiğimizi zannettiğimiz ama aslında esiri olduğumuz televizyonla ilgili şu hikâye mânidardır: Baba ile 5-6 yaşlarındaki oğlu yağmurlu ve rüzgârlı bir havada arabaları ile gezintiye çıkarlar. Bir müddet sonra tekerleri patlar. Bu havada teker değiştirmenin zorluğunu fark eden çocuk, babasına seslenir: “Babacığım, başka bir kanala çevirsek ya!” 





Hülâsa, modernizmin Batı'da insanları bazı doğal özelliklerinden uzaklaştırdığına dair şüphe yok. Ama bizim de Bati'nın yolunda olduğumuz bir başka gerçek. Artık sokakta insanlarla selamlaşmıyoruz, kapı komşumuzun isminin ne olduğu dahi bizi ilgilendirmiyor; sıkıntılarımızı, dertlerimizi paylaşacağımız insanların sayısı giderek azalıyor. Bir ihtiyacımızı gidermek için en yakınlarımıza bile müracaat etmekten çekiniyoruz. Dertlerimizi başkalarıyla paylaşamamanın sıkıntısını ya-ŞIyoruz. m 
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BARIŞIN 
KENDİNİZLE 


| Çağatay Yasin KARABOĞA 









ok zor zamanlardayız, 

çevremizdeki her bir 

bireyin dertleri var, dar 

gelirli insanların koşulları çok daha zorlaştı, varlıklı insanlar dahi varlıklarından fayda göremiyor, evdeki çocuk, köşedeki esnaf, büyük fabrikalar, holdingler, köşe başını tutan kediler ve köpekler bile dertli. Zor zamanlardayız. 
Neden böyle oldu? Hiç düşündünüz mü? Dünyada ekonomik bunalımların aralıkları çok kısaldı farkında mısınız? Ruhsal sorunlar giderek artıyor. 
Neden? Tam da bu dönemde ideallerin, sürtüşmelerin yani kısaca günlük hayatta bizi sıkan şeylerin bir önemi yok değil mi? 
Önümüzde daha büyük bir musibet var çünkül Hem de bizi пе 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zaman terk edip gideceğini bilmediğimiz herkesi evlere hapseden, korku salan bir derdimiz var... Sakin olunl Bu da geçecek. Ama bu dönemde lütfen düşünün! 


“İşler yine tersine gidiyor, artık her şey ve herkes üzerime geliyor, zaten bu sıkıntılar yakamı hiç bırakmadı. Geldi mi üst üste geliyor. İsteklerim gerçekleşmiyor, mutsuz hissediyorum!” 
Ne de çok kurduk bu cümleleri. 
Kurdukça kara bulutları topladık başımıza, kendisini bir sarmala dönüştüren bu olumsuz düşüncelerin kocaman bir yumak ettiği negatif enerji, vücudumuza kısa devreler yaptırdı. 
Ağrılarımız arttı mesela. Kaygı düzeyimizi yükseltti. Düne kadar zapt edebildiğiniz düşün- 


celer bu ruhsal ortamda daha kötüsünü çağırmaya başladı. 


Zor şartlarda büyümüş olabiliriz. İmkansızlıklar peşimizi bırakmamış, okuyamamış ya da istediğimiz okulda eğitim görememiş olabiliriz. Bir işimiz olmayabilir veya çalıştığımız işten, ortamdan hoşlanmayabiliriz, kariyer hedefimiz olmayabilir ya da var olup o hedefe hiç ulaşamayabiliriz... Tüm bu olumsuz gördüğümüz durumlar çoğaltılabilir. 


Peki, bir soru sormama izin verin lütfen: Sizi bunaltan tüm bu durumlar sizin kaygı düzeyinizi, stresinizi ve korkularınızı arttirarak çözebileceğiniz şeyler mi? Ya da bir başka açıdan yaklaşırsak, bizim dışımızda gelişen tüm bu durumları zihnimizi 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yıpratarak aşmamız ne kadar olası? 


Yaşadığımız tüm sıkıntılar bizim sınavımız, olamaz mı mesela? 


Peki, olayların üst üste gelmesinin sebebi kişinin o negatif durumdan kendini çıkaramaması olabilir mi? Kuantum fiгібіпе göre bu psikolojiden uzaklaşmayan bir insan benzer olayları çekmeye devam ediyor. 
Bu anlayışa göre kişi endişeye odaklandıkça durum kötüleşiyor. Bir döngü haline gelen olumsuz düşünce ve buna bağlı durumlar yaşanacak şeyleri de kendine benzetmeye başlıyor. 


Hiç düşündünüz mü neden dünya sürekli hız peşinde koşuyor? Yeni teknolojilerden beklentimiz hep daha fazla hız. 
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Tamam, zaman çok değerli ama etrafımızda her şeyin bu kadar hızlı değiştiği, aktığı bir ortamda yaşadığımız hangi anın kalitesi arttı? Neden özlemlerimiz hep geçmişe ait? 


Günümüzde otomobiller, telefonlar, bilgisayarlar, internet çok hızlı. Hızlı olan sadece bunlar mı? Toplantılar, görüşmeler, iletişim, yemekler ve ilişkiler... 


Birçoğumuz bir yerde iken aynı anda anlık düşüncelerle bir başka yerde olmayı, orada iken ise daha başka bir yerde ya da kişi ile olmayı istiyoruz. Birçok şey yetmez oluyor. Tatmin duygusu anlık değişimler gösteriyor. 
Arzularımız hiç bitmiyor, birine daha ulaşmadan başka istekler çoktan sıradaki yerini almış zihnimizi sıkıştırıyor. Ama ne yazık ki maddenin insanı mutlu kılacağını düşünenler içinde bile sadece küçük bir azınlık kısa süreli bir tatmin anı yaşıyor. 


Bazılarımız geçinmeye çalışırken kimimiz geleceğini umduğumuz günler için birikim yapmaya çalışıyor. Biriktirerek, istifleyerek geleceğinden emin olmadığımız zamanı bugün pahasına beklemek ne de garip! 





Bu hız ve mutluluğu sahip olmaya bağladığımız hedefler; fark etmesek ve neticelerini başka şeylere bağlasak da sağlık sorunlarımızın nedeni olabilir mi? 





O kadar düşünce, beklenti ve istek tıpkı dalgalı bir denizde yüzmeye çalışmak gibi bedenimizi de ruhumuzu da yoruyor. Oysa yüzmek için çoğunlukla özlem duyduğumuz sütliman bir denizdir. 

Hepimizin zaman zaman söyleyegeldiği ruhum daraldı, ruhum 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% Ruhu yormak sorunları beraberinde getiriyor. Onu zayıflatmak değerlerimizi, yaratılmışların 

en mükemmeli olan insanın üstün özelliklerini törpülüyor. Lütfen artık yavaşlayın hatta bir süre durun, beyninizi özgür bırakın. 
Ruhunuzu güçlendirin, derin derin nefes alın ve şükrünüzü arttırın. 





kaldırmıyor, ruhum yoruldu sözleri başka nasıl yorumlanabilir? 


Bu noktada, insan ruhunu ve onun içine konduğu bedenden beklentilerini anlatan bir hikâyeyi sizinle paylaşmak isterim: 


Meksika'da İnka tapınaklarına çıkmak isteyen Avrupalı bir grup arkeolog, birkaç yerli rehberle yola koyuluyor. Dağın tepesindeki tapınaklara giden uzun yolu, kısa bir sürede yarılıyorlar. 
Aynı tempoyla biraz daha yol aldıktan sonra, yerliler kendi aralarında konuşup birden yere 


oturuyor ve beklemeye başlıyorlar. Avrupalı arkeologlar buna bir anlam veremiyorlar. Saatler sonra, yerliler kendi aralarında konuşup tekrar yola koyuluyor ve yolun sonunda tepenin üstündeki görkemli İnka tapınaklarına ulaşıyorlar. Arkeologlardan biri, yaşlı rehbere soruyor; “Hiç anlayamadım, niye yolun ortasına oturup saatlerce yok yere bekledik?” Yaşlı rehberin cevabı; “Çok kısa sürede çok hızlı yol aldık, ruhlarımız bizden çok uzakta kaldı. Oturup ruhlarımızın bize yetişmesini bekledik...” 


Etkileyici öyle değil mi? Ruhu yormak sorunları beraberinde getiriyor. Onu zayıflatmak deбегіегітігі, yaratılmışların en mükemmeli olan insanın üstün özelliklerini törpülüyor. 


Lütfen artık yavaşlayın hatta bir süre durun, beyninizi özgür bırakın. Ruhunuzu güçlendirin, derin derin nefes alın ve şükrünüzü arttırın. 





Sorun diye kabul ettiğiniz her şeyi bırakın. Bırakın sürekli bir şeyleri düşünmeyi, istemeyi, canınızı sıkan her şeyi ve herkesi bir an unutunl Asıl sahip olduğunuz şey ruhunuz. Onu artık zorlamayın. Beyninizi yoran ne varsa, kaygılar, korkular, umutsuzluklar, mutsuzluklar tüm bunları hem de hepsini zayıflatın. Nasıl mı yapacaksınız? Onları beslemeyin. Onlarla savaşması için güzel hislerinizi büyütün içinizde. Mesela sahip olduklarınızı düşünün. Tatmin denen şeyin anlık olduğunu, nefes alabilmenin mucizesini düşünün, erdemli davranışların insana ne iyi geldiğini ve içimizi ne çok rahatlattığını. 


Unutmayın istediğiniz her şey değil, sizin için iyi olan şey mutluluk verecektir size. 


Her şeyin sonu olan bir mucize olduğunu hissedin. Sizi mutlu kılan anları düşünün, mesela çocukluk günlerinizi. Çocukken sahip olduğunuz az şeyin sizi ne kadar mutlu ettiğini düşünün. 
Arkası yenilmiş, ele sığmayacak kadar küçüldüğünde dahi bir çubuğa takıp yine de kullanmaya devam ettiğiniz kalemi mesela, salçalı ve reçelli bayat ekmeklerin damağınızda bıraktığı lezzeti, bayramda alınan ve üzerinize bol gelen o elbisenin ve ayakkabının verdiği hazzı düşünün, aile ile oturulan kahvaltı sofralarını, bayramları düşünün. 


Sizi mutlu eden zamanlardaki şartları ve mutlu olmak için sahip olmaya bağladığınız şeyleri düşünün sonra. 


Unutmayın mutluluk bir farkındalık işidir! 


Çevremizdeki her şey farkında olmasak da birçok sinyal gönderiyor beynimize. Çoğunlukla insan zihni akıllı telefonlarda, televizyonda ya da bir mecmuada kendisinin sahip olmadığı yaşamları, eşyaları kodluyor. Bu dayatılanlar insanın zihnini türlü sorularla kemirmeye başlıyor sonra. Ancak, yaşamı, insanın dünyada bulunma nedenini ve kaçınılmaz sonu idrak eden ve şükür penceresi açık olan kalpler bu mücadeleden galip çıkıyorlar hem de hiç zorlanmadan. 


Kendinizi iyi tanıyın ve değiştirin onu, dost edin size. İçeride ne varsa dışarıda yansıyan da odur! 





Özdemir Asaf'ın ifadesiyle; “Dün sabaha karşı kendimle konuştum. 





Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. 

Yokuşun başında bir düşman vardı. 

Onu vurmaya gittim kendimle vuruştum.” 


Öyle değil midir? Bizi bizden daha fazla kim engeller, üzer, ruhuna eziyet eden, doğruyu bile bile yapmayan kimdir kendinden başka? 


Bırakın olmayacak şeylerle mücadele etmeyi. Yaşam öyle kısa ki onu da irademiz dışında gelişen şeyleri isteyerek, bekleyerek ve neden olmuyor diye hayıflanarak heba etmeyin. 
Unutmayın yaşadığımız her şey iyileşmemiz içindir. Kendinizi tanıyın, şartlarınızla barışın, hayatı özümseyin. Paylaşın, daha fazla gülümseyin, aldıбіпі2 nefesi son nefesinizmiş gibi çekin içinize, yardım edin, el verin, kendinizi sevin, yara-Шап her şeyin mükemmelliğini hissedin. Dokunduğunuz her şeyin canlı olduğunu, bir ruhu olduğunu, şefkatli olmanın erdemini idrak edin. Sahip oldugunuz şeyler için müteşekkir olun. Affedin, barış imzalayın herkesle, bırakın faydası olmayan şeylerle çekişmeyi. Anda kalın, kaygılarınızı bırakın bir tarafa, şanssızlıktan yakınmayı, kötüyü çağırmayı, olumsuz- 
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% Kendinizi tanıyın, şartlarınızla barışın, hayatı özümseyin. Paylaşın, daha 

fazla gülümseyin, aldığınız nefesi son nefesinizmiş gibi çekin içinize, yardım edin, el verin, kendinizi sevin, yaratılan her şeyin mükemmelliğini hissedin. 


luklar yaymayı bırakın. Teslim etmeyin ruhunuzu tüm bu kötü duygulara, koşturmayın onu oradan oraya. Faydalı işler yapın. Teslim makamı tektir bunu asla unutmayın. 


“(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi!” (Ankebut, 29/64.) Ви ayeti özümseyinl 





Sürekli bir şeylerin peşinde koşmayı, eşyayı aramayı bırakın. Ona ulaşmaya bağladığınız mutluluğun ve huzurun kalıcı olmayacağını anlayın artık. 


Bakın Şair yine ne diyor? 
“Baharda kışı, kışın da baharı özler insan. 

Ne uzaksa onu özler... 
Kavuşmak şart mı? 

Boşver! 





Bazı şeyler yokken güzel.” 


Uyanın artık, açın gözlerinizi! 
Her şeyin tam da istediğiniz gibi olduğunu düşünün, şükredin, derin bir nefes çekin içinize, yavaşça verirken dışarı, gülümseyin ve barışın kendinizle! m 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KUR'AN-I KERİM”DE 


AİLE İÇİ İLETİŞİM 


Mevlüt TOPÇU 


Ankara Sincan Müftüsü 





ile, hayatımızın merkezindeki kurumlardan biridir. İnsanlık, tarih boyunca aile müessesesini önemli görmüştür. Hayata dair düzenimizin ve huzuru- 





muzun temininde aileye önemli pay düşmektedir. Kur”an ayetleri doğrudan ya da dolaylı olarak aile konusuna değinmekte ve örnek modeller üzerinden me- 





sallar vermektedir. 


Anne baba, çocuğun kişilik ve karakterinin gelişmesinde örnek olarak karşımıza çıkar. 
Aile içi iletişimin temelini ebeveynlerin birbirlerine karşı iletişimi, tutumu ve davranışları oluşturur. Bu duygu ve düşünceler anne babadan çocuklara 


sirayet eder. 


İnsanlık tarihi boyunca farklı dinler ve anlayışlar tarafından şekillenen айе, İslam'a göre 


hem bireyin huzur 


mekân hem soyun sağlıklı olarak devamı için bir sığınak hem de bireyi çirkinliklerden koruyan bir araç olarak tarif edilmiştir. 


Kur'an, erkek ve kadının birbirinde sükün/huzur bulmak üzere eşler olarak yaratıldığını ifade etmektedir. Bu yüzden eşler, Allah'ın aralarına koyduğu sevgi 





ve merhameti geliştirmeye say- 


ret etmelidirler. 
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Ayet-i kerimede “Kendileri ile huzur bulasınız diye...” (Rum, 30/21.) şeklinde ifade edilen kısım eşlerin yaratılış amacını açıklamakta, dolayısıyla insana, eşini kendisiyle huzur ve mutluluk bulacağı varlık olarak görmesi telkin edilmektedir. 
Şu hâlde aile hayatında mutluluğun ön şartı eşlerin böyle bir bakış açısına sahip olmalarıdır. 
Sevgi ve şefkat duyguları şeklinde tercüme edilen meveddet 


bir lütuftur. Aile birlikteliğinin ve evliliğin olmazsa olmazıdır. 
Eşler arası iletişimde asıl olan “sevgi dilini” konuşabilmektir. 
Evliliği cebri bir tahammülden ayıran tek şey karşılıklı muhabbettir ki böylece aile muhafaza olunabilir. Ayetten meveddet kelimesinin, doğuştan gelen sevgi duygusu için kullanılan “hubb” kelimesinden farklı olarak sonradan var edildiği ve eşlerin arasına bir ülfetin konul- 





ve rahmet kelimeleriyle ilgili tefsirlerde farklı yorumlar yapılmıştır. Bunların ortak noktaları şu şekildedir: Eşlerin psikolojik ve biyolojik bağlarla birbirlerine bağlanması, insana yaraşır biçimde iffet anlayışının bulunması, karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla aile kurumunun bina edilmesi, Allah'ın insanlığa en büyük lütuflarından biridir. 


Kur'an, oluşturmak istediği ailenin temelini sevgi ve merhamet üzerine kurmuştur. 
Kur”an”da bu husus şöyle ifade edilir: “...aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir...” (Rum, 30/21.) Ayetten de anlaşılacağı üzere aile kurumunun olmazsa olmazı sevgi ve merhamettir. Nitekim sağlıklı bir ailenin temelini de sevgi ve merhamert oluşturur. Sevgi ilahi 











duğu anlaşılmaktadır. Nitekim “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” (Meryem, 19/96.) ayeti de bu fikri desteklemektedir. 


Kuşkusuz aile içi ilişkinin sağlam olması için lazım olan diğer bir ilke güzel sözdür. Kur'an'da bu durum şöyle izah edilmiştir: “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır.” 
(İsra, 17/53.) Ayetten de anlaşılacağı üzere şeytanın, insanların arasında kötü söz vasıtasıyla nifak ve kötülük tohumları ekeceği muhakkaktır. Güzel sözün/ üslubun sadece aile içinde degil toplumun her alanında olması gerektiğini idrak ediyoruz. 
Bundan dolayıdır ki Kur'an kıs- 


salarında уе peygamberlerin hayatlarında güzel üslup ile hitap etme eylemi övülmüş ve bizlere de örnek olarak gösterilmiştir. Bu sebeple aile içi ilişkilerde olmazsa olmaz ilkelerden biri de bugün eksikliğini fazlaca hissettiğimiz güzel söz güzel üsluptur. Bunun yanı sıra Kur'an, konuşmalarımızla alakalı uymamız ve uygulamamız gereken ölçüleri belirlerken “kavlun ma'ruf”: meşru güzel SÖZ (Bakara, 2/263), “kavlun sedid”: doğru söz (Ahzab, 33/70), “kavlun kerim”: tatlı, merhametli söz (İsra, 17/23), “kavlun leyyin”: yumuşak Söz (Taha, 20/44.) gibi konuşma üsluplarına dikkat çekmektedir. 





Kur'an çocuk eğitimi ile ilgili ayetlerde üsluba son derece önem vermektedir. Bu bağlamda Hz. Lokman kıssası önemli mesajlar içermektedir: “Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: “Sevgili oğlum! Allah'a ortak koşma; çünkü O'na 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ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman, 31/13.) Ayet-i kerime, Hz. Lokman'ın çocuğuna “yavrucuğum” diye hitap et- 


tiğine dikkat çekmektedir. 


Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim'in babasına hitap şekline de deginmektedir: “Bir gün babasına şöyle demişti: Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım! Sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi, bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacıбіт! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan, Rahmanın buyruğuna uymamıştır. Babacığım! Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.” (Meryem, 19/42-45.) 
Hz. İbrahim'in babasına hitap şekli ve konuşma üslubundan ona karşı derin bir sevgi ve saygı duygusuna sahip olduğu anlaşılmaktadır. Zira o, konuşmasında, farklı bir şekilde hitap edebilecekken “babacığım” hitabını 





kullanmayı yeğlemiştir. Bu hitap tarzında samimiyet, içtenlik ve sıcaklık söz konusudur. 


Kur'an'ın üzerinde durduğu diğer bir husus da şudur ki Kur'an'a göre eşler birbirlerinin elbisesidir. Elbise bedenle bütünleştiği gibi eşler de birbirleriyle bütünleşmek suretiyle birbirlerini her türlü dış etkenden muhafaza etmelidir. 





Netice olarak ifade etmek gerekirse atamız Hz. Âdem ile Hz. Havva tarafından temeli cennette atılan ve cennette devam edecek olan aile hayatının huzurlu ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi için aile içi iletişimde elzem olan davranışlar şunlardır: sevgi saygı, şefkat, merhamet, fedakârlık, sabır, muhabbet ve güzel kelam... Aileyi aile yapan ve kalıcı kılan temel faktörler bunlardır. Kur'an eksenli bu değerlerin ihya edilmesi durumunda aile yuvasının insanın dünya ve ahiret mutluluğuna vesile olacağı aşikârdır. ш 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——e ALLAH'IN ELÇİLERİ 


CESARET, MÜCA 
TESLİMİYET; — 


HZ. İBRAHİM 


Prof. Dr. Âdem APAK Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


evhid, kelime anlamıyla bir şeyin “bir” olduğuna hükmetmek, onu 
“bir” olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak gibi anlamlara gelir. Kavram olarak ise mutlak anlamda Allah'ın bir olduğunu bilmeyi, O'ndan başka ilah bu- 


lunmadığına, ortağı ve benzeri 


olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade eder. (İbn Manzür, Lisânü'l-Arab, ІП, 446-447, 450-451.) 
Bu tabir en geniş anlamıyla “bir” Allah inancının, insanların 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aklına gelen bütün ilah düşüncelerinden uzak bir dünya görüşünün, tek Yaratıcı, tek Rab tanımanın ortaya konulmasıdır. 
Allah'ın varlığını, birliğini, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak şeklinde de tarif edilen tevhid inancı en özlü biçimde “La ilahe illallah” (Allah'tan başka ilah yoktur.) cümlesiyle ifade edilir. Allah'ın tek olduğuna ve Hz. Muhammed'in (5.а.5.) 
O'nun elçisi olduğuna iman 





eden kişi de mümin ve muvahhit olarak nitelendirilir. 


İlk insan ve ilk peygamber Hz. 
Âdem ile başlayıp son peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.s.) 
tebliğ ettiği İslami öğretinin insanlığa kazandırmaya çalıştığı dünya görüşünün temeli tevhid esasına dayanır. Buna göre kâinat ve kâinattaki bütün varlıklar yüce bir kuvvet olan Allah tarafından yaratılmıştır. Kur'an'daki birçok ayet de çeşitli ifade biçimleriyle insanın dikkatini evrenin eşsiz düzenine çekerek evrenin 








yaratıcısının birlenmesinin бегеğine vurgu yapar: “Gerçek şu ki göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir.” (Bakara, 2/116.) 


Yeryüzünde tevhidi ikame etmek Allah'ın elçilerinin öncelikli görevidir. Kur'an-ı Kerim'de de peygamberlerin tevhid müca- 


delelerine açık işaretler bulunmaktadır. Şirkle cesaret ve Каrarlılıkla mücadele eden Allah elçilerinden birisi de Hz. İbrahim'dir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam tarafından büyük ata 


olarak kabul edilen Hz. İbrahim'le ilgili olarak Yahudi literatüründe ve Hristiyan kültüründe geniş malumat bulunmaktadır. 
Kaldı ki Hz. İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden çokça söz edilen peygamberlerdendir. Nitekim muhtelif surelerde onun genel inanç tarihindeki yeri, öğretisinin ana hatları, tebliğ faaliyetleri ve yöntemleri, kişiliğinin dini, ahlaki, içtimai ve ailevi boyutları tanıtılmış, bu konularla ilgisi ölçüsünde hayatından da bazı kesitler verilmiştir. Tarih ve 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tefsir kitaplarında Hz. İbrahim'in doğduğu ve yaşadığı beldelerle ilgili olarak farklı bilgiler bulunmaktadır. Onun Ahvaz bölgesindeki Süs”ta veya Babil'deki Küsa denilen yerde yahut Kesker sınırındaki Verka'da doğduğu, daha sonra babasının kendisini Nemrut'un bulunduğu Küsâ'ya götürdüğü ileri sürülmektedir. 
Diğer taraftan onun Harran'da dünyaya geldiği ve babasının kendisini Babil'e götürdüğü de rivayet edilir. (Ömer Faruk Harman, İbrahim, DİA, ХХІ, 266-272.) 
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Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla Hz. İbrahim peygamberin kavminin en belirgin özelliği güneş, ay ve yıldızlar gibi gök cisimlerini tanrı kabul etmek suretiyle şirke düşmeleridir. Onlar ayrıca göklerin tanrılar için bir mekan, orada bulunan varlıkların da birer tanrı olduğuna inanıyorlardı. Öyle ki onun kavmi, yıldızları gördüklerinde ibadet ediyorlar, kaybolduklarında da onları temsilen yaptıkları putlara tapıyorlardı. (Cağfer Karadaş, Hidayet Rehberi Peygamberler, Bursa 2013, s. 66-67.) Allah tarafından peygamberlik ile görevlendirilen Hz. İbrahim, bütünüyle şirke batmış olan kavmi arasında tevhid inancını yeniden hakim kılmak için büyük bir mücadele başlatarak öncelikle babası olmak üzere yakınlarını tevhide davet etti. Ancak babası Azer kendisine şiddetle karşı çıkarak yurdundan kovmakla tehdit etti: “Bir zaman o babasına dedi ki: ‘Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığıml Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığıml Şeytana kulluk etmel Çünkü şeytan, çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Babacığım! 
Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. (Babası:) “Ey İbrahim” dedi, “Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım! Uzun bir zaman benden uzak dur!” (Мегyem, 19/42-46.) 














Babasının olumsuz cevabına rağmen Hz. İbrahim kavmini ısrarla tevhide çağırmış, bu bahiste onlarla fikri tartışmalara girişmiş ancak tüm çabalarına rağmen olumlu bir netice elde edememiştir: “Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki: “Beni doğru yola iletmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak, Rabbimin bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ ibret almıyor musunuz? Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarıml Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki guruptan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?” (Enam, 6/80-81), “O, babasına ve kavmine: “Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor?” demişti. Dediler Кі: “Biz, babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. “Doğrusu, siz de babalarınız da açık bir sapıklik içindesiniz. dedi. Dediler ki: “Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen oyunbazlardan biri misin” “Hayır. dedi, “Sizin Rabbiniz, yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim.” (Enbiya, 21/52-56.) 


İbrahim peygamber gerek gök cisimlerinin gerekse onları temsilen ibadet edilen putların tanrı olamayacağını, bunların sadece Allah”ın yarattığı varlıklar olduklarını söylemesine rağmen, onların tanrı olarak taptıkları putların kendilerini dahi korumaktan aciz varlıklar olduğunu ispat etmek için yeni bir adım atarak putları kırmaya karar vermiştir. Şehir halkının inançları gereği kutladıkları bir 


ri terk ettikleri bir gün putların konulduğu mabette en büyük put hariç bütün putları parçalayıp putları kırdığı baltayı da en büyük putun omzuna astı. 
Şehre geri dönenler gördükleri manzaradan dehşete kapıldılar. 
Sonunda bunun Hz. İbrahim tarafından yapıldığını düşünerek kendisini sorguya çektiler. İbrahim peygamber ise bunu büyük putun yapmış olabileceğini, zira suç aleti olarak kullanılan baltanın da onun omzunda asılı olduğunu söyleyince cevaben canlı olmayan bir putun bunu yapamayacağını ifade ettiler. 
Bu fırsatı değerlendiren Hz. İbrahim ise kendisine faydası ve zararı dokunmayan bu putlara tapmalarının anlamsızlığını tekrar hatırlattı. Kur'an'da da onların karşılıklı tartışmalarına işaret edilmiştir: “Sonunda İbrahim onları paramparça etti. 
Yalnız onların büyüğünü bıraktı; belki ona müracaat ederler diye. 'Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak о, zalimler- den biridir. dediler. (Bir kısmı:) “Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş.” dediler. “O hâlde’ dediler, “Onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler.” “Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?” dediler. 
“Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun, eğer konuşuyorlarsal” dedi. Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) “Zalimler sizlersiniz, sizlerl” dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler: “Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun.” dediler. İbrahim: “Öyleyse” dedi, “Allah”ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar 








bayram etkinliği sebebiyle şeh- 


vermeyen bir şeye hala tapacak 


mısınız? Size de Allah” bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsunl Siz akıllanmaz mısınız?”” (Enbiya, 21/58-67.) 


Başta liderleri Nemrut olmak üzere şehir halkı kendilerine göre büyük bir cürüm olan putlarının kırılmasının faili olarak gördükleri İbrahim peygamberi en ağır şekilde cezalandırmak, bu şekilde sözde tanrılarından af dilemek için büyük bir ateş yakıp onu bir mancınık vasıtasıyla ateşin içine attılar. İbrahim peygamber ise büyük bir cesaret ve teslimiyet örneği vererek bu konuda Rabbinin kendisi hakkındaki hükmünü bekledi. Gerçekten de Allah'ın, “Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ой” emri üzerine ateş İbrahim'i yakmadı. (Enbiya, 21/68-70.) İbrahim peygamber bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi ateşten çıkarak eşi Sare ve yeğeni lut peygamber ile yurdundan ayrılıp Filistin topraklarına gitti. 





Hz. İbrahim'in mücadelesin- de cesaretle birlikte gösterdiği diğer bir hususiyeti ise Allah'a olan mutlak teslimiyetidir. Teslimiyet, Allah'ın kâmil iman sahiplerine bahşettiği çok önemli bir haslettir. Bu sırrı kavrayan müminler, karşılaştıkları zahiren zor ve sıkıntılı durumlarda bu hâli yaratanın Allah olduğunu bilirler. Dolayısıyla teslimiyet onların şevk ve imanlarını arttıпг. Bu üstün ahlakın en güzel örneklerini de şüphesiz peygamberlerin hayatlarında görürüz. 
Oğlu İsmail'le birlikte teslimiyet timsali olan peygamberlerden birisi de Hz. İbrahim'dir. 








İbrahim peygamber eşi Hacer ile oğlu İsmail'i bıraktığı Mekke”ye geldiği günlerden birinde 


Allah tarafından imtihan olarak oğlunu kurban etmekle emrolunduğu zaman hem kendisi hem de oğlu bu emre boyun eğmiş, emri teslimiyetle yerine getirmek istemişler, Allah itaat ve teslimiyetlerini kabul edip kendilerine bir kurbanlık göndermiştir: “Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: “Yavrucuğuml Rüyada seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün, ne dersin?” dedi. O da cevaben: “Babacığıml Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah 








9 İnananların 
kendisine ibadet etmesinde, onların değer yargılarını belirlemesinde, emrine bağlanmasında, dinin hükmünü kendi aralarında tatbik etmesinde, bütün değer ve ölçülerini buna göre düzenlemelerinde, hâsılı bütün hayatlarını onun razı olacağı şekilde yürütmelerinde hak ve yetki sahibi bir ilah (Allah) vardır ve her hususta O'na teslimiyet şarttır. 
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beni sabredenlerden bulursun. 
dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca biz ona: “Еу İbrahim! diye seslendik. ‘Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 
Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır. Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim'e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır””. 
(Saffat, 37/102-111.) 





Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmailin imtihanında da açıkça görüldüğü gibi tevhidin esası aynı zamanda teslimiyettir. Zira tevhid yaratıcıyı birlemek ve ona şirk koşmamaktır. Kulluk sadece tek bir ilaha yapılır. Ulühiyete teslim olma sonucunda insanoğlunun kalbinde ve dış dünyasında Allah'ın hükümranlığından başka bir varlığın yeri kalmaz. İnananların kendisine ibadet etmesinde, onların deбег yargılarını belirlemesinde, emrine bağlanmasında, dinin hükmünü kendi aralarında tatbik etmesinde, bütün değer ve ölçülerini buna göre düzenlemelerinde, hâsılı bütün hayatlarını onun razı olacağı şekilde yürütmelerinde hak ve yetki sahibi bir ilah (Allah) vardır ve her hususta O'na teslimiyet şarttır. Aslında İslam da teslimiyet anlamına gelir. Allah kitabının kullar arasında hâkimiyeti ise onu hakem tayin edip içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan sindirilmesidir. Bu hâli hayatında ve davranışlarında en güzel şekilde yaşayan ve gösteren Allah elçilerinden birisi de oğlu Hz. İsmail ile birlikte Hz. İbrahim'dir. m 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с кс) а əə . ры KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT ə — 


“On bir aydır gideli biz de 





j { çekerdik hicran 
: а Га... бы "7 Merhaba etti yine bizimle с "ardan 577” 0 serriramazan” Kii Ё 2: Жу 52, 
Era yo ə Bahti (Sultan 1. Ahmed Han) 


Din, bütün toplulukların sosyal ыза ve kültürel yaşamlarının arka Фен | planını oluşturur. Arzın üzerinde мра м г kendini konumlandırmanın ve varlığını bütün dünyaya gösterebilmenin mücadelesini veren her milletin hayatında olduğu gibi Müslüman Türk toplumunun kültür ve medeniyetinde de dinin ve dini motiflerin belirleyici rol oynadığı, dolayısıyla sosyal, kültürel ve edebi literatürü- ne kaynaklık ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Önce sözlü sonrasında yazılı edebiyatımızın her alanına ruh veren, manilerden deyimlere, hikâyeden romana ve musikiden şiire varana kadar tüm edebi metinlerimizde baş tacı edilen en önemli unsur hiç şüphesiz yüce dinimiz İslam'dır. Hususiyetle ramazan ve oruç, beraberinde getirdiği yeni alışkanlıklar ve kavramlarla hayatımızın her alanında etkisini derinden hissettirmiş ve bu durum doğal olarak edebiyatımıza da yansımıştır. 





Ramazan ve edebiyat 


Dünyanın her yerinde Müslüman halklar, ramazan ayını Al- 
(аға yakarış ve günahlara tövbe etmek, manevi temizlik ve arınmak, gamdan kasavetten kurtulmak, bütün hastalıklara şifa bulmak ve her zamankinden daha fazla Kur”an ile hemhal olmak için iyi bir fırsat olarak görür ve bu inançla idrak etmeye çalışırlar. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde saklayan bu kutlu 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ay, Osmanlı toplumunda ise 


dünyamızın birkaç ismini zikret- 





yalnız dini bir vecibe ve ibadet ayı olarak algılanmamış, âdeta kültür ve medeniyetin harcı olarak nitelendirilmiştir. Ramazan ayı, coşku ve hasretle beklenir, gelişi “merhaba/hoş geldin” diyerek karşılanır, gündüzü ayrı gecesi ayrı idrak edilir. Oruç, imsak, sahur, iftar, teravih, mukabele gibi kavramlar kendilerine yaşamın içinde güzide birer yer bulur; teravih namazından sonra başlayıp sahur sofralarının kurulmasına değin süren muhtelif etkinliklerle hayatın akışına da güzel dokunuşlar yapan ramazan, edep ve hüzünle “elve- da” diyerek uğurlanır. Bu coşku, toplumun her kesiminden her ferdinin hayatının her safhasına sirayet eder. Halkın üstün bedii zevki ve duyuşunun tesiriyle de ramazanı hoşnut edebilmek ve onun bereketinden azami düzeyde istifade edebilmek için yapılagelen etkinlikler inanç ve kültür yaşamında çok kapsamlı ve çeşitli bir birikim ortaya çıkarmış ve adına “ramazan medeniyeti” Oo diyebileceğimiz kültürel bir zemin meydana getirmiştir. Klasik Türk edebiyatından başlayan ve günümüz Türk edebiyatına kadar gelen süreçte hemen her türden edebi metinlerimizin muhtevasını bu kültür ve medeniyet doğrudan etkilemiştir. Ramazan, kendisine en büyük sahayı klasik edebiyatımızda “ramazaniye” adlı şiirle açarken nesir dünyasında da azımsanmayacak bir yer tutmuş, Tanzimat sonrasında hatırat, roman, hikâye ve modern öykülerde günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir. Yazımızın esas konusunu divan edebiyatı semalarını tezyin eden yıldızımız teşkil edeceğinden nesir 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mek kâfi olacaktır. Bu bağlamda edebiyatımızın güçlü ve tesirli kalemlerinden Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Fahri Ozansoy, Ahmet Rasim, Yahya Kemal, Halide Edip, Mustafa Kutlu, Fatma Barbarosoğlu gibi isimlerin eserlerinde ramazan edebiyatının en güzel temsillerini görmek mümkündür. 


Divan edebiyatında ramazaniye 


Ramazanı sırf bir ibadet iklimi olarak görmeyen, bu kutlu aya mahsus geleneksel bazı uygulamalar tertip eden ve özgün 


% Halkın üstün bedii zevki ve duyuşunun tesiriyle de ramazanı hoşnut edebilmek ve 

onun bereketinden azami düzeyde istifade edebilmek için yapılagelen etkinlikler inanç ve kültür yaşamında çok kapsamlı ve çeşitli bir birikim ortaya çıkarmış ve adına “ramazan medeniyeti” diyebileceğimiz kültürel bir 

zemin meydana getirmiştir. 





bir hayat tarzı geliştirerek ramazan faaliyetlerine folklorik ve kültürel bir boyut kazandıran Türkler, ramazan medeniyetinin tesirinde en seçkin şiirlerini klasik edebiyatta kaleme almıştır. Şiir dilinin kuvvetini ve sanatsal ifade zevkini bütün ihtişamıyla sergileyen divan şairi, birçok dini eğilim, muhabbet, şuur gibi farklı saiklerle muhtelif kasideler yazmıştır. Mevlit, Muhammediye, hilye, mesnevi gibi manzum eserler; münacat, tevhit ve naat adı verilen kasidelerle dini bir hüviyet kazanan klasik Türk edebiyatının en eski türlerinden biri de ramazaniyelerdir. On bir ayın sultanını konu edinen türün kendisi tam oluşmamış olsa da etkisi, Yunus Emre'nin divanında da yer aldığı üzere on dördüncü asırdan itibaren görülmeye başlar. 
Kaside tarzında yazılan bu şiirlerin adını ve kimliğini müstakil olarak bulabilmesi on beşinci yüzyılı bulmuştur. On yedinci yüzyıla gelindiğinde neredeyse hiçbir divan şairi bu türün cazibesine kayıtsız kalamaz ve on sekizinci yüzyılda artık iyice yerleşmiş ve kök salmış bir gelenek hâlini alır. Bahsi geçen durumu, bu yüzyılda merasim ve eğlence kültürünün, mahallileşme akımının iyice yaygınlaşmasına bağlayanlar da vardır. Sayısı hiç de azımsanmayacak kadar şair, her biri birer kandil mesabesinde olan kasideler ile kutlu ayın gelişini muştular. Bazen padişah veya vezir gibi devlet adamlarından birine takdim edilen, şiir meclislerinde okunan bu beyitler bazen camilerde, mescitlerde bazen de tekkelerde musikiyle birlikte terennüm edilirdi. Kasidelerin yanı sıra gazel, tuyuğ, 


ilahi, rubai, murabba ve terkibibent gibi nazım şekilleriyle de yazılan bu türü, konularına göre dini ve sosyal olarak iki ana gruba ayırmak damümkündür. Zira bu şiirlerde, ramazan ayının gelişiyle evlere, konaklara ve çarşı pazara sirayet eden feyiz ve 


il Hakkı Bursevi'ye, Hayri'den Seyyid Vehbi'ye, Sıdki Paşa'dan Bahti'ye (Sultan 1. Ahmet), Ғегі- de Hanım'dan Enderunlu Vasıf'a ve yine divan sahibi diğer bir kadın şairimiz Leyla Hanım'dan on üç kasidesiyle bu türde en fazla 





bereket, orucun hikmet ve faziletini bildiren ayet ve hadisler, Kadir Gecesi, teravih namazı, hilali gözetleme hadisesi, sos- 





eser kaleme alan şairimiz Enderunlu Fazıl'a kadar onlarca şair... 
Kasidelerinde ramazan esintilerine yer veren şairlerin yanı sıra oruç ibadeti ve ramazan ayı 





yal yardımlaşma, nefis terbiyesi, iftar ve sahur sofraları, halk eğlenceleri gibi dini, tasavvufi, kültürel ve toplumsal konular hâkimdir. Gâh didaktik bir dille gâh bir derviş sohbeti tadında işlenen bu ciddi meselelerin yanı sıra ramazan sofularının ibretlik hâlleri, tiryakilerin ve iştah sahibi kişilerin oruçla ve açlıkla olan zorlu imtihanı gibi mevzular da ince bir mizahla nazmedilmiştir. Klasik şiirin sembolik ve dolaylı ifadelerin- den, sevgili, aşk, ayrılık, vuslat gibi kavram ve benzetmelerinden bu tür de payına düşeni almıştır tabii. Oruç ayrılığa, bayram kavuşmaya, minareler nurdan sütunlara benzetilir. 
Dini unsurların ağırlıkta olduğu şiirlerdeyse ayet ve hadislere yapılan telmih ve iktibas gibi edebi sanatlara yer verilmiştir. 





Ramazaniye yazan divan şairleri 

Şiirlerini ramazaniyeler ile taçlandıran ve sanatını bu mahyalar ile aydınlatan divan edebiyatı şairleri arasında kimler yoktur ki... Fuzuli'den Koca Ragıp Paşa'ya, Nedim”den Şeyh Galip'e, Sabit'ten Sünbülzâde Vehbi'ye, Zat”den Mesihi'ye, Gülşen-i Saruhani'den Edirneli Kâmi'ye, Bursalı Rahmi'den Gelibolulu Ali'ye, Niyazi Mısri'den İsma- 


vesilesiyle tasavvufi gazeller yazan Behişti'nin gazelleri ve Koca Ragıp Paşa'nın “iftariye” adıyla meşhur olan gazeli de ramazan rayihasını taşıyan önemli eserlerdir. 


Ramazan-ı şerife dair haslet, fazilet ve her türden uygulamaları ihtiva eden şiirlerde mübarek ayın teşrifi tüm ihtişamıyla müşahede edilir. On dokuzuncu yüzyıl şairi Enderunlu Vasıf, beytinde ramazanın gelişine şükrederken Allah'ın nimetlerinin ve rahmetinin bu ayda artışına dikkat çeker. On sekizinci yüzyıl şairi Nazım Yahya Efendi'nin beyitlerinde ise ramazan hilalinin görülmesinden itibaren her sabah bayram sabahına ve her gece de Kadir Gecesi'ne, kandillerle donatılarak etrafı renk cümbüşüne çeviren her bir minare de nurdan yapılmış sütuna benzetilirken oruçlunun mekânı çorak toprak, yastığı kara taş dahi olsa uyku yerinin cennet bahçesine dönüştüğü dile getirilir. “Gönderdi Hudâ çün bize mihman ramazanı / Hoş tutmağa niyyet edelim biz dahi anı.” diyen Zâti'nin dilinde, ramazan, Allah tarafından gönderilen ve hoşça karşılanması gereken bir misafir misali kişileşirken Koca Ragıp Paşa'nın ramazaniyesinde ise bayram 


KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT e— 


müjdesini bir an önce ulaştırma çabasıyla gecesini gündüzüne katarak hızla koşturan bir at ile temsil edilir. Seyyid Vehbi'nin kalemiyle âdeta oruç uykusuna yatarak ramazan ayını her 2аmankinden daha fazla uyuyarak geçirenler acı bir dille hicvedilirken bir başka gönül şairi Niyazi Misri'nin “Bilmedik kadrin Niyazi nidelim / Pek yazık gitti mübarek ramazan.” ifadelerin- de, ramazanın gidişine duyulan hüzün ve bu ayın kadrinin bilinmeyişinden hayıflanma da derundan hissedilir. Zikredilen örneklerde de görüldüğü üzere öteden beri dile getirilen, divan şiirinin toplumun kültürel ve sosyal yapısından uzak olduğu görüşünün ve kanaatinin aksine, Osmanlı Türk toplumunun dini, ruhi, sosyal, kültürel ve folklorik yansımaları ramazaniyelere de aksetmiştir. 





Ramazaniyelerin son beyitlerine gelindiğinde artık özlemle bayram günlerinin beklendiğinden dem vuran nükteler yapılır. Biz de yazımızın sonuna geldiğimizi Nedim'in söz konusu nükteli ifadelere örnek teşkil eden iki beytiyle bildirmiş olalım: 


Şevkımız şimdi ana düşdi ki inşâ'allah 

Ola sıhhatle selâmetle meh-i rüze tamâm 

Ка erbâb-ı dili âb-ı hayata sir-âb 

Erişüp Hızr gibi âh mübârek bayrâm 


“Şimdi tek arzumuz, inşallah ramazan ayının sıhhat ve selametle tamamlanmasıdır. Ah mübarek bayram, Hızır gibi yetişse de gönül erbabını hayat suyuna kandırsa.” m 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Hocam, kafama takılan nokta, ahiret hayatının neden var olduğu. Böyle bir hayatın var olmasının anlamını kavramakta güçlük çekiyorum. 
Dünyada yaşıyoruz işte, bir başka hayata ne ihtiyaç var? 
Son sorunuzdan başlayalım isterseniz. “Dünyada yaşıyoruz...” 
derken dünya hayatının varlığını hiç tereddütsüz kabul etmiş görünüyorsunuz. Bunun inkarı zaten mümkün değil. Duyularımızla kavradığımız bir hayat sonuçta. “Ahiret hayatı niçin var?” sorusundaki ahiret yerine dünyayı koysak ve “Dünya hayatı niçin var?” desek nasıl bir cevap verirsiniz? 


Cevap veremem. Çünkü hiç düşünmedim. Ama benim dünya hayatıyla ilgili bir takıntım yok. Neticede yaşıyorum. 

Dünya hayatıyla irtibatlandırarak ahiret hayatını sorduğunuz- da böyle bir soruyla karşılaşmanız kaçınılmaz. Buna verilecek en güzel cevap: “Dünya hayatı niçin varsa ahiret hayatı da onun için vardır.” Dünya hayatını biz kurmadık. Dünyaya geldik ve hazır bulduk. Ne maddi ne de insani çevremizi biz oluşturduk. 
Hazır bir çevrenin içine doğduk. 
Annemiz, babamız, akrabalarımız, bulunduğumuz mekan ve zaman hepsi belirlenmişti. Geldik ve bize sadece bilgi verildi. 
Şu şudur, bu da budur denildi. 
Hepsini zorunlu olarak kabul ettik. 





Hocam ben ahiret niçin var demiştim, siz beni dünyada dolaştırıyorsunuz. 

Ahireti anlamanın yolu dünyadan geçiyor da ondan. Biz bir zaman diliminde geldik dünyaya ve yine bir zaman diliminde ayrılacağız. Bize geliş tarihimizi söylemediler, bakıyorum gidiş tarihimizi de söylemiyorlar. Hiç kimsenin bilgisi yok bu konuda. Binlerce kişiye hatta bütün dünyaya sorsanız ayrılış tarihinizi kimse size söyleyemez. 
Bazıları tahminlerde bulunur, fal bakar gibi. Ama kimse kesin konuşamaz. Çünkü onlar, kendi tarihlerini de bilmiyorlar. Bazısı “Amaaan boşver, anı yaşa!” deyip çıkar işin içinden ve öyle de yaşar. Bazısı da “Bu çok önemli, bunun bilelim ki ona göre bir planlama yapalım.” der ama sonuç değişmez. Sonra bir sürü plan yapar a, b, с... hangisi Кеsin tutar, onu da bilemez. Bazısı da “Bizi buraya gönderen göndermiş, bakın bir de ev ödevi vermiş, ödevini yap gerisine kaгта!” der. 


AHİRET HAYATI 
NİÇİN VAR? 


İyice kafam karıştı, bunların hangisi doğru? 

Bunların hepsinin kabul ettiği bir gerçek var. Bu dünya hayatı ebedi değil, bir gün bitecek. 
Peki, dünya bitecek mi? Bak bunu kimse tam olarak bilmiyor. Bir dine, özellikle ilahi dine inananlar dünyanın da bir sonunun olduğuna inanıyorlar. Ama işi tamamen akla dökenler bir türlü bunu kabul etmek istemiyorlar. Son zamanlardaki bilimsel gelişmeler, evrenin başlangıcının ve sonunun bulunduğu tezi üzerinde yoğunlaşmış görünüyor. 





Buna göre inananların tezi güçlenmiş demektir. 


Evet, tam da öyle. İnananın bu konudaki inancını güçlendiren en önemli husus, dünyanın içinde bulunduğu evreni kuran, insanı buraya koyan güç, eğer öte dünya var diyorsa bu kaçınılmaz olarak vardır. Bu dünyada herkes için bir son belirleyen güç, bu hayatın değerlendirmesini yapacağı ikinci bir hayatı kurar ve kurmuştur. Doğru ve tutarlı düşünme bunu gerektirir. Bir yarış meydanı gibi kurulan dünyanın sonunda bir degerlendirmenin olmaması hiç de akla yatkın değildir. 


Dünyanın bir yarış meydanı olduğunu nereden çıkartıyoruz? 

İnsanı incelediğinizde iki tür davranış sergilediğini görürsünüz. Ya kaçma ya da kovalama. 
Sevdiğinin, istediğinin, çıkarı veya faydası olacak olanın peşine düşer yani kovalar, nefret ettiği, istemediği veya zarar göreceği şeyden ise kaçar ve kurtulmaya çalışır. Bu bir yarış değil midir sizce? 


Doğru, bu bir yarıştır. 

Öyleyse bu yarışın sonunda kimin kazanacağının belirlenmesi gerekmez mi? 


Kesinlikle gerekir. 


Bunu belirleyen irade onu da belirlemiş demektir. İşte böyle bir irade ve gücün varlığına inanan insanlar tarih boyu ahiret hayatının varlığını kabul etmişlerdir. Bu tarihi bir tecrübe ve tarihi bir gerçekliktir. İlahi dinler bu iradenin Allah olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Her ne kadar Hristiyanlık bu irade ve güce İsa ve ruhu”l-kuds şeklinde bir ekleme yapmak suretiyle sapma gösterdiyse de sonuçta ahireti onlar da kabul etmektedirler. Yahudilerin tanrıyı kendi ırklarına tahsis etmeleri ve ahirette sadece kendilerinin kazanacağını iddia etmeleri, yani yarışa göre değil de doğuşa göre kazancı belirlemeleri de tutarlı-Шаап ve hakkaniyetten uzaktır. 





Peki, İslam dini nasıl bir konumda? 


İslam, hayat yarışını esas almaktadır. Kişinin öte dünyadaki konumu, tamamen bu айпуаdaki yapıp etmelerine göre şekillenecektir. Aslında konumunu şekillendirecek olan kişinin kendi iradesidir. İnsanın başarısı, yüce irade karşısında kendi 





iradesinin sınırlarını iyi bilmesi ve doğruyu yakalamasıyla gerçekleşecektir. 


Kafama takılan, insanın kendisine bıraksanız ahiretin varlığını kabul etmek istemez sanki. 


“Acaba?” diye sormak lazım. O takdirde ben şöyle bir soru sorayım: Normal şartlarda insanı bıraksak dünyada kalmak mı ister yoksa ölmek mi? 


Elbette kalmak ister. 


Hah, işte bu kalmak hatta ebedi kalmak duygusu ve isteği, ahiretin niçin var olduğunun en önemli delilidir. İnsanın içinde bir ebedilik duygusu, bir de kusursuzluk arzusu bulunmak- ta. Bu ikisini bu dünyada tam olarak karşılamak neredeyse imkânsız. Nitekim estetik yaptıranlar son noktayı koyamıyorlar. Sanatkârlar hiçbir yapıtına en mükemmel diyemiyorlar, sürekli çabalıyorlar. Öyleyse insanın içinde bulunan bu iki duygunun karşılanacağı bir yerin veya zamanın olması gerekir. İşte o yer ve zaman ahiret yurdudur ve oradaki cennettir. 


İyi de herkesin cennete gitmeyeceği söyleniyor. Bu nasıl olacak? 

Doğru. Kimin gideceğini yarış yani yaşantının kalitesi belirleyecek. Kazanan gidecek, kaybe- den hasretini çekecek. Dünyada kaliteli bir hayat yaşayan ve yarışı kazanan herkes cennete ulaşacak. Bu yarışta kontenjan sınırlaması yok, kazanan herkes hak edecek. Ancak cennete ulaşma derdinde olmamış, hayatın kalitesini önemsememiş, herkes çalışırken yan gelip yatmış hatta yanlış işler ve kişiler peşinde gitmiş birisinin böylesi bir mükâfatı elde etmesi akla 





KAFAMA TAKILANLAR e—— 


da ahlaka da uygun düşmez. 
İyi ve güzele ulaşmak öncelikle onu hak etmeye bağlıdır. Hak etmediği bir değeri veya mükâfatı birisine vermek, değer ve mükafata bir haksızlıktır. Zaten böylesi bir kişi de onun değerini asla bilmez. Öyleyse değer hak edene, mükâfat kazanana verilir. Adalet de hakkaniyet de bunu gerektirir. 





Doğru da kazanamayanlar öte dünyada bunu anlayacaklar ve çok üzülecekler. 


Bu da doğru. Bu dünyada da benzer şeyler olmuyor mu? Diyelim bir işveren çalışanlarına “İyi ve verimli iş yapanları, senenin sonunda ödüllendireceбіт.” diye bir vaatte bulunuyor. 
Buna bazıları inanıyorlar ve var gücüyle çalışıyorlar, diğerleri inanmadıkları gibi işi savsaklıyorlar. Bu ikinciler “Verecek olsaydı şimdi verirdi veya bir yıl sonra kim öle kim kala.” gibi düşüncelerle hareket ediyorlar. 
Yılın sonunda işveren ödülleri dağıtırken herkes vereceğine inanıyor çünkü gözüyle görüyor. 
Hak edenler ödüllerini alırken diğerleri hasret ve hüsranla seyrediyorlar. 





Şimdi anladım. Demek ki ahirete inanmanın yolu dünyayı anlamaktan, kazanmanın yolu da dünya hayatını değerlendirmekten geçiyor. 


Evet, tam da öyle. İnansak da inanmasak da bu dünyanın bizim için ebedi olmadığı kesin. 
En iyisi ve doğrusu inanmak. 
Çünkü inanmak, kazanmanın başı; iyi işler yapmak ise kazanmanın garantisidir. “İman eden ve iyi işler yapanlara, içinde ırmaklar akan cennetlerin kendilerine verileceği müjdesini ver.” 
(Bakara, 2/25.) m 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açarak, kendi kimliğimizle görev yapmamıza olanak sağlayan kurumumuzda Kur”an kursu öğreticisi olarak görev yaptığım yıllar... Yüce Rabbimiz yine şer gördüğümüzde hayır var etmiş, 


o günlerde ilkokulların 8 yıla çıkarılmasıyla boş kalan Kur'an kurslarımızın kapıları yetişkin bayanlara açılmıştı. Rabbimize şükürler olsun ki sınıflarımız artık ailenin temel taşı olan annelerle ve her yaştan bayanlarla dolup taşıyordu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan birinde görev yaparken o dönem yaşanan kimi sıkıntılar sebebiyle Kur'an Kursu Öğreticisi olmuştum. Genç, yaşlı her yaştan hanımın Kur'an öğrenmek için koştuğu Kur'an kurslarımıza gelenlerden her birinin ayrı hikâyesine şahit oluyorduk. Kiminin hikâyesi mutlu, kimininki hüzünlü... Bu görevi ifa eden meslektaşlarım da bilirler ki Kur'an kursuna gelen kadınlar kimseye açamadıkları dertlerini hocalarına güvenip anlatırlar ve kendilerini dinleyen birinin varığıyla değer görmüş olduklarını hisseder, huzurlu ve mutlu olurlar. Bizler de iyi bir dinleyici olmaya çalışarak değerli, mutlu ve huzurlu bir şekilde öğrenimlerini devam ettirip hem kendilerine hem de yuvalarına bu mutluluklarını yansıtsınlar istiyorduk. Zira biliyorduk ki evin hanımı mutluysa diğer bireyler de mutlu olur. Ailede mevcut olan bu huzur ve mutluluk hâli böylelikle topluma da katkı 


. sağlamış olur. 


Bir gün elli beş, altmış yaşlarında bir hanım sınıfın kapısını 


— tıklayıp yarı utangaç bir eday- 


la masama doğru ilerledi ve heyecanlı bir şekilde, hacdan yeni geldiğini, Kur'an öğrenmek istediğini ifade etti. Teyzemiz hacdan yeni geldiğini ifade edince zihnime şairin “Kime ki 


Кабе nasip olsa Hüda rahmet eder / Her kişi hanesine sevdiğin davet eder.” dizeleri düşerken bir yandan da “Teyzeciğim hoş gelmişsin. Ne güzel, hac nasip olmuş, hacı olmuşsun.” deyince “Kızım ben bu yaşıma kadar boşa yaşamışım, orada, Kâbe'nin dibinde herkes Kur”an okuyabilirken ben sadece bakakaldım.” diyerek gözyaşlarının yanaklarından aşağı süzülmesine engel olamıyordu. Orada Kur”an okuyamamanın mahcubiyetini iliklerine kadar hissettiği her hâlinden belli oluyordu: “İşte orada karar verdim, hac dönüşü ilk işim bir Kur'an kursuna gidip Kur'an öğrenmek olacak dedim. Öğrenebilir miyim kızım, benim okuma yazmam da yok?” dedi endişeyle. “Tabii ki öğrenebilirsin teyzeciğim. Allah'ın beytinde, Allah'ın kitabını öğrenmeye niyet etmişsin, ne güzel bir nasiple dönmüşsün Kâbe'den.” dedim tebessümle. Zihnimde dizelerin devamı “Buna kim âlem-i imkân derler, olmaz olmaz! Deme, olmaz olmaz / Sen hemen gir yola Allah veliyyuttevfik...” Bu duygularla eğitim öğretime başladığımız- da her yıl yaptığımız gibi ilk dersleri Kur'an öğrenmenin faziletine ayırarak evlerinden, çocuklarından fedakârlık yaparak Kur'an kurslarına devam 





kalbinin derinliklerinde hissetmişti. Kutsal mekânda kendine ve Rabbine verdiği söz üzerine teyzemiz kursa devam etmeye başladı. Biraz zorlansa da güzel duygularla pes etmeden yoluna devam eden teyzemiz yıl sonuna gelindiğinde belge almayı başarmıştı. Çabası, gayreti sonucu Kur'an öğrenmiş olmanın gururuyla, gözlerindeki ışıkla ve dilindeki dualarla kurstan ayrıldı. 








Ertesi yıl, bir gün elinde Kur'an'la ve sevinçle gelerek “Kızım ben senden helallik almaya geldim, umreye gidiyorum ama bak bu sefer Kur'an'ımla gidiyorum.” derken gözleri parlıyordu. 
Kâbe'de Kur'an okuyabilecek olmasının mutluluğunu en az onun kadar yaşayarak teyzemizi umreye yolcu ettik. 





Kanser hastası bir hanım, Kur'an öğrenmek için bir gün kursun kapısını çaldığında 


bunun ne kadar büyük bir lütuf olduğunun idrakine tekrar varmıştım. O da hasta hâliyle kemoterapi aldığı zamanlar dışındaki günlerde kursa devam ederek Kur”an öğrenme gayretindeydi. Sınıflarımızda aile ortamı gibi samimiyet oluşuyor ve bu arkadaşlığın ulvi oldugunu düşünüyor, adına Kur'an arkadaşlığı diyorduk. Allah için birbirini seven Allah için birbiri- 





eden hanımları motive etme yoluna gidiyor ve yaptıkları- nın Allah katında ne kadar degerli olduğunu hissetmelerini sağlıyorduk. Bu teyzemiz de şimdiye kadar kendine vakit ayıramamış ve bunun acısını arzın merkezi olan Kâbe'de 


ne ikram eden bir topluluk... Bu durum Resulüllah’ ın (s.a.s.) şu hadis-i şerifini bizlere hatırlatıyordu: “Benim rızam uğrunda birbirini sevenler için peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği, nurdan minberler vardır.” (Tirmizi, Zühd, 53.) Allah ісіп 





HATIRA DEFTERİ ə 


birbirini seven bu hanımlar için Kur'an arkadaşlığı böyle dostluklar oluşturmuş ve kurs dışında ev ziyaretlerinin başlamasına da vesile olmuştu. Bizi ve komşularını davet ederek evlerinde de dualar, sohbetler, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile manevi bir atmosfer yaşanmasını sağlamışlardı. Tüm eneriisiyle kursa devam eden kanser hastası teyzemiz artık kursa gelemez olunca sınıfça toplanıp teyzemizi ziyarete gittik. Sınıf arkadaşlarını görünce yüzündeki sevinçle toparlanmaya çalıştı ancak hastalığın kendisini ne kadar bitkin düşürdüğü her hâlinden belli oluyordu. Hâlâ kulaklarımda çınlayan şu cümlesi çok manidardı: “Hocam iyi ki Kur'an okumayı öğrenmişim, hastalığımda bana arkadaş oldu, öğrenmeseydim hasta yatağımda nasıl vakit geçirecektim, ne yapacaktım Hocam?” 
O söz üzerine Rabbimizin kelamının kalplere şifa olduğunu bir kez daha hissederek karşılıklı dualarla teyzemizin yanından ayrıldık. Kısa zaman sonra da teyzemizin vefat haberini aldık. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 
“Kişi öldüğü zaman üç şey onu takip eder. Ailesi, malı ve ameli. 
Bunlardan ikisi geri döner biri onunla kalır. Ailesi ve malı geri döner onunla ameli kalır.” (Müsіт, Zühd, 5.) buyurmuştur. Teyzemizin hayatının son demlerinde gösterdiği gayretle öğrendiği Kur'an, kendi ifadesiyle ona arkadaş olmuştu. Rabbimiz, onun hasta hâliyle gayret gösterip öğrendiği ve okuduğu Kur'an ile kabrini nur eylesin. Ната, Âlemlerin Rabbine. m 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“Doğrusu Allah Âdem'i arzın her tarafından aldığı bir avuç topraktan yaratmıştır. (Bundan dolayıdır ki) insanlar toprağın çeşitli renklerini (veya özelliklerini) taşımaktadırlar. Onlardan kırmızı, siyah, beyaz ve bunların arası (renkte olanlar) vardır. Ayrıca yumuşak huylusu, sert huylusu, kötüsü ve iyisi de mevcuttur.” 
(Ahmed b. Hanbel, IV, 400.) 


Farklılıklarımız zenginliğimizdir 

Yaratılmış hiçbir şey kendi türünden de olsa başka bir varlığa tam olarak benzemez. Hepimiz inanç, duygu, sosyal ve ahlaki yönlerimizle çok farklı özelliklere sahibiz. Rabbimizin varlık üzerindeki tecellisidir bu. Parmak izimiz, göz retinamız, ашyularımız, kişilik özelliklerimizle her birimiz orijinal, benzersiz bireyleriz. 


Genetik mirasımız, çevremiz, yaşantılarımız ve ideallerimiz bizi tüm diğer insanlardan hatta ikizimizden bile ayırır. “İkisini de biz yetiştirdik, ikisine de aynı kuralları uyguladık ama sonuç çok 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farklı.” şeklindeki cümlelerle ifade eder ebeveynler kendimize özgü biricik yönlerimizi. İlişkilerimiz, bir problem karşısındaki tepkilerimiz, mutluluk ve hüznü gösterme şeklimiz, seçimlerimiz gibi pek çok davranışımızın altında kendimize has özelliklerimiz yer alır. 








Tüm insanlar birbirine benzeseydi hayatımız nasıl olurdu? 


Bazen farklılıkları istenmeyen, olumsuz durumlar olarak görebiliriz. Çok sakin, yavaş bir annenin, hareketli, yerinde duramayan bir çocuğa sahip olması, dışa dönük bir karakterin içe dönük biriyle aynı odayı paylaşmak zorunda kalması, bizden farklı düşünen, hareket eden, farklı yaşayan kişilerle aynı ortamda bulunmak bize zor gelebilir. Bizim gibi düşünen, bizim gibi hareket eden, olaylara bizim bakış açımızdan yaklaşan insanlarla yaşamak konfor gibi gözükebilir. Dünyaya gelen her çocuk tıpkı anne ve babasının özelliklerine sahip olsa tıpatıp onlara benzese var olmanın ne anlamı olabilirdi ki? 





Farklılıklarımızı ortadan kaldırıp fiziksel, sosyal ve manevi anlamda birbirimizi dönüştürmeye yönelik her hareket Rabbimi- 








zin bize sunduğu imkân ve zenginlikten mahrum kalmak, yaratılışın arkasında yatan hik- 





meti görememek demektir. Bizi diğerlerinden ayıran özelliklerimizi, kişisel yetenek ve özel fırsatlar olarak görüp doğru bir şekilde değerlendirebilirsek hayatımız zenginleşir. 





Herkes aynı şeyi düşünüyorsa hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir 

Bireysel farklılıklarımızı görmezden gelerek yok etmeye çalışmanın nasıl bir kayıp olacağını R. H. Reeves, “Hayvan Okulu” isimli öykü üzerinden anlatır. 
Öykünün kahramanları olan tavşan, kuş, balık, sincap, ördek ve diğer hayvanlar birlikte bir okul kurmaya karar verir. Her biri bir öğretim programı hazırlar. Kuş uçmanın, balık yüzmenin, sincap ağaca tırmanmanın öteki hayvanlar da kendi özelliklerinin programda yer alması için diretirler. Sonuçta programa hayvanların tamamının istedikleri dersler konur. Eğitime katılan her hayvan, bütün dersleri almak zorundadır. Tavşan koşma dersinde en başarılı hayvandır. 
Hiçbiri onun gibi koşamaz. Ama öteki hayvanlar, tavşanın uçmayı öğrenmesinin iyi bir zekâ ve duygu eğitimi olacağı konusunda diretirler. Böylece tavşan uçma dersine de katılmak zorunda kalır. Ona “Haydi, uç bakalım tavşan.” denir. Zavallı küçük tavşan havaya sıçrar, yere 








düşer bir bacağı kırılır, kafatası çatlar. Beyni zedelendiği için daha sonra iyi koşamaz bile artık. Dolayısıyla koşma dersinden “pekiyi” yerine “iyi” alır. Uçma dersinden de hiç olmazsa çabalayıp denediği için orta alır. Eğitim programını hazırlayan kurul sonuçtan memnundur. Benzer bir durum kuşun başına gelir. 
Uçma dersinde çok başarılıdır, havada taklalar bile atar ve “pekiyi” alır. Ama onun da bir köstebek gibi toprağı kazması istenir. 
Tabii, kuşun kanatları zedelenir, gagası kırılır ve bir daha doğru dürüst uçamaz hâle gelir. Kurul ona uçma dersinden orta verdiği içinmemnundur. Sonuçta sınıfın birincisi yılan balığı olur, çünkü her şeyi biraz becerebilmiştir. 


Hepimiz hakikatin farklı renkleriyiz 


Hucurat suresinin 13. ayetinde Rabbimiz tanışıp kaynaşmamız için farklı milletlere ayrıldığımızı açıklar. Bizi birbirimizden ayıran özelliklerimiz kişiliğimiz, kimliğimiz, milletimiz, ırkımız, уеteneklerimiz üstünlük yarışına evrildiği zaman kazanç yerine kayba dönüşür. Üzerimize düşen görev bize verilen özellikleri doğru kullanabilmek, Rabbimizin razı olacağı davranışları sergilemek, sorumluluklarımızı en güzel şekilde yerine getirmektir. 


Kur'an-ı Kerim'de bizlere örnek gösterilen peygamberlerin kendine has kişilik özelliklerine tanık oluruz. Hz. Musa'nın yanına kardeşi Harun'u istemesi iki farklı karakterin birleştiğinde ortaya çıkan gücü ve zenginliği hatırlatır bize. Celal özellikleri baskın olan Hz. Musa, yanına halim özellikleri ile temayüz etmiş kardeşi Harun'u alarak daha güçlü ve tamamlanmış bir şekilde Firavun'a gider. 


Peygamber Efendimizin bireysel ve sosyal ilişkilerinde çok farklı kişilerle muhatap olduğunu öğreniriz siyer kitaplarından. Dışa dönük, içe dönük, meraklı, aceleci, sakin, hırslı pek çok farklı özelliğe sahip kişilerin реубатberi terbiye içinde zenginlik kaynağına (o dönüştürüldüğünü görürüz. Bireyleri, birbirine benzetmek yerine, İslam'a en uygun şekilde hizmet edebileceği sahalarda istihdam etmesi Peygamberimizin psikolojik, sosyolojik ve siyasi başarısıdır. 


Cafer b. Ebu Talib öncülüğünde bir grubu Habeşistan'a gönderir Peygamberimiz. Abdullah b. Huzafe es Sehmi'yi İran kisrasına, Dihye b. Halife'yi Bizans imparatoru Hekaklius'a, Hatıb b. Ebi Beltea'yı Mukavkıs'a gönderir. 
Hepsinin ortak özelliği, dışa dönük, özgüveni ve hitabet kabiiyeti yüksek, cesur, yeniliklere açık, iş bitirici kişiler olmalarıdır. 





Şair ruhlu kişiler Peygamberimizin yanında yeteneklerini en doğru ve en güzel şekilde sergileyerek varlıklarını sürdürür. 
Hasan b. Sabit, Ka'b b Malik, Abdullah b. Revaha müşrikleri zemmeden, Peygamberimizi öven şiirleri ile İslam'a farklı şekilde hizmet eden şairlerdir. 


Mus'ab b. Umeyr genç yaşına rağmen, nezaketi, yumuşak tavırları, mizacındaki letafeti sebebiyle irşat ve tebliğ vazifesi ile görevlendirilirken, Ebu Talha, Abdurrahman b. Afv gibi paylaşma ve yardımlaşma yönleri kuvvetli, cömert, yardımsever kişiler topluma yönelik hizmetlere öncülük etmişlerdir. 


Farklılıklarımızı 

imtihana değil imkâna dönüştürdüğümüzde kazanırız 

Birlikte yaşadığımız kişileri, kendilerine özgü yönleri ile kabul edip tek bir karaktere dönüştürmemek ilahi kudretin yaratılışta insana sunduğu farklılıklara saygı duymak demektir. Rabbimizin ruhu, zihni, duygusu, düşüncesi, hareketleri diğerinden farklı bireyleri, birbirine muhtaç bir şekilde yaratmasının vardır muhakkak bir hikmeti. 


Marifet bu hikmeti görebilmek, farklılıklarımızı imtihana değil kazanca dönüştürebilmektir elbet. m 
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR? 


İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve akil-baliğ olması gerekir. (Kâsâni, BedaT, п, 87.) İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir. (Ebu Davud, Salât, 26.) 
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DİŞ KANAMASI VE DİŞ YARASINDAN ÇIKAN KANIN TÜKÜRÜK İLE YUTULMASI ORUCU BOZAR МЇ? 


Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz. (Haddâd, el-Cevhera, I, 
173.) 
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ORUÇLU BİR KİMSENİN GUSLEDERKEN AĞZA VE BURNA SU VERMESİNİN ÖLÇÜSÜ NEDİR? 


Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar. (İbn Abidin, Reddü'l-Muhtâr, I, 237, 291.) 
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ORUCA BAŞLAMAK İÇİN HİLALİN ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMESİ ŞART MIDIR? 


Kamerf aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. 
Ramazan orucu, ramazan ayında tutulduğundan ve ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden oruca başlayabilmek için öncelikle ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” 
(Buhari, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9.) buyurmuştur. Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmi bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhari, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebu Davud, Savm, 4.) buyurarak, kameri ay başlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır. Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahman, 55/5.), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (Enam, ö/96.), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz ісіп aya menziller tayin edildiği (Yunus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189.) ifade edilmektedir. Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kameri ay başlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. 
Hilali gözlemlemenin amacı ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür. 
Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kameri ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur. 
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RAMAZANDA ORUÇLUYKEN YOLCULUĞA ÇIKAN KİMSE, YOLCULUK SEBEBİ İLE ORUCUNU BOZARSA NE GEREKİR? 


























Ramazanda sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasın- da meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için eğer orucunu seferliği başladıktan sonra bozarsa kendisine kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. (ibn Abidin, Reddü'l-muhtâr, III, 402-405.) 
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken Kadid denilen yere varınca orucunu bozması (Buhari, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88.) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir. 
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SELÇU KLU”NUN PARLATTIĞI YILDIZ: 


rtadoğu”da İngilizler 

ve Eransızlar tarafından çizilmeyen tek 

sınır çizgisinin bir tarafında biz diğer tarafında komşumuz İran. Tarih boyunca bu topraklarda hüküm süren devletlere başkentlik eden şehirler arasında en göz alıcısı İsfahan: Nısf-ı cihan. 


İran'ın orta batı kısmında, etrafı dağlarla çevrili yüksek ve genişçe bir yaylada Zayenderüd nehrinin sol yakasında kurulmuş İsfahan. M.Ö. 3000 yıllarından itibaren varlık gösteren ilkçağ medeniyetlerinden Elamlıların 


İSFAHAN 


F. Hilâl FERŞATOĞLU İstanbul Kadıköy Vaizi 








önemli şehirlerinden olduğu biliniyor. Farisiler M.Ö. VII. asırdan itibaren geliyor İsfahan'a. 
2926'da kurulan Sasaniler ise bölgede güçlü bir imparatorluk olarak uzun zaman hüküm sürüyor ve İslam fetihleriyle tarih sahnesinden siliniyor. 


Şehir ve havalisi Hz. Ömer (r.a.) döneminde Nihavend 5аvaşı'nın ardından sahabe Киmandanlarca fethedilip İslam toprağı olur (644). Üç asır Arap yönetiminde kalan İsfahan Tuğrul Bey zamanında Selçuklu Türk hakimiyetine girer. Sultan Melikşah döneminde başkent 


seçildikten sonra (1072) yıldızı parlar İsfahan”ın. İki buçuk asır boyunca bölgenin en mamur ve müreffeh şehri, ilim ve kültür merkezi olur. 


Moğol istilasıyla değişen dengeler sonrasında İsfahan İlhanlı, Timurlu ve Akkoyunlu Devleti hakimiyetine girer. XVI. 
yüzyılda Şah İsmail tarafından ele geçirilir ve Safevi toprağı olur (1505). Osmanlıyla yaptıkları savaşlarda aldıkları yenilgiler ve başkentleri Tebriz'in ele geçmesi Safevileri daha güvenli bir merkez arayışına iter. Safevi Şahı 1. Abbas döneminde baş- 








kent olan İsfahan”ın Selçuklulardan sonra sönen yıldızı yeniden parlayacak ve altın çağını yaşayacaktır. 


İslam şehri olmadan önce nü- 


fusunun ekserisi Arf-Zerdüştf 


olmakla birlikte İsfahan”ın Yahudiyye bölgesinde Buhtunnasr devrinde buraya göç eden Yahudiler yaşamaktaydı. Fetihten sonra şehre Müslüman Arap nüfus yerleşmiş, Selçuklu, İlhanlı ve Timurlular dönemlerinde Şil nüfus varlık gösterse de Sünni nüfus dalma ağırlıkli olmuş. İsfahan'da Şii nüfus Akkoyunlu ve Safevi dönemlerinde giderek artmış ve güçler dengesi 1. Şah Abbas zamanında Şiller lehine değişmiştir. 
Aynı dönemde Azerbaycan”dan Ermenilerin getirilip iskan edil- 


mesiyle İsfahan pek çok дїгї 


unsurun birlikte yaşadığı bir şehir haline gelmiştir. 


İsfahan, iklimi, Zayenderüd nehrinin suladığı verimli toprakları sayesinde her dönemde tarımsal ürünlerinin bolluğu ve 


çeşitliliğiyle, bu ürünleri uzak memleketlere taşıyan tacirleri, usta sanatkarları ile nam salmış zengin bir şehirdir. Tarihine bakıldığında başkent olduğu iki dönemde, Selçuklu ve Safevi dönemlerinde ilimde, kültürde, mimaride, sanatta ve ticarette zirvede olduğu görülür İsfahan”ın. 


İsfahan, Büyük Selçuklu Devlet”nin yönetim merkezi olunca bölgede önem kazanmıştır. 
Melikşah şehir içinde ve civarında imar çalışmaları başlatmış, kenti camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, saraylarla donatmıştır. Selçuklu devrinin en önemli eseri İsfahan Cuma Camii'dir (1080). Tuğladan yapılan bu güzel mabedin mihrap önündeki büyük ve yüksek kubbesi Nizamülmülk tarafından Melikşah adına, avlunun kuzeyinde yer alan diğer kubbeli bölüm ise Melikşah”ın emriyle, eşi Terken Hatun adına yaptırılmıştır. Kubbeleri, zarif minareleri, mihrap ve minberi, çinilerle 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bezeli dört eyvanlı avlusuyla bu harikulade eser 1122'de Batıniler tarafından yakılarak tahrip edildiği sırada sanatsal değeri yüksek 500 Mushaf-ı Şerif kül olmuştur. Yeniden inşa: edilen ve İsfahan el değiştirdikçe yapılan ilave ve tadilatlarla İsfahan tarihini de gözler önüne seren Cuma Camii 2012”de UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. 


Nizamülmülk, meşhur Bağdat Nizamiye Medresesi ile aynı tarihlerde İsfahan Cuma Cami- 
"nin yanına İsfahan Nizamiye Medresesi'ni yaptırır. Gaye, hem devletin ihtiyaç duyduğu görevlileri yetiştirmek hem de İslam dünyasında çatışma ve düşmanlık oluşturan Şii propagandasına karşılık ehl-i sünnet akidesini güçlendirmektir. Şehirde sultanların ve devlet adamları- nın yaptırdığı diğer medreselerin de İslam ilim kültür hayatına katkısı büyük olmuş, tarih boyunca farklı ilim dallarında İsfahani nisbesini taşıyan pek çok âlim yetişmiştir. Nişaburlu 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alim, matematikçi ve astronom Ömer Hayyam'ın da Melikşah'ın davetiyle İsfahan'a gelip bir rasathane kurduğu ve burada 18 
yıl çalışarak hâlihazırda kullanılan Gregorien takvimine göre daha hassas ve dakik Celâli takvimini hazırladığı bilinmektedir (1079). 


Selçuklu Sultanı Melikşah ve büyük vezir Nizamülmülk'ün türbeleri de yönettikleri devletin merkez şehrinde, İsfahan'da bulunmaktadır. 


İsfahan”ın altın çağı 


Safevi Şahı I. Abbas başkenti Tebriz'den İsfahan”a naklettikten sonra (1597), İsfahan”ı doğunun en bayındır şehirlerinden biri haline getirir. Evvela surları yenileyen Şah, sonrasında yapımı 14 yıl süren ve o gün İsfahan”ın kalbi olduğu gibi bugün dahi sosyal hayatın merkezi olan Şah Meydanı'nı (Meydan-ı Nakş-ı Cihan) yaptırır (1611). 
Dört bir tarafına abide eserler inşa edilen dikdörtgen şeklindeki meydanın etrafı çarşı olarak kullanılan iki katlı kemerli yapılarla çevrilir. Meydanın güneyinde bir tespihin imamesi gibi duran Mescid-i Şah mavi çinilerle bezenmiş yüksek giriş 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kapısı, şahane turkuaz kubbesi, ahşap şerefeli çinili minareleri, dört eyvanlı avlusu ile bir başyapıttır. Mükemmel akustiğe sahip iç mekânı dâhil tüm mimari unsurları bitkisel motifler ve hatlarla tezyin edilen bu mescit, mavinin her tonunun kullanıldığı bir çini müzesi gibidir. 


Nakş-ı Cihan Meydanı'nın batısında Âli Kapu Sarayı yer alır. 
Altı katlı sarayın üçüncü katı 



















Şah'ın meydanda yapılan törenleri, yarışları ve çevgan gibi oyunları izlemesi için tasarlanmış bir teras niteliğindedir. On sekiz ahşap sütunla taşınan tavanı harikulade ahşap işlemelerle süslü bu seyir terası Şeyh Lutfullah Camii manzaralıdır. 
Şah Mescidi'nden daha küçük ve sade olmakla birlikte muhteşem kubbesi ve çinilerle kaplı harimiyle eşsiz güzelliktedir. 
Meydanın kuzeyi ise Kayseriyye Kapalı Çarşısı'nın ihtişamlı giriş kapısıyla taçlanır. İran'ın bu en meşhur çarşısı içinde dükkanların yanı sıra esnafın kullanımı için mescitler, hamamlar ve bimaristan bulunmaktadır. Bu mamur çarşılar eskiden beri İpek Yolu üzerinde önemli bir nokta olan İsfahan'ın ticari ha- 


Şeyh Lütfullah Cami 


yatının Şah Abbas döneminde daha da canlandığının bir işaretidir. Bugün Pekin'deki Tiananmen Meydanından sonra dünyada ikinci büyük meydan olan Nakş-ı Cihan Meydanı kendisini çevreleyen eserlerle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindedir. 





Şah Meydanı'na batı taraftan bağlanan meşhur Çehârbağ Yolu şehir planının bir parçası olarak tasarlanmıştır. İki yanında etrafı çınarla çevrili, içlerinde köşkler ve konaklar bulunan muhteşem bağlar, bahçeler yer alır. Şah Abbas nevruz zamanı bu bağlara gider ve bahar bayramını orada karşılarmış. Şah Abbas'ın kumandanı Allahverdi Han tarafından yaptırılan Siyüse Köprüsü de bu yol üzerindedir. Otuz üç kemerli ve çift katlı uzun taş köprü Zâyenderud nehri üzerindeki köprülerin en şöhretlisi ve İsfahan'ın simgesidir. Şah II. Abbas zamanında yapılan Khaju Köprüsü ise nehri ve şehri süsleyen alımlı köprülerden bir diğeridir. 


Meydanla irtibatlı yapılar içinde Çehelsütun (40 Sütun) Sarayı, Şah II. Abbas döneminin en ihtişamlı yapısıdır. Yirmi ahşap sütunlu bir kapı ile muazzam bir bahçeye açılır. Saray, ismini 


önündeki büyük havuza düşen akisle sayısı kırk olan sütunlarından almış. Ahşap sütunlara asılı ahşap tavan sanki ipek halılar serilmiş gibi işlenmiş, giriş kapısı aynalarla, mermer duvarları şahane minyatürlerle, tavanlar çiçekli desenlerle bezenmiş. Minyatürler arasında Osmanlıyla yapılan Çaldıran Savaşı'nın resmedildiği bir minyatür de bulunuyor. 


İsfahanın en güzel yapılarından biri de Heştbeheşt (Sekiz Cennet) Bağı içinde yer alan Heştbeheşt Sarayı”dır. Daha nice mescit, medrese, türbe, kervansaray, hamam ve köprüleri, ipek halı dokumacılığıyla ve mücevher işçiliğiyle ünlü çarşılarıyla, yemyeşil bağlarıyla İsfahan XVII. yüzyılda İran”ın en büyük ve en gözde şehridir. 
Bu dönem çok sayıda şair, edip, musikişinas ve ilim adamının da yetiştiği, edebiyatta “sebk-i İsfahâni” akımının, musikide “İsfahan” ve “İsfahanek” makamlarının doğduğu bereketli bir dönemdir. Meşhur “İsfahan nısf-ı cihan” (İsfahan dünyanın yarısı), “İsfahan nakş-ı cihan” (İsfahan dünyanın süsü) ve “Hulâsa-yı mülk-i İran” (İran ülkesinin özü) tabirleri ilk kez 


Edebiyatımızda İstanbul уе Bağdat'la birlikte adı en sık geçen şehirlerden biridir İsfahan. 
İslam medeniyetinin zevkini, asaletini asırlar öncesinden günümüze taşıyan bu renkli kent her dönemde seyyahların merakını celbeden doğunun masalsı diyarlarından biri olmuştur. Ne var ki son yüzyıllarda talihi yaver gitmez İsfahan'ın. 
İlk olarak Safevilerin Afganlılara yenilmesiyle (1722) yağmalanan şehir, peşi sıra gelen işgallerle harap olur. İki dünya savaşından da payını alır, Ruslar ve İngilizler tarafından işgal edilir. Son darbe İran ile Irak savaşı sırasında gelir. Tarih boyunca coğrafi ve ticari konumu, bereketli toprakları, yönetim merkezi oluşu onun işgal edilip yağmalanmasına sebep olmuştur ancak aynı sebepler çabucak toparlanmasını damümkün kılmıştır. Son kırk yılda savaşın izlerinden kurtulan İsfahan bugün İran'ın üçüncü büyük şehridir. İran mimarisinin en gözde eserleri, geleneksel sanatlar- da, dokumacılıkta ve kuyumculukta zirve hünerveranıyla dikkatleri üzerine çektiği kadar önemli sanayi tesisleri ve üni- 








XVII. yüzyılda kullanılmıştır. 


versiteleriyle de canlı bir kültür ve ticaret şehridir. m 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SON HURAFE DEİZM 





eizm, tanrının varlığını ve alemin yaratıcısı olduğunu kabul eden ancak ilahi vahyi ve tanrının doğrudan müdahalesini reddeden bir inançtır. Günümüz problemlerine kayıtsız kalmayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu'nun kaleme aldığı Son Hurafe Deizm adlı kitapla bu güncel meseleyi enine boyuna 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masaya yatırdı. Yazara göre deizm, göz ardı edilmemesi gereken bir olgudur. 





Allah inancıyla başlayan giriş bölümünde alt başlıklar ile deizm olgusuna dair konular üzerinde duruluyor. Müslüman bilincinde Allah, sadece yaratma eyleminin sahibi olan bir varlık değildir. Yarattığı evrende bir düzen kuran, yarattıklarına görev ve sorumluluk yükleyen yüce bir varlıktır. Müslüman, Allah'a imanı sayesinde eylemlerini anlamlandırır. Allah, yarattığı alemle sürekli ilişki içindedir. 
Yaratma eylemi süreklilik arz eder. İslam”daki Allah inancı, deizmin iddia ettiği tanrı tasavvurundan bu noktada ayrılır. 
Müslümanın bilincindeki yaratıcı ile deistin bilincindeki yaratıcı birbirinden tamamen farklıdır. 


Giriş bölümünde sunulan genel perspektifin ardından ikinci bölümde deizm tanımlarına yer veriliyor. Baloğlu'na göre tek tip deizm olmadığı için ortak bir deizm tanımı da oluşmamıştır. 
Bunun sebebi ise yayıldığı coğrafyalardaki kültürel farklardır. 
Deist kişilerin çoklu kimliklere sahip olması deizmi tanımlamada karşılaşılan zorluklardan birisidir. XVI. ve ХУП. yüzyıllarda bir teoloji hareketi olarak ge- 


liştiği belirtilen deizmin yaygın olarak kabul gören tanımı veriliyor. Bunun yanı sıra belli başlı yapılmış olan deizm tanımlarına da yer veriliyor. 


Üçüncü bölümde, yazar tarafından deizmin yol haritaları çiziliyor. Deizmi anlamak için aydınlanma dönemi diye adlandırılan süreci ayrıntılarıyla anlamanın gerekliliği vurgulanıyor. Deizmi üreten ve onu cesaretlendiren kültürün tanınmasının lüzumu üzerinde duruluyor. 


Dördüncü bölümde, sergilenen deizm portresi ile deizm öncüleri ve deizm çeşitleri ele alınıyor. Deizmin portresi çizilirken ateizm ile ilişkisi bağlamında değerlendirmelere yer veriliyor. 
Deizm çeşitleri İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan, agnostik ve modern deizm başlıkları altında inceleniyor. 





Deizme karşı geçmişten günümüze kadar yapılan çok yönlü eleştiriler ile çalışma nihayet buluyor. Eserin geniş bir kaynakça yelpazesine sahip olması çalışmanın niteliğini gözler önüne seriyor. Yazarın sadece yazılı kaynaklara bağlı kalmayıp bu inanca sahip kişilerle özel görüşmeler yapması da eserin ciddiyetle ve özenle hazırlandı-Sını ortaya koyuyor. m 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“Biz Kur'an'dan, müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır.” 


(isra; 17/82) 
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